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MÜELLİFİN KISA HAYAT HİKÂYESİ ve ESERLERİNDEN BAZILARI 


İbn-i Hacer el-Heytemi İsminin tamamı Ahmed b. Muhammed b, Muhammed b. Ali İbn-i Hacer Şihabüddin Abu'lAbbas el-Heytemi (1504 - 1567); Şafii mezhebine mütemayil meşhur Arap fakihi olup 1504 senesi sonlarında Garbiye (Nil nehrinin Dimyat ve Raşid kolları arasında kâin, şimalden deniz ile, cenupdan Menufiye ile çevrilmiş, Mısır deltası müdüriyetidir) dahilinde Mahalletü Ebi'l-Heytem'de doğmuştur. Küçük yaşta, babasını kaybettikten sonra, talim ve terbiyesi babasının şeyhi olan mârüf mutasavvıf Şemseddin İbn Ebi1-Hamail ve onun şakirdi Şemseddin Muhammed eş-Şenavi tarafından deruhte edildi. Eş-Şenavi çocuğu Seyyid Ahmed el-Bedevi'nin makamına gö türdü ve ilk tahsilini bitirdiği vakit (924'te), tahsiline devam etmek üzere, el-Ezher Camiine yolladı. İbn Hacer orada, gençliğine rağmen, Zekeriyya el-Ensari, Abdülhak es-Sünbeti, Şıhabüddin et-Tablavi, Ebü"-Hasen el-Bekri, Şıhabüddin b. Neccar el-Hanbeli gibi zamanın âlimlerinin derslerini takip etmiştir. Fıkıh ve Kelâm ilimlerinde fevkalâde bir iktidar sahibi olduğu cihetle, henüz 20 yaşında olduğu halde, fetva ve ders 
vermek hususunda icazet almış bulunuyordu. 932 
(1526) senesinde eş-Şenavi'nin teşviki üzerine, bunun yeğeni ile evlendikten sonra, 933 (1527)'te, haccetmek üzere, Mekke'ye gitmiş ve ertesi seneyi de orada geçirmiştir. Orada, fıkha dair bir eser yazmağa, başlamış ve buna Mısır'a avdetinden sonra da devam etmiştir. 937 senesinde tekrar ailesi ile birlikte, hacca gitmiş ve yine Mekke'de bir müddet ikamet etmiştir. 
940 (1533/34)”ta yaptığı üçüncü haccı müteakip kat'i 
surette Mekke'ye yerleşerek, orada uzaktan ve yakın- dan sorulan sualere cevaben fetvalar vermekle vakit geçirmiştir. 23 Recep 974 (3 Şubat 1567) te Mekke'de vefat etmiş ve Mâlât'a defnedilmiştir. 


Nevevinin Minhacü”t-Talibiininin, şerhi olarak İbn Hacer tarafından vücuda, getirilmiş olan Tuhfetü'l-Muhtâç li Şerhi1-Minhaüc namındaki eser, er-Remli'nin Nihaye:si ile birlikte, Şafii mezhebinin muteber kitabı olmuştur. 


Eserleri arasında el-Fetava'l-Kubra el-Fıkhiyeye'yi zikretmek icap eder. Bu kitabın içinde ayrıca isimleri mevcut oldukça uzun, birkaç eser bulunmaktadır. 
İbn-i Ziyad'a karşı el-feteva'l-Hadisiyye namı altında yazmış olduğu kitap ile, Şiiliğe karşı reddiye olan es-Savaiku'l-Muhrika fi'r-Reddi alâ ehli'l-Bid'a va”z-Zendeka bu kitabın haşiyesinde Kitabü”tTathiri1-Cenan ve, l-Lisan ani Huturi ve't-Tefevvühi bi-Selbi Seyyidina Muaviye b. Ebi Süfyan münderiçtir. Brockelman tarafından bahsedilen matbü eserlerinden maada, ez-Zevacir an-İktirafi1-Kebair”i ve bunun haşiyesinde tab'edilmiş bulunan Keffu'r-Raâ an-Muharremati'l-Lehvi ve's-Semâ ve el-T13m bi-Kavatii'l-İssâm ve el-Münahu'i-Mekkiyye fi-Şerhi'l-Hemziyye'yi zikretmek låzımdır, Bu eserlerin ve daha bir çoğunun elyazmaları Brockelmann tarafından gösterilmiştir. Daha başka eserler aşağıda gösterilen hal tercümesi kitaplarında zikredilmiştir. 
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Bugüne kadar basılmış olan eserleri arasında, aşağıdakileri zikredeceğiz El-Cevherü1-Munazzam fi-Ziyareti'l-Kabri'l-Mükerrem; el-Hayratü'l-Hisân fi-Menakıbi'l-İmami'l Â'zam Ebi Hanife en-Numan; en-Nuhabü/1-Celile fi'l'Hutabi'l-Cezile; Haşiye ale'l-İzâhi'l -İmami'n-Nevevi fi-Menasiki'l-Hacc; Şerhu alâ şerhi-Muhtatasari'l-Fakih Abdillah Bå Fazi el-Hazremi. 


Not : Müellifin hayatı biraz ihtisar ve biraz da tasarruf edilerek İslâm Ansiklopedisi'nin İbn Hacerülheytemi maddesinden alınmıştır. 
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Müellifin Önsözü 


cira 1 çi 
0001 > 
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RAHMAN VE RAHİM 
ALLAH'IN ADİYLE 


Allah'a hamd olsun ki, özellikle ulemayı Peygamberlerin ilmine ve ahlâkına mirasçı kılmış; onları dünya ve âhiret hayatında insanlara örnek etmiş; ulema arasından müçtehitlere, her hususta halkın yararına işler yapmak ve onlara hakkı göstermekle imtiyazlar vermiş; bu yüzden ruh ve bedenlerin yaşayabilmesi için halkı onlara sığınmaya mecbur etmiştir. 


Ulema kıraldır, hayır kırallar, onların ayakları altındadır ve fikir ve kalemlerinin esiridir. Ulema yıldızdır, hayır yıldızlar onların nurundan ışık alır. Ulema güneştir, hayır güneşler onların ışığı ile parlar. 


Allah'tan başka ilâh olmadığına, birliğine, şeriki ve naziri bulunmadığına şahitlik ederim. Bu şahitliğimle ulemanın kemalatına erişebileceğime inanıyorum. 


Hz. Muhammed'in Allah'ın Kulu ve Resulü oldučuna da şahitlik ederim. Ulemaya yüce menkıbeler (1) 


(1) İftihara lâyık iyi iş. Bekir Topaloğlu ve Hayreddin Karaman, Arapça - Türkçe Yeni Kamus. 
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veren ve kemalet kazandıran O'dur. Onun izine tabi oldukları için, diğer hususlarda da onlara muvaffakiyetler ihsan eden O'dur. Bu yüzdendir ki, halka doğru yolu gösteren, iç ve dış hayatlarında onlara yardım eden gerçek halifeler onlardır. Allah O'na da, İlâhi kemâlâtın ve Muhammedi marifetin doruğuna yükselen ehlibeytine de salât ve selâm etsin. Bu yüzdendir ki O'nun ashabı, gelmiş geçmiş insanların en büyük liderleri ve rehberi olmuşlardır, 


Bundan birkaç sene önce Mekke-i Mükerreme'ye —Allah orasının eşrefini ve kudsiyetini artırsın— İstanbul”dan fazıl ve sâlih bir zat geldi. Fazıl ve salih diyorum; çünkü bu zat; dini ve akli, tıbbi ve fenni ilimlerde, ahlâk ve tasavvuf dallarında üstün bir mevki sahibi idi. Zaten sofi büyüklerimiz ve Cüneydi taifesine mensup şeyhlerimiz de böyle oldukları için kimsenin itirazına mahal bırakmayarak mutluluğa ermişlerdi. Her ne ise, karşı karşıya oturarak onunla dostçasına tartışmaya giriştik, çeşitli ilimlerden avuç avuç içtik. Nihayet söz; zahiri ve batıni ilimleri birlikte elde eden, keramet derecesine eren ve Allah'ın lütuf ve keremine mazhar olan büyük İmamlara geldi. Bu fazıl ve kâmil zat bana: 


«Sizden İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh'in menkıbelerine dair orta büyüklükte bir kitap yazmanızı rica ediyorum» dedi. Ben de bu kat'i emri derhal kabul ettim. Daha önce uzun uzadıya yazılmış olan menkıbe kitaplarını özetlemeye gayret sarf ettim. Allah'ın izni ile kısa bir zaman içinde bu özlü kitabı meydana getirdim. İstanbul'lu zat, kitabın bir kopyasını çıkardı ve İstanbul'a götürdü. O İstanbul şehri ki, İslâm memleketlerinin en, büyüğü, tanınmış ilim adamlarının son durağı ve fazilet kaynağıdır. 
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O zat gittikten sonra başkaları da kopya. ettiler. 
Çeşitli memleketlere götürdüler. Yanımda ancak esas nüsha kalmıştı. Bir gün Hanefi dostlarımdan biri, kitabı yazmak ve geri getirmek vaâdi ile ödünç aldı, Sonra da kaybetme vebalini düşünmeden kitabı uzak diyarlara götürdü. Buna çok üzüldüm. Daha önce ulemanın yazmış olduğu menkıbe kitaplarına tekrar göz attım. Nihayet bu konuda, büyük âlim Şeyh Muhammed eş-Şâmi'nin kalın bir kitabını buldum. Onu dikkatle özetleyerek bu eşsiz ve sağlam kitabı meydana getirdim, O'na 


o düze VE eğ o 


«İmam-ı Âzam'ın Menkıbeleri» adını verdim. Kitabı üç giriş ve kırk fasıla ayırdım. 


12 İMÂM-I ÂZAM'IN MENKIBELERİ 


BİRİNCİ GİRİŞ 


Bil ki, Allah'ın tevfikinden mahrum kalmış bir mutaassıp, bana İmam Gazali'ye ait olduğunu iddia ettiği bir kitap getirdi. Kitabın içinde, müslümanların imamı, müçtehitlerin en büyüğü olan Ebü Hanife rahmetullahi aleyh'e görülmedik şekilde hücum ediliyordu. Hiç bir insaflı kimse bunları duymak istemezdi: Bu yüzden Şemşüleimme (imamların güneşi) Kerderi bu kitaba uzun bir reddiye yazmak zorunda kalmıştır. 
İmam Kerderi, kötülüğe kötülükle karşılık verdiği için, bu arada Şafii Hazretlerine dil uzatmıştı, Bunlar ise doğru şeyler değildir. Kerderi bu hareketini, o kitabın gerçekten Huccetülislam İmam Gazali'ye ait olduğu kanaatine dayıyordu. Halbuki durum hiç de öyle değildi, Çünkü İmam Gazali, meşhur İhyaul'ulüm kitabında İmam-ı Âzam Hazretlerini şanına yaraşır bir şekilde medhetmiştir. Bir de benim görmüş olduğum o kitabın üzerinde, yazarının Mahmut Gazali olduğu belirtilmişti. Bu Malımud ise Huccetülislâm değildir Bu yüzden bir kenarına şöyle yazılmıştı Bu, Mutezile mezhebine mensup bir şahıstır. Adı Mahmud Gazali'dir. Huccetülislâm değildir. 


Sadeddin Teftazani rahmetullahi aleyh'den, ilim almış araştırmacı bir Hanefi âlimi diyor ki 


«O kitaptaki sözlerin İmam Gazâli'ye ait olduğunu farz etsek bile durum yine değişmez. 


Çünkü Gazâli bu sözleri zahiri ilimlerle meşgul iken ve henüz manevi ilimlerden zevk almamışken demiş olabilir. Ama son zamanlarında münakaşa ve mücadeleden ayrılıp da feyz-i İlahiye, keşif ve keramete erince hak ehlini tanımış, hakkı kabul etmiştir. İhyaul'ulüm'daki sözleri de buna delildir.» 


Bu durumda İmam Gazali'nin İhyaululüm'daki sözlerini hülâsa etmemizde bir sakınca olmasa gerektir. Böylelikle Huccetülislâm İmam Gazali'nin, kendisine nisbet edilen o sözlerden ne kadar uzak olduğu anlaşılır. Yalnız söze başlamadan önce bir giriş yapmak istiyorum. Şöyle ki 


Hintli bir âlim İmam Gazali'nin İhyaululüm'unu veciz bir şekilde kısalttı ve ona eAynulilm —İlim Pınari» adını verdi. İhya'nın bir çok özetleri arasında bunun gibisi yoktur. Çünkü hemen birkaç yaprak ile İhya'nın maksadını ortaya koymaya çalışmıştı. Bu yüzden ona bir vecizeler kitabı demek daha doğru olur. 
Bu yüzden adı geçen kitaba bir şerh yazdım. Çünkü kitap o hali ile bir bulmacadan farksızdı. Kitap ve benim açıklamam ikinci varak'ın sonunda gelecektir. 


En iyisi Dört İmamdan en üstün ve en âlim sanılanı seçilmelidir, Çünkü ancak o zaman onun sözü dinlenir, emrine itaat edilir, dedikleri ile daha çok amel edilir. 


Sonra Ebü Hanife, İmam Mâlik ve İmam Şafii'den (rahmetullahi aleyhim) her biri dünyanın bir tarafın- da daha çok tanınmışlardır. Oralarda kendi mezheplerine tabi olmayanlar hiç yoktur, veya pek azdırlar. 
Meselâ Hicaz, Yemen, Mısır, Suriye ve Irak gibi ülkelerde Şafii mezhebi yaygındır. Endülüs'te ve Atlas ülkelerinde Maliki mezhebi yaygındır. Anadolu, Hindistan ve Ortaasya gibi ülkelerde Hanefi mezhebi yaygındır. Bu cihetle musannif kitabında «biz Hanefilere 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göre İmarn-ı Âzam gibi» diye bir tabir kullanmıştır. (1) 

Az ilerde açıklayacağımız gibi, çeşitli yollardan rirayet edilen Mr A 

«Ebü Hanife ümmetimin kandilidir» hadisi Onun şerefini ne güzel ifade etmiştir. İmam-ı Âzam'ın fazileti, dillere destan ibadeti, zühd ve takvası, cömertliği, ince görüşlülüğü ve keskin zekâsı, onun faziletini hadisçilerin ittifakla mevzu — uydurma dedikleri hadislerden çıkarmaya hiç ihtiyaç bırakmaz. Rüyasında Allah'ü Tealâyı görmüş; Allah kendisine şöyle demiştir “Ben Ebü Hanife'nin ilminin yanındayım. Yani, Onun ilmini koruyacağım, onu kabul ediyorum, ondan razıyım, onun ilmi de, o ilmi alanlar da mübarektir. 
Muhalifleri bile fıkıh ilmindeki önceliğini takdir etmişlerdir. Bu yüzden İmam Şafii, «Allah Ebü Hanife'ye rahmet etsin, bütün insanlar fıkıhta ona muhtaçtırlar», «her kim fıkıh (İslâm hukuku) öğrenmek isterse Ebü Hanife'yi ve arkadaşlarını bırakmasın» demiştir. 
Yine İmam Şafii anlatıyor: «Hocam İmam Malik'e: Ebü Hanife'yi nasıl buldun, dedim? Bana şöyle anlattı: Onu öyle gördüm ki, eğer sana şu mermer sütunun altın olduğunu söyleseydi isbat ederdi.» 


İmam Şafii Bağdad'a geldiğinde İmam-ı Âzam'ın kabrini ziyaret etti. Orada iki rekat namaz kıldı, Tekbirlerde ellerini kaldırmadı. Bir rivayette bunun sabah namazı olduğu ve kunut okumadığı söyleniyor. 
Sebebini sorduklarında, böylesi bir İmam'ın huzurunda ona muhalefet etmekten utanırım, demişti. 


Fuzeyl b. İyaz da şöyle diyor Şafii'nin bu anlattık- 


(1) Buralarda bir kopukluk olduğu bellidir. Mütercim. 
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ları onun ne kadar ulu bir zat olduğunu isbata, yeter. 
Ebü Hanife fıkıhla tanınır, takva ile bilinirdi. Onun ne kadar muttaki olduğunu gösteren hadiselerden biri de şudur : İmam Abdullah İbn-i Mübarek diyor ki : Ebü Hanife bir cariye satın almak istedi, Yirmi sene bekledi, ne çeşit bir cariye alayım, diye arkadaşları ile istişare edip durdu. 


Nadr b. Şümeyl diyor ki: İnsanlar fıkha karşı uykuda idiler. Nihayet onları Ebü Hanife uyardı. 


İmâm-ı Âzam Halife Mansur'un yanına gitti O sırada Halife'nin yanında, ibadet ve zühdü ile tanınmış İsa b, Musa vardı. İsa b. Musa, İmam-ı Âzam'ı göstererek, Halife'ye: Dünyanın en, âlimi budur, dedi. 
Mansür Ebü Hanife'ye : İlmi kimden aldın, dedi? Ebü Hanife anlattı: Arkadaşları vasıtasiyle Hz. Ömer'den, arkadaşları vasıtasıyle Hz. Ali'den ve arkadaşları vasıtasıyle İbn-i Mes”ud”dan. Halife: Doğrusu sağlam yerden almışsın, dedi. Buna rağmen Halife ona kötülük düşündü. Aralarında birtakım hadiseler geçti. 
Halife ona, başkadılık teklif etti. O da kabul etmeyince yüz değnek vurdu ve bir rivayete göre ölünceye kadar hapiste tuttu. Daha önceleri de Halife'nin hazine âmirliğini reddettiği için yirmi değnek vurmuştu. 


Ebü Hanife şöyle derdi Resülullah, Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bir hadis geldi mi baş göz üstüne. Ashaptan bir şey gelirse tercih yapar bazı sözlerini alırım. Fakat harice çıkmayız. Tabiinden bir söz gelirse karşılarına çıkabiliriz. 


İmam-ı Âzam, bir müddet, gecenin yarısını ihya ettikten, ibadetle geçirdikten sonra tümünü ihya etmeye başladı. Şöyle ki yolda giderken biri onu göstererek: İşte bu, geceleri kâmilen ibadetle geçirir, demişti. Bunun üzerine bütün geceleri ibadetle geçirme- ye başladı ve: Bende olmayan bir ibadetle nitelenmekten Allah'dan haya ederim, dedi. 


Birisi şöyle anlatıyor : Mekke'de tavafa, namaza ve fetvaya karşı Ebü Hanife'den dayanıklısını görmedim. Gece gündüz hep ahireti arardı. Kâbe'de uyurken rüyasında -şöyle bir ses duydu: «Ey Ebü Hanife, hulüs-i kalb ile bana hizmet ettin ve beni iyi tanıdın; ben de seni affettim. Çünkü ihlâsla hizmet ederek bütün geceleri ihya ettin, ömrünün çoğunu oruçla geçirdin, ilmi en mükemmel şekilde yaymaya gayret gösterdin: zâhir ve bâtın ilimlerini gereği gibi öğrenmek, dünyayı peşinen terk etmek, âhirete yönelmek ve ahiret sebeplerini kazanmak için bütün gücünü harcadın. 


Her kimde bu sıfatlar bulunursa özel bir şekilde, Allah'ın onu affetmesi çok ümid edilir. Zerre kadar taksiratı kalmaz. Yukarıda geçen ihlâsı ve ihsanı bereketi ile, kıyamete kadar ona tabi olanların da taksiratı kalmaz. Bu aynı zamanda, güçlerini harcayarak, ancak âriflerde ve müçtehit imamlarda bulunan iyi ahlâk ve üstün sıfat hususlarında İmamlarının izini takip eden talihli mensupları için de ilâhi bir müjdeyi havidir. 


Müçtehit imamların uluları ve ilimde derinleşmiş âlimler ona talebelik etmişlerdir. İşte bunlardan birkaçı : Ululuğu, dehası, öncelliği ve zühdü herkes tarafından kabul edilen İmam Abdullah İbn-i Mübarek, İmam Leys b. Sa'd, İmam Mâlik b, Enes - bunlar anun ne olduğunu göstermeye yeter. Ve İmam Mis'ar b. Kidâm, Züfer, Ebü Yusuf, Muhammed v.s. gibi. Kadılık ve hazine âmirliği tekliflerini reddettiği için nice işkencelere katlandı. Çünkü dünya azabını ahiret 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azabından üstün tutardı. Bu sebeple, Abdullah İbn-i Mübarek'in yanında ondan bahsettikleri vakit şöyle demişti: Dünyanın bütün nimetleri ayağına gelip de onlardan kaçan bir zattan mı bahsediyorsunuz. Zalimlerin isteklerine boyun eğmedi, tehditlerinden yılmadı, az da olsa hiç bir hediyelerini kabul etmedi. Bu yüzden, Halife Ebü Cafer Mansür, Hasan b. Kahtabe eliyle kendisine on bin dirhem gönderip reddetmeye imkân bulamadığı zaman oğlu Hammad'a vasiyet etti, ölüp de defnedildikten sonra paraları Hasan b. 
Kahtaba'ya geri iade etmesini söyledi. Oğlu da vasiyetini yerine getirince Hasan Allah babana rahmet etsin, dinine düşkündü doğrusu, dedi. 


Rüyasında Peygamberin işaretini görmedikçe kendi mezhebine davet etmedi. Önceleri inzivaya çekilmiş, halktan kaçmıştı. Çünkü nefsine büyük bir varlık tanımıyordu, halkın kendisine uymasını değer iyi bir iş yaptığına inanmıyordu. Vaktaki Resüllullah”- ¿au böyle bir izin geldi; bunun, yerine getirilmesi gerekli kesin bir emir olduğunu anladı ve insanları kendi mezhebine tabi olmaya çağırdı. Allah'ın izni ile mezhebi güneş gibi doğdu, her tarafa yayıldı. Mensupları çoğaldı, çekemeyenler rezil-ü rüsvay oldular. 
Allah onunla şarkı, garbı, Arabı ve Acemi faydalandırdı. Kendisine tabi olanlar aşırı derecede çoğaldılar. Mezhebinin usülünü, furüunu yazdılar. Nakli ve akli delillerini inceden inceye araştırdılar. Allah'ın izni ile mezhebi sağlam temeller üzerine oturdu, her tarafa feyiz saçtı. Menakıbını yazanlardan birinin anlatmış olduğu şu hadise bu yargımızı destekler: Babası sâbit küçükken Hz. Ali'nin huzuruna getirildi. 
Hz. Ali Sâbit'e ve zürriyetine dua etti. İşte o duanın bereketi ile Ebü Hanife bu ilme kavuştu. 
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Borçlusunun duvarından gölgelenmek istememişti. Hediye kabilinden de olsa borçlusundan yararlanmaktan çekinmişti. Böyle hareket etmekle, ne şekilde olursa olsun borçlusundan yararlanmak istemediğini bildirmeye çalışmıştı, Çünkü az da olsa şer'i yolla böyle bir şeyi kabul etmesi mürüvvete ve takvaya yaraşmaz. Elinden geldikçe bu gibi şüphelerden kaçınırdı. 
Bu yüzden, ortağının şüpheli bir alış verişten getirdigi bütün malını sadaka, olarak dağıtmıştı. Gerçi bilmediği için kendisinin bir günahı yoktu, Ama malm içinde bir şüphe vardı. Müşteriyi bilemediğinden ve helâllaşma imkânı da olmadığından malın hepsini sadaka etmişti, Nitekim bu hâdise Tövbe bölümünde genişçe anlatılacaktır. Bu malın otuz bin dirhem oldugu söyleniyor. Menakıb kitaplarına bakıldığında daha 'bu hâdisenin nice benzerleri görülür. Onun ne büyük bir zâhid ve muttaki olduğunu yukarda geçen cariye hâdisesi de gösterir. Meselâ bunlardan biri de şudur : Küfe'de bir koyun yitmişti. İmam-ı Âzam Hazretleri koyunun öldüğüne hükmedinceye kadar koyun eti yememişti. Çünkü bir koyunun kaç sene yaşayacağını soruşturdu; yedi yıl yaşadığını öğrenince, yedi yıl koyun eti yemedi, Takvası buna müsaade etmiyordu. Çünkü yitik koyun sağ kalabilir ve kendisi de ondan bir şeyler yiyebilirdi. O zaman da kalbi kararırdı. Çünkü haram lokmanın kalbi kararttığı malumdur. Gerçi haramın aynı belli olmadığı için bunda bir günah yoksa da takvaya aykırıdır. Takva ehlinin kalplerinin nurlanması ile başkalarını geçmelerinin ve Cemalullahı müşahedeye lâyık olmalarının, güçleri nisbetinde Allah'a hizmet etmelerinin ve kendilerini Allah'dan alıkoyacak şeylerden alabildiğine yüz çevirmelerinin sebebi budur. Bu anlattığımız şeylerle bu büyük İmam'ın menkıbelerinin hepsini sayıp dökmek 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istemiyoruz. Bizim bu anlattıklarımız uçsuz bucaksız o engin deryadan sadece bir damladır, Bunların en parlaklarından biri de şudur : 


Kendileri kırk yıl yatsı abdesti ile sabah namazını kıldılar. Kendisine bu gücü kazandıran şeyin ne olduğu sorulduğu vakit şöyle demişlerdi Ben alfabe sırasına göre Allah'ın isimleri ile O'na dua ettim. Bunlar da şu ayette toplanmıştır : Birincisi a su 

iv 2... 
diye başlayan Fetih süresinin son ayeti. İkincisi de Ali İmran suresinin 154. ayetidir : 


As Dua o” Keji ë 


Ramazan'da altmış hatim yapardı; geceleri bir hatim, gündüzleri bir hatim. Daha o kadar menkıbeleri vardır ki onları saymak mümkün değildir. Allah Ona rahmet etsin, Allah ondan razı olsun, Allah mekanını cennet eylesin. Hintli âlimin muhtasar İhya'sı ile benim şerhim burada sona erdi, Böylece Huccetülislâm İmam Gazali'in kendisine nisbet edilen o gibi taassuptan beri olduğu meydana çıktı. Hâşâ ki Gazali böyle bir şey demiş olsun. 
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İKİNCİ GİRİŞ 


Burada da bir takım şeyler anlatacağız ki, bunları bilmek yararlı olduğu gibi, bilmemek de —bir ilim araştırıcısı için — ayıptır. Aksi takdirde büyük tehlikelere düşebilir, korkunç uçurumlara yuvarlanabilir. Önce meseleyi ortaya koyalım, sonra izah edelim. 


Ey Allah'ın tevfikine nail olan kimse, bil ki, eğer ahirette kurtulmak ve Allah'ın veli kullarından, Hz. 
Muhammed'in, mirasçılarından herhangi birine dil uzatmaktan beri olmak istersen şuna inanmalısın ki, müçtehit imamların, ilmi ile âmil olanların hepsi doğru yoldadırlar ve Allah onlardan razıdır. Nakil ve akıl ımamılarının ittifakı ile onlar bütün hallerinde sevap içindedirler. Beyhakinin rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur 


Səs ARAŞ BON le a ə ə) Ee Şiir 


Jöb a Ae İDE il L e 
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«Allah, Kitabında size ne vermişse onunla amel edin, Onu terk etmeye kimsenin mazereti yoktur. 
Eğer aradığınız şey Allah'ın kitabında yoksa benim 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geçerli sünnetime bakın. Sünnetimde de yoksa ashabımın, dediklerine bakın. Ashabım gökteki yıldızlar gibidirler. Hangisine tabi olursanız doğru yolu bulursunuz, Ashabımın ihtilafı sizin için rahmettir. 


Burada Resüllullah sallalahu aleyhi ve sellem ashaptan itibaren ihtilâfın çıkacağını haber veriyor. 
Halbuki ashab devri hidayet ve irşat devridir. Hesülullah'ın deyimi ile mutlak olarak en hayırlı çağdır. 
Onların ihtilâf edeceklerinden onlardan, sonra gelenlerin de ihtilâf edecekleri anlaşılır. Çünkü fıkıh ve hadiste meşhur olan bütün sahâbiler çeşitli İslâm ülkelerine dağıldılar. Her cemaat onlardan birinin görüşünü ve mezhebini kabul etti. Bununla birlikte Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumlarını kabul buyurdu ve onları övdü. Hatta, ihtilaflarını ümmet için aynı rahmet saydı, 


Ümmetini istedikleri ashabın görüşüne tabi olmakta serbest bıraktı, Bundan da, ashaptan sonra fiil ve kavillerinde ashabın izini takip eden müçtehitlerden birine tabi olmanın serbest olduğu ortaya çıkar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birtakım hadiseler- de ashabının görüşünü kabul buyurmuş ve diğer ashabına muhalif görüş beyan eden ashabına itiraz etmemiştir. Nitekim birkaç meşhur hâdise buna tanıklık eder. Meselâ bunlardan bir tanesi Bedir savaşı esirleri hususunda çıkan ihtilaftır: 


Hz. Ebü Bekir ile onun tarafını tutanlar, esirlerden fidye alınması kanatini beyan ettiler. Hz. Ömer ile onun tarafını tutanlar da esirlerin öldürülmesi gerektiğini söylediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci görüşü kabul ettiler. Az sonra, birinci görüşü kabul etmekle beraber, ikinci görüşün üstün olduğuna dair ayeter nazil oldu. Bu durum; her iki görüşün de doğru ve her iki müçtehidin de haklı olduğuna delâlet eder. Eğer birinci görüş yanlış olsa idi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla hükmetmezdi. Allah tealâ: 


: 525 e E zü 
“As gös o .- əə dibə, 533 

«Eğer Allah'dan bir yazı (kader) gelmiş olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı mutlaka size büyük bir azap dokunurdu» (Enfal: 68) demekle kendisinin de 


aynı hükümde bulunduğunu haber vermiş oluyor. Fakat: 


2. 4 


«Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve hoş olarak yeyin ve Allah'dan korkun» (Enfal: 69) demekle de fidye almanın da kötü olmadığını göstermiş oluyor. ancak birinci şıkkı tutanlar, efdal olan görüşü kabul etmedikleri için itaba maruz kalmışlardır. Bu bakımdan, mezhepler arasında tercih; delilinin kuvvetli, ihtiyata ve takvaya daha yakın olması bakımından üstünlüğü dolayısiyledir. Yoksa mezhebin tümü itibarı ile değildir. Bu cihetle en doğru ve en üstün yol tasavvuf yoludur, Çünkü tasavvufta, her meselede en kuvvetli ve en ihtiyatlı olanı tutulur, Öyle ki bütün ihtilâflar dikkate alınır ve sağlam olduğuna ittifakla karar verilen ibadetler yapılır. İmamlarımız'ın «kaynağı zayıf olmayan ve tevili mümkün olmayacak şekilde sahih sünnete ters düşmeyen her ihtilâf dikkate alınmalıdır» şeklindeki sözleri de bu görüşe uygundur. Meselâ İmamlarımız, abdesti bozar denen her şeyden ötürü abdest almanın sünnet olduğunu 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açık olarak ifade. etmişlerdir. Ahmed b. Süreyc (Ö. 
918) yüzünü yıkarken kulaklarını da yıkar ve başını meshederken kulaklarını da mesheder, bir de ayrıca meshederdi. Maksadı ihtiyata riayet etmek ve mezhep ihtilâflarından kurtulmaktır. İhtilâf konusuna bir örnek de Kurayza Oğulları savaşı hakkında Peygamberimizin buyurmuş oldukları şu hadistir 


xə MAN əə süzə” 


«Hiç kimse namazını Kurayza Oğulları toprağı dışında kılmasın?. 


Ashap Kurayza Oğullarını hedef alarak Medine” den çıkınca öğle namazının vakti daraldı, Bir kısmı, vakti geçer korkusu ile, öğle namazını kıldılar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in maksadının, gecikmeden Kurayza Oğullarına doğru yola çıkmak olduğunu, namazı kazaya bırakmak olmadığını ileri sürdüler. Hadisten kendi anlayışlarına göre bir manâ çıkardılar ve burada hakiki değil de izafi bir hasr bulunduğunu söylediler. Bir kısmı da öğle namazını, İkindi vakti girdikten sonra oraya varıncaya kadar kılmadılar. Bu hususta Peygamberimizin mutlak konuştuğunu ve gerçeği kasdettiğini ileri sürdüler. Ashabın bu ihtilâfı ve hareketi Peygamberimize ulaşınca hiç bir tarafı tenkit etmedi ve her iki tarafın anlayışını doğru buldu. Bununla şuna isaret etmek istiyorlardı ki, ashabın hepsi müçtehit idiler, sevap kazanmışlar ve Allah'ın gösterdiği doğru yoldadırlar. Bunlardan hiç biri kınanmaz ve hiç birine kusur nisbet- edilmez. 
Hele orta yerde şöyle birhadis varken 


pla Göl 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aAshabımın hangisine tabi olursanız doğru yolu bulursunuz.» 


Peygamberimiz hepsini müçtehit kabul etmiştir. 
Artık hangisinin hata ettiği, yahut kusur işlediği söylenebilir? İbn-i Sa'd ve Beyhaki, Hz. Ebü Bekir radiyallahu anh'den şöyle dediğini rivayet etmişlerdir: Hz. 
Muhammed'in ashabının ihtilâfı insanlar için rahmettir. İbn-i Sa'd de Ömer b. Abdülaziz radiyallahu anh'in şöyle dediğini rivayet etmiştir: Hz. Muhammed"in ashabı ihtilaf etmemiş olsalardı sevinmezdim. 
Çünkü o zaman bize müsaade edilmezdi. 


Harunnürreşid, İmam Mâlik'in Muvaatta'ını Kâbe'- ye asıp da herkesi onunla amel etmeye niyetlendiği zaman, İmam Mâlik, yapmayın ya Emirelmüminin, çünkü Resülullah'ın ashabı fer'i meselelerde ihtilâf ettiler ve her tarafa dağıldılar. Ulemanın, ihtilâfı millet için rahmettir. Herkes doğru bildiği şeye tabi olur. 
Hepsi de haklıdır, hepsi de doğru yoldadır, dedi. Harunnürreşid de: Allah sana. muvaffakiyetler versin, dedi. Buna benzer bir hadise de Halife, Mansur ile geçmiştir. Şöyle ki, Mansur her şehre Muvatta/dan bir adet gönderip de herkesin onunla, amel etmesini ve onun haricine çıkılmamasını buyurmağa kalkışınca, yapmayın, çünkü insanlar daha, önceden çeşitli görüşlerle karşılaştılar, çeşitli hadisler duydular ve çeşitli rivayetlerde bulundular. Herkes önceden, ne gör“ dü ise onu aldı. İnsanları serbest bırak; beğendiklerini alsınlar, demişti. 


Bu anlattıklarımızdan şu neticeye varılıyor: Bütün müçtehitler hükümlerinde isabetlidirler ve her meselede, Allah'ın hükmü müçtehidin kanaatine tabidir. Dört İmamın son sözleri böyledir. Şafiilerin, ço- 


İMAM-I AZAM”IN MENKTBELERİ 25 


ğunluğu ile hanefiler ve Bakıllani bu görüşe daha çok önem verdiler. İsabetli görüş ileri süren müçtehit iki sevap, yanlış görüş ileri süren müçtehit bir sevap kazanır, diye sahih bir hadisin bulunması meseleye hiç zarar vermez. Çünkü bu hadis, İmam Suyütinin de dediği gibi tevile müsaittir. Bu, şu demektir: Hata eden müçtehit, efdal ve evlâ olan görüşü tesbit edememede yanılmıştır, yoksa yanlış karar vermiş değildir. Nitekim ashab da Bedir esirlerinden fidye almakla Allah tarafından itaba maruz kalmışlardır. 
Çünkü efdal olan bu değildi. Halbuki karar doğru idi. 
Fakihler şöyle demişlerdir: Bir kimse dört rekat namaz kılsa ve kıbleyi kestiremediği için, içtihat ederek her rekatı bir tarafa dönerek kılsa kaza lâzım gelmez. Halbuki üç rekatın kıble istikametinin aksi yöne dönülerek kılındığı kesindir. Hz. Ömer ceza hususunda değişik kararlar verirdi. O zaman öyle düşünmüşüz; şimdi de böyle düşünüyoruz, derdi. Beyhaki'nin Mürsel olarak rivayetine göre. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazan bir mesele üzerinde karar verirdi. Kararının aksine Kur'ân ayetleri inerdi. Kur”an”- ın hükmünü hürmetle karşılar, fakat eski hükmünü bozmazdı, 


İmam Suyüti'nin bu açıklamalarında itiraz edilecək yerler vardır. Bilhassa son olarak, Peygamberimiz”- in içtihatlarına dair söylediklerinde. Çünkü Peygamberimizin içtihatlarının doğru olduğu garantilidir. 
Ama, başkalarınki böyle değildir. Kerderi İmam Şafii'- den rivayet ediyor: İki ayrı görüş ileri süren iki müçtehit, iki ayrı şeriat getiren iki Peygambere benzer. İkisi de haklı ve doğrudur. İmam Mazeri diyor ki: Her iki tarafın da haklı olduğunu hem tahkik ehli ulemanın hem de kelâmcıların çoğu kabul etmişlerdir. Dört 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İmamın da bu kanatte oldukları rivayet edilmiştir. 
Buna da şunu delil getiriyorlar ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hata eden müçtehide de bir sevap vermiştir, Eğer isabet etmese idi sevap kazanamazdı. Mezkur hadiste hatanın mutlak olarak söylenmesine şöyle cevap vermişlerdir : Bu, nassa dikkat etmeyen ve icmaa muhalif olarak içtihada yer olmayan kat'i meselelerde içtihat edenler içindir. Çünkü bu gibi müçtehitler, eğer hata etmişlerse, onlara, hata etti, demek caizdir. Ama kesin nass ve icma bulunmayan bir meselede içtihat eden birine, hata etmiştir, demek doğru olmaz, İmam Mazeri, konuyu açıklamak için daha geniş bilgi veriyor. 


Kadı 1yazın Şifa-i Şerif'inde şöyle deniyor: Her iki müçtehidin de haklı oldukları gerçektir ve bizce doğrudur. Cem'ulcevami kitabının yazarı ve şarihleri de şöyle demişlerdir: Bizim inancımıza göre Ebü Hanife, Mâlik, Şafii, Ahmet b. Hanbel, her iki süfyan, Evzai, İbn-i Cerir Taberi ve diğer İslâm İmamları Allah'ın gösterdiği doğru yoldadırlar. Haklarında yapılan, dedikodudan habersizdirler. Hem manevi ilimleri, hem de maddi ilimleri; dini, takvayı, ibadet ve zühdü bir arada yürütmüştürler ki, kimse onlarla, boy ölçüşemez. 


İmamlardan biri Peygamber sallallahu: aleyhi ve sellem'i rüyasında gördü. O'na müçtehitlerin ihtilâfını sordu. Peygamberimiz: Hepsi de haklıdırlar, buyurdu. Rüya sahibi, Peygamberimize, İmam-ı Âzam'- ın «her iki müçtehit de işsabetlidir, hak birdir» sözü ile, İmam Şafii'nin «müçtehitler isabet de eder, hata da ederler. Hata edenin günahı aftır» sözünü hatır- 
(attı. Peygamberimiz : Kelimeleri değişik de olsa månaları birbirine yakındır, dedi, Rüya sahibinin : Bunlardan hangisi tercihe şayandır, sorusuna da Peygamberimiz: Her ikisi de haklıdır, cevabını verdi, 


Şuna da dikkat edilmelidir ki, ehl-i sünnet velcemaat imamlarının fer'i meselelerde ihtilâflarının büyük bir nimet, bir rahmet ve açık bir fazilet olduğuna inanmalıdır. Bunun ince bir sırrı vardır. İlmi ile amel eden ulema bilmiş, cahiller farkına varamamışlardır. Hattâ birçokları şöyle diyorlar Din birdir; bu dört mezhep de nereden çıkmıştır? Bunun izahı şöyledir 


Allah Teâla bu şeriate öyle bir özellik vermiştir- ki, eski milletlerin üzerindeki ağırlıklar bu milletten kaldırılmıştır. Meselâ Musa aleyhisselam'ın şeriatında kısas'ın vacip olması gibi, Çünkü o, celâlli bir Peygamberdi. Meselâ İsa aleyhisselam'ın şeriatındaki diyetin vacip olması gibi. Halbuki biz, bu iki hususta da serbestiz. Yine meselâ onların şeriatında olan, necaset değen elbiseden necaset mahallinin makasla kesilip atılması gibi. Halbuki bizde su ile yıkamak kâfidir. Yahudilikte nesih olayı yoktur. Bizde ise böyle bir şeyin olması caizdir. O yüzdendir ki Yahudiler, kıblenin neshini garip karşılamışlardı. Bu zorluk, kitapları için de böyledir. Onların kitapları yanlız bir harf üzerine (bir kıraatle) okunur. Bizim kitabımız ise yedi, hattâ on harf üzerine okunur. Bütün bunlar şu ayetlerin gereğidir : 


ÇA Kə. Kai wa 


«Allah size kolaylık diler, size güçlük dilemez» (Bakara : 185). 
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Eliz Kajas 


«Din işlerinde üzerinize bir güçlük yüklemedi.» 
(Hac : 78). 


Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöy- 


Je buyuruyorlar : 
AE NA ZİN la 


«Getirdiğim din doğru ve müsamahakârdır.» Bu dinn müsamahakârlığından ve kolaylığından biri de tali meselelerde imamlammızın değişik görüş beyan etmeleridir. Çünkü muhtelif mezhepler çeşitli şeriatlere benzerler. 


Böyle olsunki ümmet, yalnız bir şeyi yapmağa zorlanmakla sıkıntıya düşmesin. Doğru bir mezhebe göre amel eden sevap kazansın ve övülsün. Hattâ şu da var ki, her kim başka bir mezhepte genişlik görürse şartını yerine getirmekle, o mezhebe geçebilir ve onunla amel edebilir. Bütün bunlar büyük nimetler- dir, kolaylıklardır. Bilhassa bunlar Peygamberimizin yüceliğini ve diğer Peygamberlere karşı üstünlüğünü gösterir. Çünkü onun yüzü suyu hürmetine ümmeti- ne kolaylık sağlanmış; bir işte ne kadar yön varsa en, basiti ile amel etme serbestisi verilmiştir. Çünkü bütün müçtehitler —hata da etseler— isabetli kabul edilmiş ve övülmüşlerdir. 


İmam Sübki şunu tesbit etmiştir ki, bütün eski şeriatler, bir bakıma bizim Peygamberimizin şeriati sayılır. Bütün Peygamberler onun vekili sayılırlar. 
Çünkü o Peygamberken daha Adem aleyhisselâm ruhla ceset arasında idi. Bu bakımdan Peygamberimiz, 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Peygamberlerin Peygamberidir. İşte şu hadisin mânası 


budur j E adie 


«Ben bütün insanlara gönderildim.» 


O, Âdem'den hâteme kadar bütün mahlukatın Peygamberidir. Onun şerefini artırmak için bütün şenatler onun şeriati kabul edilince ümmetinin alimlerinin ortaya koydukları mezhepler de haydi haydi onun şeriati olur. O ki, bu mezheplerin çıkacağını haber vermiştir. Hangisine tabi olursak olalım doğruyu bulacağımızı söylemiştir. Bu durumdan memnun kalmış ve bizleri övmüştür. Ve bunu bizim için rahmet vesilesi saymıştır, hem de nasıl rahmet! Bir nimet vesilesi saymıştır, hem de nasıl nimet! Netekim bunları daha. yukarıda anlatmıştık, Bundan şu da anlaşılır ki, ihtilâf bu millet için bir rahmet ise, diğer milletler için felâkettir, azaptır. Çünkü onlara böyle bir genişlik tanınmamıştır. Binaenaleyh onların ihtilafı sırf yalandır, Peygamberlerine iftiradır. 


Şuna da iyice inanmalısın ki, diğerini zedeleyecek şekilde mezheplerden birini diğerine üstün tutmayasın. Çünkü bu, insanı öfkesine kaptırır ve dünya ve ahirette insanı rezil-ü rüsvay eder. Az ileride şöyle bir hadis-i kudsi gelecektir : 


` 


ghh aaa] 


83. 
TE 


eHer kim veli kullarımdan birine eziyet ederse ona savaş açarım.» 


İlmi ile amel eden İslâm âlimlerinin hepsi Allah” ın velileridir. Bunda şek ve şüphe yoktur. Sonra mezheplerden birini diğerine tercih etmek çoğu zaman, 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ahmaklar, dinsiz ve edepsizler arasında, fena çekişmelere götürür. Kimileri işi ırkçılığa, bölgeciliğe kadar vardırır. Sonunda bu tercih onu diğerlerine karşı, edepsizce ağzını bozmaya sevk eder. Bunun ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını düşünmez. Muhalif taraftan kimileri de kalkar buna cevap verir, Bu da onun imamına dil uzatır ve tecavüz eder. Zanneder ki yaptığı iş, kötülüğe karşı kötülükle müdafaadır. Eğer bunların, her ikisinin sözleri imamlarına ulaşsa idi, onları tersler ve onlardan beri olduklarını söylerlerdi. Ve bu kötü hareketleri yüzünden nefret ağına düşeceklerin- den onlarla münasebetlerini keserlerdi. Çünkü bu gibilerin imansız gideceklerinden korkulur. İbn-i Abbas Hazretleri, eski milletlerin bu yüzden helâk olduklarını haber vermiştir. Allah bizleri bu âkibetten korusun. Bizleri o imamların zümresinde haşretsin, Çünkü biz onları seviyoruz, çünkü biz onları sayıyoruz. Bu yüzden de sedirler üzerinde onlarla beraber haşrolacağımızı umuyoruz. Çünkü, kim bir kavmi severse onlarla beraber haşrolunur. Nitekim ulemaya miras bırakan ve şeref veren böyle buyurmuştur. Onlardan birine kusur bulanın, o büyük toplantı yerinde arkadaşlıklarından mahrum olması ona yeter. Ve bütün mahlükata karşı: Bu, Allah'ın velilerinin düşmanıdır, diye ilân edilecektir. Mahşerde onun, eline rezaletten ve azaptan başka bir şey geçmeyecektir. 


İMAM-I ÂZAM'IN MENKIBELERİ 31 


ÜÇÜNCÜ GİRİŞ 


İMAM-ÂZAMRAHMETULLAHİ ALEYH 
HAKKINDA, PEYGAMBERİMİZİN MÜJDESİNİ 
TAŞIYAN HADİS-İ ŞERİFLER 


Bil ki, bu hadislerin en büyüğü, en açığı ve en mükemmeli Buhari ve Müslim'in Ebü Hüreyre'den rivayet etmiş oldukları şu hadistir. Bu hadisi ayrıca Ebü Hüreyre'den, Taberani de ayrı ayrı Kays b. Sa'd ve İbn-i Mes'ud radiyallahu anh'den rivayet etmişlerdir. 
Hadis şu : 


ve Az sələ ALE Al əllə, 


«Eğer ilim Ülker yıldızının yanında olsa idi Farslardan birtakım insanlar el uzatıp onu alırlardı.» 


Şirazi ile Ebü Nuaym'in ifadeleri de şöyledir: 


«İlim Ülker yıldızında asılı olsa» Taberani'nin Kays'den naklen lafzı da şöyledir: «O ilme Arapların eli yetmez, fakat İranlıların (Fürslerin) eli yeterdi. 
«Müslim'in bir lafzı da şöyledir «Eğer iman Ülker yıldızında olsa idi İranlılardan birtakım insanlar onu alırdı.» 


Hadis eleştirmeni Hâfız Celâlüddin Suyüti diyor ki : Ebü Hanife'nin çıkacağına dair Peygamberin müjdesini taşıyan temel hadis budur. Bunun bir benzeri 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de İmam Malik adına. söylenmiş olan şu hadis-i şeriftir: 


əəə yo ALAYA avi ğa 
Xə cə je 


<Yakında insanlar develere biner ilim aramaya çıkarlar. Medine'nin âliminden daha bilgilisini bulamazlar. 


Aynı fazilet konusunda İmam Şafii rahmetullahi aleyh hakkında da şu hadis-i şerif varid olmuştur 


Ue Ne el EN 


«Kureyş'e sövmeyin. Çünkü onun âlimi yeryüzünü ilimle dolduracaktır.» 


Bu hadis hasen'dir. Birçok yolları vardır. Bazıları mevzu ve uydurma olduğunu iddia etmişler ve uyduranı acı şekilde kınamışlardır. 


Ulema diyor ki, birinci hadisteki Medine âliminden murad İmam Mâlik'tir. İkinci hadisteki Kureyş âlimi ise Şafii'dir. İmam Suyuti'nin bir talebesi şöyle demiştir. «Şeyhimizin, birinci hadisten murad edilenin Ebü Hanife olduğuna dair kat'i açıklaması doğrudur ve bunda şüphe yoktur. Çünkü Ebü Hanife zamanında, İranlılar içinden kendisine ve ashabına denk olacak bir kimse çıkmamıştır. Bu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için açık bir mucizedir. Çünkü ileride olacak bir şeyi haber vermiştir. Hadiste geçen Faris kelimesi bildiğimiz ülke manasına değildir. Maksat İranllar (Farslar), demektir. İleride açıklanacağı gibi, çoğunluğun görüşüne göre İmam-ı Âzam'ın dedesi İranlıdır. Deylemi'nin bir hadisinde şöyle deniyor: Arapların dışındaki milletlerin en hayırlısı İranlılardır. 
Celâl Suyuti diyor ki : Ortada Buhari ve Müslimin o müttefekunaleyh hadisi olduktan sonra, Ebü Hanife'yi medhetmeye uydurma hadislere ihtiyaç yoktur. Suyutinin adı geçen talebesi diyor ki : Şeyhimiz bu beyanatı ile, hadis ilmine aşina olmayan bazı menkıbe yazarlarının dediklerini reddetmek istemiştir. Çünkü bu son hadisin senedinde hadis uydurmakla bilinen iki yalancı vardır. Bunların kullandıkları tabir şöyledir 


«Ümmetimin içinden bir adam çıkacaktır, Adı Ebü Hanife en-Numan"dır. O kıyamete kadar ümmetinin çırasıdırə Bir lafızda da: «Ümmetimin içinden bir adam çıkacaktır. Adı Numandır. Künyesi Ebü Hanife'dir. O, ümmetimin çırasıdır, o, ümmetimin çırasıdır». Hadisin bir varyantı da şöyledir: «Benden sonra bir adam gelecektir. Ona Numan b. Sâbit, denir. Künyesi Ebü Hanife'dir. Allah'ın dinini ve benim sünnetimi elleriyle diriltir.» Hadisin bir lafzı da şöyledir «Ümmetimin içinde her asırda öncüler vardır, Ebü Hanife de bu ümmetin öncüsüdür» İbn-i Abbas'ın lafzı da şöyledir : «Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Horasan diyarının üzerine bir ay doğar. Künyesi Ebü Hanife'dir.» İbn-i Abbas radiyallahu anhuma'nın bir lafzı da şöyledir: «Rey (içtihat, görüş) güzeldir. 
Bizden sonra doğru görüşler çıkacaktır. Müslümanlık devam ettikçe ona uygun kararlar verilir. Ve o, bizim görüş ve bizim kararlarımız gibidir. Bu görüşün sahibi de Küfeli Numan b. Sâbit'tir. Künyesi Ebü Hanife'dir. 
Kendisi Küfe halkındandır. İlimde ve fıkıhta çok çalışır, Doğru hükümler beyan eder, Dini doğru, fikri güzeldir.. İbn-i Sirin'den rivayet edilen bir kıssada da şöyle deniyor : 


«İleride anlatacağımız gibi, Ebü Hanife ona bir rüya söyleyince, İbn-i Sirin ona Sırtını aç, sol tarafını dön, dedi. O da açınca, iki omuzu arasında, yahut sol pazısında bir ben gördü. Doğrusun, sen Ebü Hani: fe'sin. Senin hakkında Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur 


«Ümmetimden bir adam çıkar. Ona Ebü Hanife denir. İki Omzunun arasında (bir rivayette de, sol pazısında) bir ben vardır, Allah'ın dinini ve benim sünnetimi elleriyle dirildir.» 


Bütün bu hadisler mevzudur, uydurmadır. Hadis kritiği ile azbuçuk ilgisi olanların nazarında bir kıymet teşkil etmez. İbn-i Cevzi bunları mevzuat kitabı içine almış; İmam Zehebi ile Şeyhimiz Suyüti de bunları mevzu alarak kabul etmişler ve küçük kitaplarına almışlardır, Hafız Ebü'l-Fazl Şeyhülislâm İbn-i Hacer Askalâni de Lisanu'l-Mizan'ında aynı şeyi tekrarlamış; Hanefi mezhebinin başkanlığını yürüten Şeyh Kaasım da onların izini takip etmiştir. Bu yüzden İmam-ı Âzam'ın menkıbelerini yazan hadis imamları bunlardan hiçbirini zikretmemişlerdir: meselâ Tahâvi, tabakatu'-Hanefiyye yazarı Muhyiddin el-Kureşi ve digerleri gibi. Bütün bu zatlar Hanefi'dir, güvenilir kimselerdir, Hadis kritiğinde âlimdirler. Bu konuda çok geniş bilgileri vardır» İmam Suyüti'nin talebesinin sözleri özetle burada sona erdi. Allah her ikisine de rahmet etsin, 


Bu kitabı okuyup da Ebü Hanife'nin çeşitli hallerini, kerametlerini, ahlâk ve gidişatını öğrenenler, onun böyle mevzu hadislerle övülmeye ihtiyacı olmadğını göreceklerdir. Hele ortada Buhari ile Müslim'in Ona ve ondan daha büyük olan Selmân-ı Faris'ye hamledilen o müttefekunaleyh hadisleri varken, onun büyüklüğünü göstermeye uygun düşebilecek hadislerden biri de şudur : 


sy AR əəə e 


«Yüz elli senesinde dünyanın ziyneti kaldırılır.» 


Bu yüzden Şemsülelimme (İmamların Güneşi) Kerderi, bu hadis Ebü Hanife”ye işaret sayılabilir. Çünkü o, yüz elli senesinde vefat etmiştir, demiştir. 


BİRİNCİ FASIL 


BU KİTABI YAZMAYA SEVKEDEN SEBEPLER 


1 — Müslim ve İbn-i Huzeyme'nin «Sahih» lerinin 
başına aldıkları, Hz. Aişe radiyallahu anha/dan rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurulmaktadır: 


“b wp İç F K Ni çe 
—..... Aİ al sahi Jey bə 


«Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem bize, insanları lâyık oldukları yerlere koymanızı emretti.» 


2 — Hatib-i Bağdadi'nın Tarihi'nde ve Ebü'l-Ferec 
İbn-i Cevzi'nin Muntazam adlı kitabında İmam-ı Âzam'ın kemaline yakışmayacak birtakım şeyler yazılmıştır. Ancak Hatib-i Bağdadi daha sonra meşhur senedlerle İmam-ı Âzam'ın faziletine dair akıllara durgunluk verecek şeyler anlatmıştır. Hatta ondan sonra İmam-ı Azam"n hayatını yazanların tümü ondan yararlanmışlardır. Sonra yukarıda. Huccetülislâm İmam Gazali'ye nisbet edilen elenti bir kitapta da böyle şeylerin olduğu görülmüştü, Gazali'ye nisbet edilen diyoruz; çünkü o kitaptaki şeylerin hepsinin Gazali'ye nisbet edilmesi doğru değildir. O gibi çirkin sözlerin onun adına uydurulmuş olması muhtemeldir. Çünkü Gazali, meşhur İhyaululüm”unda. İmam-ı Âzam'ı Şanına: yaraşır şekilde methetmiştir. Sonra yine yukarıda, geçtiği üzere, bazı araştırmacı Hanefi imamları buna şöyle cevap vermişlerdi: Bunları Gazali'nin söy-Jediğini kabul etsek bile bunları gençliğinde, mutaassıp fuhaka durumunda iken söylemiş olabilir. Sonra bu hâlet-i ruhiyeden kurtulup da ahlâkını temizleyip kemal derecelerine erişince onlardan dönmüş ve İhyaululüm”unda gerçeği ifade etmiştir. Bunun açık delili de Hilâfiyat, Mücadelât, Tahrirat ve Tasnifat babında yazmış olduğu şu satırlardır : 


«Sakın bu gibi şeylerin etrafında dönüp dolaşma. 
Öldürücü zehirden kaçtığın gibi bunlardan kaç. Çünkü bu, amansız hastalıktır. Bütün fukahayı rekabete ve gururlanmaya götüren şey budur. Nitekim az ileride bunların âfet ve başbelâsı olduklarını sana anlatacağım. Çokları bu gibi sözleri duyunca «insan bilmediğinin düşmanıdır» derler. Beni de öylesanma. Ben bunları biliyorum. Ömrünü bu yolda harcamış; eskilerden daha çok yazmış, mücadele etmiş bu fakirin nasihatini kabul et. Sonraları Allah bana doğruyu ilham etti, ayıbımı gösterdi, kendi nefsimle meşgul oldum.» 


Daha önce söylediğimiz gibi, Gazali adında muta- 
&ssıbın biri Ebü Hanife hakkında ileri geri konuşmuştu. Çokları bunun Huccetülislâm İmam Gazali oldugunu sanmışlar. Gerçekte öyle değildir. Bu, meçhul bir şahıstır, İmam-ı Âzam aleyhinde yazmış olduğu müstakil bir eseri vardır. İmam-ı Âzam ise bunlardan beridir. Şu da akıldan uzak, değildir ki, zındığın ve hayırsızın biri, bir kitap uydurmuş ve onu, o büyük meşhur Huccetülislâm'a nisbet etmiş olsun. Çünkü böyle vaparsa kitabı daha çok oxwuyucu bulur. Ama bu yüzden Allah'ın doğru yolundan saptığını ve kör olduğunu bilmiyor. 


Durum böyle olunca, gücü yeten herkesin o kitapta yazılı olan şeyleri iptal etmesi ve sahibinin yalancılığını ve uyduruculuğunu ortaya koyması gerekir. Çünkü muteber âlimler ve müçtehit imamlar, daha önce zikrettiğimiz ve ileride de. zikredeceğimiz hadislere dayanarak o büyük imamın fazileti üzerinde ittifak etmişlerdir. 


3 — Bir de bu kitabı yazmaktan maksadımız, Ebi 
Hanife'yi, güya ilim adına tenkit eden mutaassıpların hatalarını açıklamaktır. Bunlar diyorlar ki «Biz Ebü Hanife olsun, başkaları olsun, kimin hakında konus: muşsak onun ilmi derecesini bildiğimiz için konuşmuşuzdur. Çünkü rivayet, tenkit ve kemalin dayana- 
,ği olan insanın halleri ve sıfatları birbirine uymaz.» 


Bunların bu sözleri, Haricilerin Hz. Ali'ye karşı söylemiş oldukları sözlerine benzer, Hz. Ali cevaben demişti ki “Söz. doğrudur, fakat niyetleri kötüdür» Bunların da sözleri doğrudur, ama niyetleri kötüdür, hem de nasıl kötü! Çünkü dayanakları, İmam-ı Azam”- ın ilmini ve meziyetlerini çekemeyen bazı muasırlarının sözleridir. Bir de başkalarının öyle sözlerini ona mal ediyorlar ki, bu sözleri azıcık kemali, hatta azıcık 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dini olan bir kimse söylemez. Bunların maksadı onu lekelemekten ve adını unutturmaktan başka bir şey değildir. Fakat onlar istemeseler de Allah nurunu arttıracaktır. Şu hadis onların şom ağızlarına bir tokat indirmektedir 


zəli A XX ə eçə ə TOR: Hasan “səli 
Mu: ə demi KAZIM Sah! uz 


eHer kim suçsuz birini dünyada lekelemek için hakında bir şayia çıkarırsa, dediğini isbat edinceye kadar onu cehennemde hapsetmek Allah'ın üzerine bir hak olur.” 


Sahih bir rivayette de şöyle deniyor: -Her kim bir mümine iftira atarsa Allah onu cehennemde irin nehrinde boğar.» 


4 — İmam-ı Âzam'ın da, diğer İmamlar gibi, şu 
ayetin şümulüne girdiğini göstermek 


İyelik UYE cəyə ? ede EE AN Yana şi 
0 İ Əəə N 
o 43.35 zə) 3 a SBE AL Da pla) 


«Biliniz ki, Allah'ın velileri için hiç bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır Veliler o kimselerdir ki, Allah'a iman edip emirlerine aykırı hareket etmekten sakınırlar. Onlar için dünya hayatında da, ahirette de müjdeler vardır.» (Yunus 62-64). 


Zira bütün bu müçtehit imamlardan ve ilmi ile amil olan âlimlerden akla dungunluk verecek öyle kemalât, hal ve kerametler görülmüştür ki, bunları inatçılardan ve cahillerden başkası inkâr etmez. Bu zatlar 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gerçekten evliyadırlar. Hakikatle şeriati bir araya getirmişlerdir. 


Durum böyle olunca, onlardan, birine kusur bulanlar Allah'ın gazabına uğrar ve rahmetinden kovulur. 
Neden olmasın; zira kendisi, böyle güç yetmez bir riskin altına girmiştir, O da Allah ve Resülü ile savaşmak. Her kim de Allah ile savaşa kalkışırsa ebedi surette helâk olur. Bu gibi akibetten Allah'a sığınırız. Bu husustaki delilimiz de Buhari ve diğer İmamların on beşten fazla yoldan ve bir bölük ashaptan rivayet etmiş oldukları şu hadistir : 


GİNE İle 


«Her kim bir veli kuluna düşmanlık ederse ona savaş açarım.» 


Bunu bildikten sonra burada ne kadar zorlu tehditlerin, ağır surette azarlamaların olduğunu bilirsin. 
Bu tehditler; az buçuk aklı olanlamn, bu gibi imamlardan ve karanlığın çırası olan bu gibi zatlardan herhangi birine kusur bulmaktan ve hem ne olursa olsun onlara eziyet etmekten alıkor. Çünkü dirileri üzen şeyler ölüleri de üzer. Bir kimse bu gibi şeylere nasıl cüret edebilir! Bir kudsi hadiste Allah Tealâ şöyle buyurur :«Aslan nasıl yavrusu için kızarsa ben de evliyalarım için öyle kızarım.» İmam Ahmed'in Vehb b. 
Münebbih'den yaptığı bir rivayette de şöyle deniyor : Allah Tealâ Musa aleyhisselâm ile konuşurken ona şöyle demiştir : 


«Bilesin ki ey Musa, her kim bir veli kulumu horlarsa bana savaş açmış olur. Bana düşmanlık etmiş olur. Kendini tehlikeye atmış olur ve beni karşısına 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almış olur. Ben ise veli kullarımı bir an olsun yardımsız bırakmam, Benimle savaşan bana karşı koyabileceğini mi sanıyor, yahut benimle çarpışan beni yenebileceğini mi sanıyor?, yahut beni geçebileceğini mi sanıyor? Nasıl olur. Dünya ve ahirette intikamlarını alırım. Yardımımı başkalamna bırakmam.» 


Düşün, iyi düşün, bu korkunç deryaya dalmaktan sakın, Çünkü Allah senin, hangi uçurumda helâk olduğuna aldırmaz. Bu bakımdan Hâfız EbüT-Kaasım b. 
Asakir, Tebyinu Kizbi”1-Müfteri adlı kitabında İmam Ebü'-Hasen el-Aş'ari radiyallahu anh'e atfen şöyle der: Âlimlerin eti zehirlidir. Onlara dil uzatanların âkibeti bellidir.» Bir sözü de şöyledir 


«Âlimlerin eti zehirlidir, koklayan hasta olur, yiyen ölür» İbn-i Asâkir diyor ki Alimler bu zatların menkıbelerini toplamış, hayatlarını yazmışlardır. Her kim ashap ve tabiin'den sonra Ebü Hanife, Mâlik ve Şafi rahmetullahi aleyhim ecmain hazretlerinin faziletlerini okursa bu, kendisi için iyi bir amel olur. Allah onların sevgisi ile cümlemizi yararlandırsın. Her kim de böyle değil de onların çekemeyerek, rastgele ve öfke ile birbirlerine demiş oldukları sözleri öğrenmeye çalışırsa muvaffak olamaz. Onları gıybet etmiş olur. 
Ve doğru yoldan sapar, Allah cümlemizi güzel nasihatlardan ibret alan kullarından eylesin. Âmin. 


5 — Eski ve yeni Hâfız İmamar, Ebü Hanif'nin 
hayatını yazmışlardır, Bunlar o imamın bereketlerine nail oldukları gibi ben de nail olayım, diye bu yola gittim. İbn-i Cevzi, Süfyan b. Uyeyne'den şöyle dediğini rivayet etmiştir : İyiler anıldığı zaman gökten rahmet iner. Ben onların uzun uzadıya yazdıklarını kısaca özetlemek istedim. Çünkü insanlar uzun yazılar- 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dan, kaçarlar, kısa olanını tercih ederler. Buna da sebep, gayretlerin azalması ve ilim ahlâkına uymayan kötü niyetlerin çoğalmasıdır. Ortalıkta, ay ışığını altin çubuk sanarak tutmaya çalışan, veya kemal ve edepten bihaber şehvet deryasına dalanlardan başkasını göremezsin. 


İKİNCİ FASIL 
İMAM-I ÂZAM'IN SOYU 


Ulema bu hususta ihtilâf ediyorlar. Çoğunluk onun, Acem olduğunu söylüyorlar. Araştırmacı âlimler de kumu doğru buluyorlar. Hatib-i Bağdadi'nin ,torunu (İmam-ı Âzam'ın torunu) Ömer'den yaptığı rivayet bunu gösteriyor. Ömer şöyle diyor: Dedemin sülâlesi şöyledir: Sâbit oğlu, Züta oğlu, Mah oğlu Numan. 
Züta, Hindistan'ın Kâbil şehrindendir. Teym oğullarına esir düştü. Müslüman olunca, kendisini serbest bıraktılar. Söbit, müslüman bir aileden dünyaya geldi. 
Züta'nın Enbarlı olup sonradan Nesa'ya gittiği ve Ebü Hanife'nin orada doğduğu ve büyüdükten sonra oradan ayrıldığı rivayet ediliyor. Tirmiz”den olduğunu söyleyenler de var. Dördünden de olmasında bir mani yoktur. Çünkü bu dört yere de uğramış ve herkes hildiğini rivayet etmiş olabilir. Başka bir torunu olan İsmail de şöyle. demiştir. Dedem; Sâbit oğlu, Numan oğlu, Merzuban oğlu Numan'dır. Fürslerdendir ve hürdür, Yemin ederim ki, soyumuzda köle yoktur. 
Sâbit'i çocukluğunda Hz. Âli kerremallahu veche'ye götürdüler. Ona ve zürriyetine bereket duası etti. Bu duanın bizim hakkımızda kabul olunmasının Allah'dan 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niyaz ederiz. Numan Hz. Ali'ye, bir yılbaşı'nda muhallebi hediye etti. Hz. Ali, her gün yılbaşıdır buyurdu. Bunun bir bayramda hediye edildiği ve Hz. Ali'nin, her gün bayramdır, dediği de vardır. 


Kardeş iki torunun, S&bit'in babasının Numan, yahut Züta ve dedesinin Merzuban, yahut Mah olduğuna dair muhalif ifade kullanmalarına şöyle cevap verebiliriz: Olabilir ki, her birinin iki ismi, veya bir isim ve bir lakabı vardır. Yahutta Züta Numan, Merzuban da Mah, demektir. Kölelik hususundaki ihtilâfları da böyle halledilebilir. Soyunda kölelik var, diyen dedesini; yok, diyen de babasını, yani Sâbit'i kasdetmiştir. 


Fakat yukarıda adı geçen İsmail'in bir çocuğu, kendilerinin mevali'den olduklarını, Kəbilli esirin Sâbit olduğunu, onu da Teym Oğullarından bir kadının satın alarak azat ettiğini söylemiştir. Ebü Hanife'- nin sülâlesini şöyle gösterenler de vardır: Sâbit oğlu, Tavus oğlu, Sasani Kralı Hürmüz oğlu. Arap olduklarını ve Züta'nın Yahya b. Zeyd b. Esed'den, bir nüshada da İbn-i Râşid el Ensari'den olduğunu söyleyen de vardır. Fakat bu görüşler reddedilmiştir. İmam-ı Âzam'ın menkıbelerini yazanlar, torunlarının ifadelerini daha doğru bulmuşlardır. Çünkü onlar, dedelerinin soyunu daha iyi bilirler. 
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ÜÇÜNCÜ FASIL 


İMAM-I ÂZAM'IN DOĞUMU 


Çoğunluk onun, Abdülmelik b. Mervan'ın halifelik devrinde hicretin 80. senesinde Küfe'de doğduğu kanaatindedirler. Hicri 61'de doğduğunu söyleyenlerin görüşleri kabul edilmemiştir. 


DÖRDÜNCÜ FASIL 
İMAM-I ÂZAM'IN İSMİ 


Adının Numan olduğunda ittifak edilmiştir. Bunda da güzel bir sır vardır, Şöyle ki, Numan kan, demektir. Bazıları ruh manasına geldiğini söylemişlerair, Ebü Hanife de fıkıh ilminin dayanağıdır. Fıkıh ondan kaynaklanmış ve zor meselelerin çözümünü onda bulmuştur. Numan kelimesinin gelincik, yahut erguvan çiçekleri manasına geldiğini söyleyenler de olmuştur. Buna göre Ebü Hanife temiz huylu, kemalin zirvesine erişmiş, demektir. Yahutta Numan nimet kökünden gelmektedir. Ebü Hanife, halkın üzerinde Allah'ın bir nimetidir. 
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Hatib-i Bağdadi, kopuk bir senedle şöyle rivayet etmiştir: Ebü Hanife: Delilerden başkası künyemi almaz, demiş. Dediklerine göre, bir takım kimseler bu künyeyi almışlar ve deli olmuşlardır. Fakat bu, doğru değildir. Çünkü İkani ve Dineveri gibi bu künyeyle bilinen otuz kadar büyük imam vardır. Tabiiler içerisinde bu künye ile bilineni yoktur, diyorlarsa da ben bu künyeyi taşıyan meçhul birkaç şahıs buldum. 


BEŞİNCİ FASIL 
İMAM-I ÂZAM'IN ŞEKİL VE ŞEMAİLİ 


Ebü Yusuf rahmetullahi aleyh diyor ki: Hocam Ebü Hanife orta boylu idi. Yüzü çok güzeldi Düzgün konuşurdu. Sesi çok hoştu. İstediği şeyi delille en sağlam şekilde isbat ederdi. 


Oğlu Hammad da şöyle'anlatıyor Babam Ebü Hanife uzun boylu, esmerce idi. Yüzü çok güzeldi. 
Heybetli idi. Ancak sorulan sorulara cevap vermek için konuşurdu, Kendisini ilgilendirmeyen şeylere karışmazdı. 


Ebü Yusufun orta boylu demesi ile, oğlu Hammad'ın uzun boylu demesi arasında bir çelişki yoktur. Çünkü bir insan hem orta boylu, hem de uzunca olabilir. Netekim bunu Tirmizinin Şemailime yazdığım şerhte açıkladım. 


Abdullah İbn-i Mübarek de, güzel yüzlü ve düzgün klyafetli olduğunu söylemiştir. 
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ALTINCI FASIL 


İMAM-I ÂZAM'IN ULAŞTIĞI SAHABE-İ KİRAM 


Zehebi'nin de dediği gibi, Ebü Hanife'nin, çocukluk çağında Enes b. Mâlik'i görmüş olduğu bir gerçektir. Bir rivayette bunu Ebü Hanife şöyle anlatmıştır: Enes b, Mâlik'i birkaç defa gördüm. Sakalını kırmızıya boyamıştı. 


Hadisçilerin çoğu, arkadaşlık etmese de bir sahabi ile buluşanı tâbii kabul etmişlerdir. Nevevi ile İbn-i Salah da aynı kanaattedirler. Enes b. Mâlik'ten üç hadisrivayet ettiği çeşitli yollardan anlaşılıyor. 
Fakat hadis imamları, bunları hadis uydurmakla itham edilen kimselerin rivayet ettiklerini söylemişlerdir. 


Şeyhülislâm İbn-i Hacer Askalani, Fetvalar kitabında şöyle diyor: Ebü Hanife Küfe'de bir grup ashaba ulaştı. O, tabiin tabakasındandır. Muasırların- dan hiç birine bu şeref nasip olmamıştır. Meselâ, Şam'da Evzai, Basra'da her iki Hammad, Küfe'de Sevri, Medine-i Münevvere'de Mâlik ve Mısırda Leys b. Sa'd gibi. 


Bu duruma göre Ebü Hanife, tabiin'in ileri gelenlerinden ve şu ayetin şumülüne girenlerdendir 


Be OZVAT 0 E S Pa Na s çel, EZE DEERE Ji N Mən “ƏN əsi M. ə Və 


$ x” 
" 


46 İMAM-I AZAM”IN MENKIBELERİ 


«Bir de güzel amellerle onların izinden giden müminler var ya, Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'dan razı olmuşlardır. Allah onlara, ağaçları altından ırmaklar akan cennetler hazırladı ki, içlerinde ebedi olarak kalacaklardır. İşte bu, en büyük saadettir» (Tevbe: 100). 


İmam-ı Âzam'ın menkıbelerini yazan birçok kimseler, onun Enes b. Mâlikten başka daha, birçok ashaptan da hadis işittiğini söylüyorlar. Meselâ bunlardan birkaçı : 


Amr b. Hureys. Fakat bunun hicri 85 senesinde ölmüş olduğu ileri sürülerek itiraz edilmiştir. Bu zatın 
95 senesine kadar yaşadığı tesbit edilememiştir. Buna 
şöyle cevap verilebilir: Doğrusu ve Cumhurun kabul ettiği şudur ki, bir çocuk, iyiyi kötüden ayırabildi mi hadis işitmesi sahihtir. İster ki beş yaşında olsun. 


Abdullah b. Üneys el-Cüheni. Buna da şöyle itiraz ediyorlar: Bu zat 54 senesinde vefat etmiştir. Yine buna şöyle de cevap veriyorlar: Bu isimde beş sahabe vardır, Belki Ebü Hanife'nin hadis rivayet ettiği meşhur olan Cüheni'den başka biridir. Buna da, Küfe'ye girmediği ileri sürülerek itiraz edilmiştir. Bazıları Ebü Hanifenin şöyle demiş olduğunu rivayet etmişler: Ben hicretin 80, senesinde doğdum. 94 senesinde Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından Abdullah b. Üneys Küfe'ye geldi. Ve ben ondan «Bir şeyi sevmek insanı kör ve sağır eder» hadisini işittim. Buna da, bu sened meçhuldur ve Küfe'ye gelen Üneys'in çocuğudur; çünkü onun Ebü Hanife'nin doğumundan epey zaman önce Küfeye geldiği tesbit edilmiştir, diye itiraz edilmiştir. 

Abdullah b. el-Hâris b. Cez' ez-Zubeydi. Bununla 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görüşmüş olacağına şöyle itiraz edilmiştir: Çünkü bu zat, hicretin 86, senesinde Mısır'da Ebü Turab köyün- de ölmüştür, Burası Semennüd ile Mahalle şehirlerine yakındır. Kendisi burada otururdu. Binaenaleyh Ebü Hanife'den «96 senesinde babamla birlikte hacca gittim. Orada Mescid-i Haram'da ders veren bu Abdullah'dan hadis işittim» diye gelen rivayeti bir grup hadisçi reddetmiştir. Bunlardan biri de şeyhlerimizin şeyhi olan Kaasım el-Hanefi'dir. Çünkü bu hadisinin senedinde değiş tokuş var, yalancılar var ve bu da ittifakla sâbittir. Bir de Abdullah b, Cez' öldüğünde Ebü Hanife altı yaşında idi. Üstelik bu Abdullah, o müddet içinde Küfe'ye girmemiştir. 


Câbir b. Abdullah. Buna da, bu zat, Ebü Hanife'- nin doğumundan önce, 79 senesinde öldü, diye itiraz edilmiştir. Bu yüzden Ebü Hanife'nin Câbir'den rivayet ettiği söylenen şu hadis uydurmadır: Resülullah sallallahu aleyhi ve sellef Efendimiz çocuğu olmayanlara. çok dua ve istiğfar etmelerini buyurdu, Ben de dua ve istiğfar ettim, dokuz oğlan çocuğum oldu. 


Abdullah b. Ebi Evfa. Buna da 85 veya 87 senelerinde ölmüş, diye itiraz edilmek istenmişse de Amr b. 
Hureys için denenler buna da cevap teşkil eder. Ebü Hanife'nin bu zattan rivayet ettiği mütevatir hadis şudur: 


“ a a w ... Š A 

ss aya) PATEN LL ip “ön eHer kim bağırtlak kuşu yuvası kadar da olsa bir 

mescid yaparsa, Allah da cennette onun için bir ev 

yapar.» .Bazıları diyorlar ki: Her halde Ebü Hanife bu 


hadisi beş veya yedi yaş dolaylarında işitmiştir. 
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Vasile b. Eska'. Bundan, şu iki hadisi rivayet etmiştir. 


Ga, yala lab Əz AN 


«Din kardeşinin başına gelene gülme. Olur ki Allah onu kurtarır, aynı belâyı senin başına musallat eder». 


«Seni şüphelendiren şeyi bırak; şüphelendirmeyen şeye bak.» 


Birinci hadisi bir tarikten hasen olarak rivayet etmiştir, İkincisini bir grup ashap rivayet etmiştir. 


Buna da Vasile b. Eska, 83, veya 85 senelerinde vefat etmiştir, diye itiraz edilmiştir. Yukarıda geçen cevap buna da verilmiş sayılır. 


Ma'kıl b. Yesâr. Buna da, bu zatın Muaviye radiyallahu anh'ın emirliği zamanında ölmüştür, diye itiraz edilmiştir. Muaviye 60'da ölmüştür. 


Ebüttufeyl Amir b. Vasile. Bu zatın, ölüm tarihi hicri 102'dir. Mekke'de vefat etmiştir. En son ölen ashap budur. 


Âişe binti Ucerred. Buna da şöyle itiraz edilmiştir: Zehebi ile Şeyhülislâm İbn-i Hacer'in özetle dediklerine göre bu hanım ashap'tan değildir. Nerede ise varlığı bilinmiyor. Buna göre, Ebü Hanife'nin bu hanımdan rivayet ettiği şu sahih hadis merduttur: 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haze Nəsəi 2 üsül PECA 


«Yeryüzünde Allah'ın en kalabalık ordusu çekirgedir. Etini yemem de, haramdır, demem de». 


Sehl b, Sa”d. Ölüm tarihi hicri 88'dir. Daha geç ölmüştür diyenler de vardır. 


Saib b. Hallad b. Süveyd, Ölüm tarihi: 91, veya 92, veya 94'tür. 


Abdullah b. Büsre. Ölüm tarihi: 96. 
Mahmud b. Rebi. Ölüm tarihi: 99. 


Abdullah b. Ca'fer. Bu da, 80 senesinde Humus toprağında ölmüştür, diye itiraza uğramıştır. 


Ebü Ümame: Buna da, aynı şekilde, 81 senesinde Humus toprağında ölmüştür, diye itiraz edilmiştir. 


Mühim not: İmam-ı Âzam'ın menkibelerine ait büyük bir kitap yazan geç devir hadisçilerinden biri özetle şöyle demiştir : 


«Hadis imamlarından büyük bir grup Ebü Hanife'nin hiçbir ashaptan hadis işitmediği hususunda müttefiktirler. Buna da birtakım deliller getiriyorlar. 
Meselâ diyorlar ki: Ebü Yusuf, Muhammed, Abdullah İbn-i Mübarek, Abdürrezzak v.s. gibi onun en ileri gelen arkadaşları ondan böyle bir şey rivayet etmemişlerdir. Eğer böyle bir şey olsa idi onu behemehal naklederlerdi. Çünkü bu, hadisçilerin rekabet ettikleri ve övündükleri şeylerdendir. Ebü Hanife'nin sahabe'den hadis işittiğini gösteren hiçbir senet, yalancı raviler- den hâli değildir. 
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İmam-ı Azam"ın Hz, Enes'i görmesi ve yaş itibarı ile birçok ashaba yetişmiş olması doğrudur ve bunda şüphe yoktur. Ayni'nin, Ebü Hanife'nin ashaptan hadis işittiği sabittir, sözü, arkadaşı Şeyh Hâfız Kaasım el-Hanefi tarafından reddedilmiştir. Anlaşılan, Ebü Hanife'nin, yetişmiş olduğu ashaptan hadis işitmemesinin sebebi, ilk zamanlarda ilimle değil de ticaretle uğraşmasıdır. Öyleki İmam Şa'bi onun yüksek kabiliyetini görünce onu ilimle uğraşmaya teşvik etmişti. 
Hadis ilmi ile azbuçuk ilgisi olanlar bu dediklerimizin aksini iddia edemezler.» 


Hadisçilerin tesbit ettiği kaideye göre, muttasıl hadisin ravileri, mürsel ve munkatı hadislerin ravilerinden üstündür. Çünkü bunda daha çok bilgi vardır. 
Bu da Ayni'nin dediklerini destekliyor. Bunu iyi belle; çünkü mühimdir. 


YEDİNCİ FASIL 


İMAM-I ÂZAM'IN ŞEYHLERİ 


Bunlar o kadar çoklar ki, hepsini saymaya bu küçük kitap yetmez. Bunları sayanlardan biri olan Ebü Hafs el-Kebir'in dediğine göre, dört bin şeyhi vardır. 
Bazıları da yalnız tabiinden dört bin şeyhi olduğunu söylemişlerdir. Artık diğerlerini var kıyas eyle. Meselâ Leys b. Sa'd ile İmam Mâlik bunlardan sadece ikisidir. Bunu Darakutni ile ayrıca bir grup zikretmiştir. Grubun son ismi Ebü Muhammed el-Ayni'dir. 
Hattâ biri, İmam-ı Âzam'ın Müsned'inde, İmam Màlik ten hadis rivayet ettiğini gördüğünü söylemiştir. 
Bu iki imam da ondan ilim alanlar arasındadır. Ebü 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Hanife'nin hayatını yazan bazıları, O'nun bütün şeyhlerini saymışlarsa da, çok uzun olduğu için onları almadım. 


SEKİZİNCİ FASIL 


İMAM-I ÂZAM'DAN HADİS ve FIKIH 
ÖĞRENENLER 


Bunları tamamen belirtmek mümkün değildir. Bu bakımdan bazı imamlar şöyle demişlerdir: «Meşhur İslâm imamları arasında ashabı ve talebesi İmam-ı Âzam kadar çok olanı yoktur. İlim adamları ve halk; zor hadislerin izahında, içtihadi meselelerde ve ahkam- da Ebü Hanife ve ashabından yararlandıkları kadar hiç kimseden yararlanmamışlardır. Allah onlara gani gani rahmet etsin». Son hadisçiler içerisinde, onun hayatını yazanlardan biri, sekiz yüz kadar ashabından bahsetmiş ve bunları isimleri ile, cisimleri ile zikretmiştir, Ama şimdilik bunlar bize lâzım değildir. 


DOKUZUNCU FASIL 


İMAM-I ÂZAM'IN ÇOCUKLUĞU, GENÇLİĞİ ve İLİMLE UĞRAŞMAYA BAŞLAMASI 


Daha önce ifade ettiğimiz gibi, en doğru rivayet, Ebü Hanife'nin Küfe'de doğup orada yetişmiş olmasıdır. Çocukluk yıllarında, yetiştiği ashaptan ilim öğrenmeye teşvik edecek birini bulamadığı için alış verişle uğraştı. Nihayet Allah kendisine İmam Şâbi'yi gönderdi. Şâbi, O'nu ilimle uğraşmaya ve âlimlerle düşüp kalkmaya teşvik etti. Çünkü onda bu zekâ ve 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kabiliyeti görmüştü. Bu sözler Ebü Hanife'nin kalbine yer etti. Çarşıyı bıraktı; ilme başladı. 


İlk önce kelâm (İslâm Felsefesi) ilmini gözden geçirdi. Bunda parmakla gösterilecek bir dereceye ulaştı. Kelâmcılarla tartışmalara girişti. Bu, epey zaman sürdü. Nihayet Basraya gitti ve bu gidiş geliş yirmi dek tekerrür etti. Çünkü kelâm fırkalarının çoğu orada, idiler, Bazı seferinde Basra'da bir sene ve daha çok kaldığı oluyordu. O fırkalarla tartışıyordu. Çünkü onun nazarında kelâm en yüksek ve en şerefli ilimdi. Çünkü kelâm usuluddin'e, dinin ana meselelerine temas ediyordu. 


Sonra ashap ve tabiin'in böyle olmadıkları aklına geldi. Halbuki onlar bu konuda daha güçlü ve daha bilgili idiler, Hatta ashap bu konuya girişmekten men edilmişlerdi bile. Onlar hep ahkamla, fıkıhla ve halkı öğretmekle uğraşıyorlardı. Bu yüzden, munazaradan nefret etti. Ve şu hadisenin de buna yardımı oldu 


Ebü Hanife Hammad'ın ders halkasına yakın bir yerde otururdu. Bir gün, bir kadın geldi; ona bir mesele sordu. Karısını sünnete uygun bir şekilde boşamak isteyen bir erkeğin ne demesi gerektiğini sordu. 
Ebü Hanife buna cebap veremedi. Kadına, Hammad'a sormasını ve aldığı cevabı kendisine de bildirmesini söyledi. Kadından cevabı öğrenince kelâmla uğraşmayı bıraktı ve Hammad'ın halkasına katıldı. Hammad”ın bütün dediklerini ezberliyordu. Arkadaşlarının yanlışlarını çıkarıyordu. Hammad onu on sene müddetle halkasının başına oturttu. 


Bir gün Ebü Hanife'nin içinden, Hammad'dan ayrılıp müstakil bir halka kurmak geçti. Sabahında aynı şeyi yapacağına karar verdiği akşam Hammad'ın 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meclisine bir daha gitti, O sırada Hammad'a, bir yakınının ölüm haberi geldi. Başka mirasçısı da olmadıgından malını almak için yola çıkmağa mecbur oldu. 
Ebü Hanife'yi yerine vekil etti. Kendisi iki ay gelmedi. 
Bu arada Ebü Hanife'ye altmış mesele soruldu. Bunları hocasından işitmemişti. Ebü Hanife bunları cevaplandırdı, Dönüşünde hocasına arz etti. Hocası kırkını kabul etti; yirmisinde muhalif kaldı. Bunun üzerine Ebü Hanife, ölünceye kadar hocasından ayrılmamaya karar verdi. 


Hatib-i Bağdadi'nin anlattığına göre Ebü Hanife ilimle uğraşmak isteyince ilimlerin gayeleri üzerinde düşündü. Kelâm'ın gayesi azdı. Kelâmcı yetişip de halk kendisine ihtiyaç duyarsa açıkça konuşamaz. 
Ona her kötülüğü reva görürler. Edebiyat ile Arapça dilbilgisi ve Kıraat'in gayeleri, bunları öğretmek için genç aramaktır. Şiir'in gayesi: övmek, yermek ve yalan söylemektir. Hadis ilmi ise uzun ömre muhtaçtır. Çoğu zaman sahibine yalancı, hafızası bozuk, diye iftira atarlar. Bu da kendisi için kıyamete kadar bir utanç olur. Ebü Hanife daha sonra diyor ki: Fıkıh ilmini düşündüm. Üzerinde durdukça içimde sevgisi arttı. Bu ilmin hiç bir kusurunu görmedim. Dünya ve ahiretin buna dayandığını gördüm. Ve bununla meşgul oldum. 


Mühim not: Bundan, İmam-ı Azam"n fıkıhtan başka ilimlerde behresi olmadığı sanılmasın. Haşa sümme hâşa! O tefsir ve hadis gibi şer'i ilimlerde, edebiyat ve mantık gibi âlet ilimlerinde sonsuz bir denizdi. Kimse onunla boy ölçüşemezdi. Bazı düşmanlarmın bunun hilafına söyledikleri sözler hasetten doğmuştur. Maksatları akranlarını geçmek, onlara iftira ve bühtan etmektir, Bunlar istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bunu yalanlayanlardan, biri 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de şudur ki, Ebü Hanife'nin ihraç ettiği öyle meseleler vardır ki, bunlar Arapça'nın üzerine kurulmuştur. 
Bir kimse buna vakıf olarak üzerinde azıcık düşünse, bu ilimde akıllara durgunluk verecek derecede ileri olduğuna hükmeder. Sonra Ebü Hanife'nin, öyle güzel şiirleri var ki, benzerlerinin çoğu ona varamaz. Zemaheşri bunları ayrı bir kitap içinde toplamıştır. Nitekim az ileride bu konuya tekrar değineceğiz. Yine ileride geleceği üzre, Ramazan ayında Kur'ân-ı Kerimi altmış defa hatmettiği bir gerçektir. Ve bir rek'atte Kur'an-ı baştanbaşa okurdu. Bazıları onun, Kur'ân'ı ezbere bilmediğini iddia etmişlerse de bu sırf iftiradır, yakışıksız bir yalandır, Ebü Yusuf: Ebü Hanife'den daha: iyi tefsir bilenini görmedim ve sahih hadisleri de benden çok iyi bilirdi, demiştir. Tirmizi'nin Sünen'inde Ebü Hanife şöyle demiştir: Câbir el-Cu'fi'den daha yalancısını ve Atâ b. Ebi Rebah'tan daha efdalini görmedim. Beyhaki de onun hakkında şöyle rivayet ediyor: Ebü Hanife'ye, Süfyan-ı Sevri'den hadis alalım mı, diye sordular. Ondan hadis yazınız; çünkü o, güvenilir biridir, Ancak Câbir el-Cu'fi kanaliyle gelen Ebü İshak hadislerini değil, cevabını verdi. Hatib-i Bağdadi, Süfyan b. Uyeyne”nin, beni hadis okutmaya ilk oturtan Ebü Hanife'dir, dediğini rivayet etmiştir. Ebü Hanife, etrafındakilere hitaben, Süfyan b. Uyeyne'yi göstererek: Amr b. Dinar'ın hadislerini en iyi bilen budur, demiştir. Böylece Ebü Hanife'nin hadis ilminde de en yüksek rütbede olduğu anlaşılır. Nasıl anlaşılmasın ki, Süfyan-ı Sevri'yi ondan soruyorlar ve kendisi İbn-i 


Uyeyne”nin meclisinde bulunmuştur. 
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ONUNCU FASIL 


İMAM-I ÂZAM'IN FETVA VE DERS 
VERMEYE BAŞLAMASI 


Küfe ulemasının reisi, hocası Hammad b. Süleyman vefat edince halk, onun yerine geçecek birine muhtaç oldu. Oğlu yerine geçti. Babasının ilim arkadaşları ona gidip gelmeye başladılar, fakat aradıklarını bulamadılar. Çünkü oğlu daha çok nahiv ve kelâm ilimlerinde mütehassıs idi, Daha sonra yerine Musa b. 
Kesir oturdu. Gerçi fıkıhta üstün bir yeri yok idiyse de, büyüklerle görüşmüş olduğu için halk onu kabul etti. O da hacca gitmek için Küfe'den ayrılınca oy birliği ile Ebü Hanife'yi seçtiler. Ebü Hanife de kabul etti. İlmin ölmesini istemem, dedi. Halk etrafına toplandı, Onda her konuda geniş ilim, güzel örnek ve sabır buldular. Bunları başkalarında bulamadılar. Bu yüzden kendisine sarılıp başkalarını terk ettiler. Sonra tabaka tabaka medresesinden mezun oldular. İlimde ve dinde imam Oldular. Ebü Yusuf, Züfer ve diğerleri ikinci tabakadandırlar. Sonra ünü ve ;şanı gittikçe arttı. Ashabı çoğaldı. Öyle ki ders halkası Küfe mescidinin en büyük halkası oldu. Halkın ileri gelenleri ona döndüler. Beyler ona ikram ettiler. Halifeler onu andılar, Herkes onu övdü. Başkalarının yapamayacakları şeyleri başardı. Buna rağmen çekemeyenleri ve düşmanları çoğaldı. Çünkü bu, mahlukatı arasında Allah'ın bir kanunudur ve bu kanunda aslâ değişiklik olmaz. 


Bir ara fetva vermekten ve ders okutmaktan soğuduktan sonra, şöyle bir rüya görmesi O'nu yeniden teşvik etti. Rüyasında Peygamber sallallahu aleyhi ve 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sellem'in mezarını açtığını, Peygamberin kemiklerini toplayarak göğsünün üstüne koyduğunu gördü. Bir rivayete göre de kemikleri çıkarınca birbirine eklemişti. 
Bu rüyadan çok korktu ve paniğe kapıldı. Yatağa düştü. Arkadaşları ziyaretine geldiler. İbn-i Şirin'e adam gönderdi. İbn-i Sirin rüyayı şöyle tabir etti: Bu rüyanın sahibi, Peygamberin sünnetini insanlara öyle açıklar ki, ondan daha iyi açıklayanı şimdiye kadar gelmemiştir. İşte o zaman Ebü Hanife içtihadi meselelerde açıldı, Akla durgunluk verecek meseleler ortaya koydu. Bir rivayette de şöyle anlatılıyor: Arkadaşlarından biri, hasta olmadığı halde O'nun böyle acı çektiğini görünce halini sordu. Ona rüyasını anlattı. 
Adam dedi ki, Burada İbn-i Sirin'in bir arkadaşı vardır. Onu çağıralım. İmam-ı Âzam, hayır, dedi, ben ona giderim. Gitti rüyasını anlattı. Tabirci dedi ki: Eğer dediğin doğru ise, insanlara Resülullah'ın sünnetini öğreteceksin ve seni kimse geçemiyecektir. İlimde sana kimse ulaşamayacaktır. Bununla önceki arasında bir çelişki yoktur. Zira rüyasını hem İbn-i Sirin'e, hem de talebesine anlatmış ve ikisi de aynı yorumda bulunmuş olabilirler. İyisini Allah bilir. 


ONBİRİNCİ FASIL 


İMAMI .AZAM”IN MEZHEBİNİN DAYANDIĞI 
ESASLAR 


Ulemanın, İmam-ı Âzam ve arkadaşları için, rey taraftarıdırlar, demelerinden, maksatlarının onları küçültmek olduğunu ve reylerini (kendi görüşlerini) Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ve ashabının fetvalarına terçih ettiklerini söylemek istedikleri anlaşılmamalıdır. Çünkü İmam-ı Azam ve ashabı bu gibi şeylerden beridirler. Çeşitli yollardan sabit olduğu üzere, İmam-ı Azam, kendi mezhebinin esaslarını özet olarak şöyle açıklamıştır: O, önce Kur'an'a bakardı. Eğer aradığını Kur'anda bulamazsa sünnete bakardı. Orada da bulamazsa ashabın kavline bakardı. Eğer o mesele üzerinde ashap ihtilâf etmişlerse Kuran ve sünnete yakın olan kavillerini alırdı. 
Ashabın kavli de yoksa tabiilerin kavillerini almazdı. 
Onlar gibi kendisi de içtihat ederdi. 


Fudayl b. Iyâz diyor ki: Eğer bir mesele hakkında sahih bir hadis varsa, ona, tabi olurdu. Ashap ve tabiinin görüşlerini de kabul ederdi. Yoksa kıyas eder, hem de güzel kıyas ederdi. 


Abdullah İbn-i Mübarek İmam-ı Âzam'dan şöyle dediğini rivayet ediyor: Resülullah. sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis gelirse baş göz üstüne, Ashaptan bir şey gelirse, görüşleri arasında seçim yaparız; görüşlerinin dışına çıkmayız. Tabiilerden bir şey gelirse onlar gibi biz de içtihat ederiz, 


Yine Abdullah İbn-i Mübarek'in başka bir rivayetinde İmam-ı Âzam şöyle demiştir: Şu insanlar ne tuhaftırlar! Benim rey ile fetva verdiğimi söylüyorlar. 
Halbuki ben eser ile fetva yeriyorum. Allah'ın kitabı, Resülullah'ın, sünneti, ashabın ittifak halindeki görüşleri yanı sıra hiç kimse kendi kanaati ile bir şey söyleyemez. Ama ashabın ihtilâflı görüşlerinden kitaba ve sünnete yakın olanını seçeriz ve içtihat ederiz. Bunun ötesinde ise ihtilâfları bilen ve kıyas edenler için rey beyan etmek suretiyle içtihat hakkı vardır: eskiler de böyle idiler. Müzeni diyor ki: İmam-ı Şafii'nin «bütün insanlar kıyasta Ebü Hanife'ye muhtaçtırlar» dedičini işittim. 
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Hanefi mezhebinin kıyasları çok ince olduğu için Müzeni Hanefilerin kelâmları üzerinde çok dururdu. 
Öyleki bu durum, kız kardeşinin oğlu İmam Tahavi'nin Şafii mezhebinden Hanefi mezhebine geçmesine sebep olmuştur. Nitekim aynı durumu İmam Tahavi kendisi de açıklamıştır. 


Hasen b. Salih'ten: İmam-ı Âzam, nasih ve mensuhu çok araştırırdı. Küfelilerin hadisini iyi bilirdi. Örf ve âdete bağlı kalırdı. Memleketine kadar gelmiş olan hadisleri muhafaza ederdi. 

Birisi Ebü Hanife'yi kıyas yaparken işitti. Yüzüne karşı bağırdı; bırakın şu kıyas emeyi: çünkü ilk kıyas yapan şeytandı, dedi. Ebü Hanife döndü, ona şöyle dedi: Yerinde konuşmadın, ey kimse, dedi. Şeytan kıyas etmekle Allah'ın emrine karşı geldi; kâfir oldu. Biz ise Allah'ın emrine, Resülullah'ın sünnetine ve imam sahabi ve tabiilerin kavline uymak için kıyas yapıyoruz. 
Biz emre uymak için çabalıyoruz. Şeytan aleyhillâne ile nasıl bir olabiliriz? Bunun üzerine adam: Ben yanıldım, tövbe ediyorum. Beni aydınlattığın gibi, Allah da senin kalbini aydınlatsın, dedi. 

Ebü Hanife diyor ki: Bizim metodumuz reydir. Hiç kimseyi buna zorlamayız. Hiç kimseye de, bizim fikrimizi kabul etmek vaciptir, demeyiz. Kimin daha güzel görüşü varsa getirsin, kabul edelim. İbn-i Hazm diyor ki: Ebü Hanife'nin bütün arkadaşları şuna kanidirler ki, İmam-ı Âzam'a göre, zayıf hadis kıyastan evlâdır. 


ONİKİNCİ FASIL 


İMAM-I ÂZAM'IN TEMAYÜZ ETTİĞİ BAZI 
SIFATLAR 


Bunlar çoktur. Bazıları şunlardır : 
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1 — Birçok sahabiyi görmüş olması. Bir sahih hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur : 


5 


e 5 s e 
Əə boasbəl TEMTOS TTESI, olob 


«Ne mutlu beni görene. beni göreni görene ve beni göreni göreni görene». 


2 — Peygamberimizin asr-ı saadetlerinde doğması; 
ki bu hususta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellein şöyle buyurur : 


ə əə əə aoe BA ela 


«İnsanların en hayırlıları benim çağımda yaşayan lardır. Daha sonra sırasıyla bunları takip edenlerdir». 
Müslim'in bir rivayetinde de şöyle deniyor: «İnsanların en hayırlıları benim çağımda yaşayanlardır. Daha sonra da ikinci ve üçüncü asırlarda yaşayanlardır”. 


3 — Tabiin devrinde içtihat edip fetva vermesi. 
Hattâ Âmeş hacca gittiği sene hac ibadetlerini yazması için Ebü Hanife'ye haber göndermişti. Ameş: «Hac ibadetlerini Ebu Hanife'den öğrenin. Çünkü haccın farz ve sünnetlerini ondan daha iyi bilen birini bilmiyorum, derdi. Ameş gibi bir zatın onun hakkındaki şu şahadetine bakınız. 


4 — Amr b. Dinar gibi büyük, şeyhlerin ve diğerlerinin ondan rivayette bulunmaları. Ebü Hanife bir gün Halife Mansur”un yanına gitti. İsa b. Musa, Ebü Hanife'yi göstererek «bugün dünyanın en âlimi budur» 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dedi. Halife Mansur: İlmi kimlerden öğrendin, dedi? 
Ebü Hanife: Arkedaşları vasıtasiyle Hz. Ömer'den, arkadaşları vasıtasiyle Hz. Ali'den ve arkadaşları vasıtasiyle İbn-i Mes'ud'dan, dedi. Halife: Peh peh, sağlam yerden almışsın doğrusu, dedi. 


5 — Daha önce de geçtiği üzre, o kadar ashapla 
görüşmüştür ki, kendinden sonrakilere bu gibisi nasip olmamıştır. 


İmam Vekilin huzurunda biri Ebü Hanife'nin hata ettiğinden bahsetti. Veki onu azarladı ve «hayvan gibi böyle diyen kimdir», dedi, Ebü Hanife nasıl hata eder ki, yanında Ebü Yusuf ve Muhammed gibi fıkıh imamları; dil ve gramer imamları; Fudayl b. Iyâz ve Davud-u Tai gibi tasavvuf imamları vardır. Bunlar gibi arkadaşları olan yanılmaz. Çünkü yanılırsa ona gerçeği gösterirler. 


6 — Fıkıh ilmini ilk defa tertip eden ve bugünkü 
gibi bölümlere ayıran odur. İmam Mâlik Muvatta'ı yazarken onu takip etmiştir. Daha öncekiler ezbere dayanırlardı, Kitabu1-Feraizi, Kitabu'ş-Şurut'u ilk defa ortaya koyanodur. 


7 — Hindistan, Pakistan, Anadolu ve Ortaasya 
gibi bazı bölgelerde mezhebinin tekbaşına yerleşmiş olması. 


8 — Nefsine v.s. ilim adamlarına elinin kazancın- 
dan infakta bulunması. Dillere destan olan o kadar çok ibadetine, takvasına, haccına, ömresine karşılık hiç kimseden bağış kabul etmemiştir. Netekim bu durumu ileride anlatılacaktır. 


9 — Yine ileride geleceği üzere hapiste zehirlenerek ölmüş olması. 
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ONÜÇÜNCÜ FASIL 


IMAM-I AZAM HAKKINDA DİĞER 
İMAMLARIN ÖVGÜLERİ 


Hatib-i Bağdadi İmam Şafii rahmetullahi aleyh'- den rivayet ediyor: İmam Mâlik'e, Ebü Hanife'yi gördünüz mü, dediler? Evet, dedi, öyle bir adam gördüm ki, seninle şu sütünu altın yapmak için konuşsa isbat ederdi. Bir rivayette de Şafii İmam Mâlik'e birçok kimseleri sormuştu. Sıra Ebü Hanife'ye gelince şöyle demişti: Allah'a yemin ederim ki, onun gibisini görmedim. Eğer şu sütun (mescid-i Nebevi'deki sütun) altından, dese sözünü kıyasla isbat ederdi. 


Abdullah İbn-i Mübarek diyor ki: Ebü Hanife İmam Mâlik'in meclisine girdi. Onu. yukarı tarafa oturttu. Ebü Hanife çıktıktan sonra dedi ki: Bunun kim olduğunu biliyor musunuz? Bu, Ebü Hanife Numan b. Sâbit'tir. 
Eğer şu sütun altın dese, öyle çıkar. Fıkıhtâ o kadar başarılıdır ki, artık fıkıh onun için büyük bir zorluk teşkil etmiyor. Sonra meclise Süfyan-ı Sevri geldi. 
İmam Mâlik onu Ebü Hanife'nin yerinin aşağısına oturttu. Sevri meclisten ayrılınca fıkhını ve takvasını anlattı. 


İmam Şafii diyor ki: Fıkıh ilminde derinleşmek isteyenler Ebü Hanife'ye muhtaçtırlar. O fıkıhta başarı- ya ulaşanlardandır. Bu, Harmele'nin rivayeti idi. Rebi'ia rivayetinde ise İmam Şafii şöyle diyor: Ben Ebů Hanife'den daha fakihini görmedim. Ebü Hanife'nin kitaplarına bakmayanlar ilim ve fıkıh öğrenemezler 


İbn-i Üyeyne diyor ki: Gözlerim O'nun gibisini görmedi, Mağazi öğrenmek isteyen Medine'ye gitsin, Hac 


62 İMAMI ÂZAM'IN MENKIBELERİ 


ibadetlerini öğrenmek, isteyen Mekke'ye gitsin. Fıkıh öğrenmek isteyen Küfe'ye gitsin ve Ebü Hanife'nin arkadaşlarından ayrılmasın. 


İbn-i Mübarek de şöyle diyor: O, insanların en fakihi idi. Ondan daha fakihini görmedim, O, bir ayet (alâmet) idi. Birisi, hayra mı, şerre mi alâmet, dedi? 
İbn-i Mübarek: Sus bire herif, şer için gaye, hayr için âyet, denir, dedi. 


Yine İbn-i Mübarek konuşuyor: Rey'e muhtaç olanlar Mâlik'in Süfyan-ı Sevri'nin ve Ebü Hanife'nin reylerine baş vursun. Bunların en fakihi, en iyisi, en zekisi ve fıkıhın en derinine dalanı Ebü Hanife'dir. 
Eser bulamadığımız zaman O'nun sözü bizim için Resülullah'ın eseri (hadisi) gibidir. 


İbn-i Mübarek halka hadis okuyordu. Bana Numan b. Sâbit söyledi, diye söze başladı. Kimi kasdediyorsun, dediler? Kimi kasdediyorum: ilmin hülâlası Ebü Hanife”yi kasdediyorum, dedi. Bazıları bunları yazmak istemediler. İbn-i Mübarek bir an durakladı sonra: Ey insanlar, imamlara karşı ne kadar saygısız ve cahilsiniz, dedi. İlim ve ilim adamlarını hiç tanımıyorsunuz. 
Önderliğe Ebü Hanife'den daha lâyık. birisi yoktur. 
Çünkü O, takva sahibi bir imam, fıkıhta derya bir âlim idi. İlmi öyle bir keşfetmiştir ki, kimse onun gibi ilmi basireti ile, fehmi ile, zekâsı ve takvası ile keşfetmemiştir. Sonra onlara bir ay süre ile hadis okumayaca-Emayemin etti. 


Sevri «Ebü Hanife'nin yanından geldim» diyenlere, yeryüzünün en fakihinin yanından geldin, derdi. 
Ve şunu ilâve ederdi. Ebü Hanife'ye muhalefet eden ondan daha üstün ve daha âlim olmalıdır. Bu da pek az bulunur. 
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Süfyan-ı Sevri ile İmam-ı Âzam beraber haccettiklerinde Sevri hep arkada yürürdü. Ve bir sual sorulduğu zaman, Ebü Hanife cevap vermedikçe kendisi cevap vermezdi. Yastığının altında Ebü Hanife nin «Rehin» kitabını görünce, O'nun kitaplarına mı bakıyorsun, dediler? İsterdim xi bütün kitapları yanımda olaydı ve onlara baka idim. O zaman ilmin son sınırına varırdım, Fakat bizler ona karşı insaflı davranmıyoruz, cevabını verdi. 


Ebü Yusuf diyor ki: Allah Süfyan-ı Sevri'ye rahmet etsin, o, Ebü Hanife'ye benden, daha bağlı idi. 
Bir gün Ebü Hanife'yi İbn-i Mübarek'e şu kelimelerle tavsif etmişti: O, mızrak temreninden daha keskin bir ilme sahiptir. İlme çok düşkün idi. Haramdan sakınırdı. Örf ve âdete saygılı idi. Ancak sahih hadislerle amel ederdi. Hadisin nasih ve mensuhunu çok iyi bilirdi. Güvenilir ravilerin hadislerini araştırdı. 
Küfeli âlimlerin ittifak ettikleri meseleleri tereddütsüz kabul ederdi. Bazıları ona kötü söyledilerse de onlara bir şey demiyor; Allah Tealadan aflamını ümid ediyoruz. 


Evzai, İbn-i Mübarek'e. «Kimdir bu Küfe'den Ebü Hanife adında çıkan bidatçı» demişti. İbn-i Mübarek ona Ebü Hanife'nin hallettiği bazı zor meseleler gösterdi. Bunların Numan b. Sâbit'e ait olduğunu görünce, kimdir bu, dedi Irak'ta karşılaştığım bir şeyh dedi. Bu faziletli bir şeyhtir; git ondan daha çok şeyler öğren, dedi. İşte bu, beni görüşmekten men ettigin Ebü Hanife'dir, dedim. Sonra bu ikisi bir araya gelince bu meseleler üzerinde münekaşa ettiler. Ebü Hanife bunları, İbn-i Mübarek'in yazdıklarından daha geniş açıkladı. Ayrılınca Evzai İbn-i Mübarek'e şöyle dedi: Adam'ın geniş ilmine, bol aklına gıpta ev 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tim. Allah beni affetsin. Büyük bir yanılgı içinde idim. Bu zattan ayrılma, Çünkü O, bana anlattıkları gibi değildir. 

İbn-i Cüreyc O'nun ilmini, zühdünü, dindarlığını duyunia şöyle demişti! Sanırım O'nun ilimde şaşılacak bir yeri olacaktır. Bir gün İbn-i Cüreycin yanında Ebü Hanife'den bahsettiler. Üç defa «susunuz, O fakihtir» dedi. 


Ahmed b. Hanbel de O'nun hakkında şöyle demiştir: O, müttaki ve zahitlerdendir. Ahiret ehlidir, Kimse ona yetişemez. Halife Mansur'un kadılık teklifini reddettiği gece kırbaçlandı da yine kabul etmedi. Allah ona rahmet etsin, kendisinden razı olsun. 


Yezid b. Harun'a, Ebü Hanife'nin kitaplarına bakmanın caiz olup olmadığını sordukları zaman: Bakımz: çünkü onun kitaplarına bakmayı mekruh sayan bir tek fakih görmedim, dedi. 


İmam Sevri hileli yollardan Ebü Hanife'nin «Rehin» kitabını elde etmiş ve bir kopyasını çıkarmıştı. Yine Sevri'ye: İmam Mâlik'in reyini Ebü Hanife'ninkinden daha çok beğeniyorsun değil mi, dediklerinde: Mâlik'in hadislerini yazıyorum, Çünkü O, ravileri eleştirir. Fıkıh ise Ebü Hanife ve arkadaşlarının sanatıdır. Sanki onlar bu iş için yaratılmışlardır, dedi. 


Hatib-i Bağdadi, sofi bir imamdan şöyle dediğini naklediyor: Müslümanlar beş vakit namazlarında Ebü Hanife'ye dua etmelidirler. Çünkü sünneti ve fıkhı O korumuştur. İnsanların kimi onu çekemiyor, kimi de onu tanımıyorlar. O ise bunlardan çok üstündür. Her kim bu körlük ve cahillikten çıkmak ve imanın tadını almak isterse onun kitaplarına baksın. 
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Mekki b. İbrahim der ki: Ebü Hanife, zamanının en âlimi idi. 

Yahya b. Said el-Kattan da şöyle diyor: «Reyi Ebü Hanife'ninkinden daha güzel olanı işitmedik:. O bakımdan Said, Ebü Hanife'nin kavli ile fetva verirdi. 


Nadır b. Şümeyl diyor ki: İnsanlar fıkıhtan gafil idiler. Onları Ebü Hanife uyardı, Çünkü fıkhı o ortaya koydu, o açıkladı ve o özetledi. 


Mis'ar b. Kidam diyor ki: «Her kim Ebü Hanife'yi Allahla kendi arasına korsa akibetinden emin olacağını ümit ederim. Ve nefsi için ihtiyatta kusur etmemiş olur. (1), Mis'ar'a, neden Ebü Hanife'nin arkadaşlarının görüşlerini terk ettin de onunkini aldın, diyenlere; çünkü onunki daha sağlamdır. Ondan daha sağlamını getirin öbürlerinkinden vaz geçeyim, cevabını vermiştir. Abdullah İbn-i Mübarek, Mis'ar'ı Ebü Hanife'nin meclisinde gördüm, Ona sorular soruyor ve ondan istifade ediyordu. Ve ondan daha fakihini görmedim ,derdi. 


İsa b. Yunus: Ebü Hanife hakkında kötü söyleyenleri tasdik etme. Allah'a yemin ederim ki, ondan daha faziletlisini ve daha fakihini görmedim. 


Mâmer: Fıkıh üzerinde konuşanlar, kıyas yapanlar ve hadisleri açıklayanlar arasında Ebü Hanife'den daha bilgilisini ve Allahın dinine şüphe katmakta ondan daha çekingenini görmedim. 

Fudayl b. iyâz: Ebü Hanife fakih idi, Fıkıhla tanınır, takva ile bilinirdi. Malı çoktu. Etrafında dola- 


(1) Bu sözü, Ebü Hanife'nin görüşlerine göre hareket etmek manasına almalıdır. Mütercim. 
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şanlara ikramda bulunurdu. Gece gündüz ilim öğretmede sabırlı idi. Az konuşurdu. Öyleki helâl ve haram konusunda her meseleyi hakka irca ederdi. Devlet kapısından kaçardı. 


Ebü Yusuf: Ebeveynimden, önce ona dua ederim. 
Ondan: Ebeveynimin yanı sıra hocam Hammad'a dua ederim, dediğini işittim. Ebü Hanife'yi Allah fıkh ile, amel ile, cömertlik ile ve Kur'an'ın bütün ahlâkı ile süslemiştir. Kendi eskilerin yerini tuttu. Sonrakiler içinde kendinin yerini tutan olmadı. 


Âmeş'e bir soru sordular. Cevabını ancak Numan b. S&bit bilir; sanırım ki o, ilmin bereketini görmüştür, dedi. 


Yahya b. Âdem: Ebü Hanife'ye dil uzatanlar hakkında ne dersiniz? Ebü Hanife onların seviyelerinin üstünde ilme sahip olduğundan onu çekemediler, 


Veki: Ondan daha fakihini ve ondan daha güzel namaz kılanını görmedim. 


İmam Yahya İbn Main: Çağımızda dört fıkıhcı var. Bunlar: Ebü Hanife, Süfyan-ı Sevri, İmam Mâlik ve Evzai. Bana göre kıraet Hamze'nin kıraeti, fıkıh Ebü Hanife'nin fıkhıdır. Ben insanları bu kanaatte gördüm. Yahya'ya: Süfyan-ı Sevri Ebü Hanife'den hadis rivayet etmiş midir, diye sordular? Evet, dedi. Ebü Hanife fıkıhta ve hadiste güvenilir, Allah'ın dinine karşı emniyet edilir biri idi. 


Abdullah İbn-i Mübarek: Hasen b. Umare'yi gördüm; Ebü Hanife'nin üzengisinden tutmuş şöyle diyordu: Allah'a yemin ederim ki, fıkıh üzerinde senden daha yetkili konuşan, senden daha sabırlı ve senden daha hazırcevap birini görmedim. Sen bu zamanın fikihçilarının efendisisin. Kendini müdafaa etmiyorsun. Seni çekemeyenler ancak hakkında, konuşuyorlar. 


Şübe diyor ki: Allah'a yemin ederim ki, Ebü Hanife güzel anlayışlı ve sağlam hafızalı idi. Dediklerini anlamayanlar onu ayıplıyorlar. Allah katında ettiklerinin cezasını çekeceklerdir. Şübe Ebü Hanife'ye karşı çok merhametli idi. 


Yahya b. Main'e Ebü Hanife'yi sordular: Güvenilir, dedi, onu zayıf sayan birini işitmedim. İşte Şübe, hadis okutması için ona yazıyor ve emrediyor. Daha önceleri de Ebü Eyyub es-Sicistani İmam-ı Âzam'ı salah-ı hal ve fıkıhla övmüştür. 


İbn-i Avn'ın huzurunda; Ebü Hanife'yi, bugün bir şey söylüyor, yarın ondan dönüyor, diye itham ettiler. 
Bu, onun Allah'dan korktuğuna delildir, dedi. Çünkü yanlıştan doğruya dönüyor. Aksi takdirde hatasında ısrar eder ve savunmaya geçerdi. 


Hammad b. Yezid diyor ki: Biz Amr b. Dinar'ın yanına giderdik. Ebü Hanife geldiği zaman bizi ona şoru sormakta serbest bırakırdı, Biz de ona sorardık; oda bize cevap verirdi. 


Hafız Abdülaziz b. Ebi Ruvvad der ki: Ebü Hanife'yi seven sünni; sevmeyen bidatçıdır. Bir rivayette: de: Bizimle başkaları arasında ölçü Ebü Hanife'dir. 
Kim onu sever ve dost bilirse, ehl-i sünnettendir. Kim ona buğz ederse onun bidatçılardan olduğuna hükmederiz. 


Harice b. Mus'ab: Fakihler arasında Ebü Hanife başkandır. O, altının iyisini bilen bir sarraftır. 


Hafız Muhammed b. Meymun: Ebü Hanife”nin zamanında ondan daha âlimi, daha muttaki olanı ve ondan daha fakihi yoktu. Allah'a yemin ederim ki, ondan bir mesele işitmenin yerine yüz bin altın verseler o kadar sevinmem. O, adaleti tarif eder ve adilâne konuşurdu. İnsanlara, ilim yolunu açtı, müşküllülerini halletti. 


Esed b. Hakim: Cahil, yahut bidatçılardan başkası ona dil uzatmaz. 


Ebü Süleyman: Ebü Hanife harika idi, Dediklerini anlayamayanlar ancak onun sözlerini dinlemezler. 


Ebü Âsım: Allah'a kasem ederim ki, o, benim kanaatimce İbn-i Cüreyc”ten daha fakihtir. Gözlerim fıkıh ilminde ondan daha güçlüsünü görmedi. 


Davud ed-Tai'nin yanında Ebü Hanife'den bahsedilince, o, yıldızdır; kervanlar ona bakarak yol alır. 
O bir bayraktar: müminlerin kalpleri ana doğru çevrilir, dedi. 


Kadı Şerik diyor ki: Ebü Hanife az konuşur, çok düşünürdü. Fıkıhta derin görüş sahibi idi. İlimde, amelde ve araştırmada güzel buluşları vardı, Talebesi fakir ise zenginleştirirdi. Talebe ilim öğrenince; helâl ve haramı öğrenmekle büyük zenginliğe kavuştun, derdi. 

Halef b. Eyyub: İlim Allah Tealâ'dan Hz. Muhammed'e, ondan ashabına, onlardan tabiine, daha sonra da Ebü Hanife ile arkadaşlarına geldi. İsteyen memnun olsun, isteyen olmasın. Bazı imamlara: Neden her adı geçtikçe diğerlerini değil de, özellikle Ebü Hanife'yi hayır ile yad .ediyorsun, diyenlere; çünkü onun derecesi diğerlerinkine benzemez. Halk onun ilminden çok yararlanmıştır. Özellikle onu anıyorum ki, insanlar ona dua etsinler, kendisini bilsinler. 
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İmam-ı Âzam'ın medhi hususunda diğer imamlardan, daha çok şeyler nakledilmiştir. Ancak bu anlattıklarımız, haksever ve insaflı kimseleri ikna edebilir. Bu yüzden Hâfız Ebü Ömer Yusuf b. Abdilber sözünün sonunda şöyle der: Fakihler İmam-ı Âzam'a dil uzatanlara iltifat etmezler ve ona nisbet edilen herhangi kötü bir şeyi tasdik etmezler. 


ONDÖRDÜNCÜ FASIL 


İMAM-I ÂZAM'IN ZORLU İBADETİ 


Zehebi diyor ki: O'nun sabahlara kadar geceleri ibadet ettiği, teheccüd namazı kıldığı tevatür derecesine varmıştır. Bu yüzden kendisine «veted» derlerdi. 
Hattâ otuz sene müddetle her rekatte bir hatim indirerek geceleri ihya etmiştir. Kırk sene yatsı abdesti ile sabah namazını kıldığı müşahede edilmiştir. Her gecede bir rekatte bütün Kur'an'ı hatmederdi. Geceleri ağıdı duyulurdu. Öyleki komşuları kendisine acırlardı. Vefat ettiği mahalde Kur'an'ı yedi bin defa hatmettiği kendisinden duyulmuştur. 


Abdullah İbn-i Mübarek'in huzurunda biri İmam-ı AÂzam'a dil uzattı. İbn-i Mübarek, ona: Kırk beş sene beş vakit namazı bir abdestle kılan birine mi dil uzatıyorsun, yazık sana, dedi. Ben öğrendiğim her şeyi ondan öğrendim. 


Ebü Muti diyor ki: Gece hangi saatte tavafa gitti isem ille Ebü Hanife ile Süfyan-ı Sevri'yi orada gördüm. Hasen b. Umare cenazesini yıkadığında: Allah sana rahmet etsin, Allah günahlarını affetsin. otuz yıldır gündüzleri oruç tuttun. Senden sonrakileri zor 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duruma soktun. İlim adamlarının pabucunu dama attın, dedi. 


Geceleri ibadetle geçirmesinin sebebi şu idi: Bir adamın, kendisini göstererek «işte geceleri uyumayan Ebü Hanife budur» dediğini duydu. Ebü Yusuf'a şöyle, dedi: Sübhanellah, görmüyormusun Allah ünümüzü böyle yaymış. Allah'a karşı aksini yapmamız çirkin değil mi? Allaha yemin ederim ki, yapmadığım bir şeyi halka söyletmem, Ondan sonra namaz ile, niyaz ile, dua ile geceleri ihya eder, uyumazdı. Ebü Yusuf diyor ki: «Her gündüz ve gecede bir hatim yapardı. 
Ramazan'da ve bayram gecesinde altmış iki hatim yapardı. Mala karşı cömert idi. İlim öğretmeye karşı sabırlı idi. Hakkında yapılan dedikodulara çok tahammül gösterirdi. Geç kızardı. Yirmi yıl yatsı abdesti ile sabah namazı kıldığını gördüm. Bizden önce kendisi ile arkadaşlık edenler kırk yıldır böyle olduğunu söylediler » 


Mis'ar diyor ki: İmam-ı Âzam'ı gördüm; sabah namazını kılar, sonra tâ öğleye kadar insanlara ilim öğretmek için otururdu. Daha sonra bu, akşam öncesi- ne ve yatsıya kadar devam ederdi. İçimden dedim ki, ibadet etmek için ne vakit ayrılıyor, şunu gözetleyeyim: Halk uykuya dalınca bayağı bir güveyi gibi temizlenerek mescide çıktı. Şafaka kadar namaza devam etti. Sonra odasına girdi elbiselerini giydi, sabah namazına çıktı. Daha önceki gibi hareketine devam etti. 
İçimden dedim ki: Bir adam bir gece dayanabilir. Şunu bir daha kontrol edeyim, Halk uykuya varınca geçen gece ve gündüzkü hareketini aynen, tekrarladı. 
Yatsıyı kılınca dedim ki: Bir adam iki gece dayanabilir. Onu bu gece de gözetleyeyim. Aynı hareketleri yaptı. Artık, dedim, ben, yahut kendisi ölünceye kadar yanından ayrılmam. Mis"ar diyor ki: Gündüz oruç yediğini, gece uyuduğunu görmedim. Sadece öğleden önce hafifçe bir dalardı. Misar İmam-ı Âzam'ın mescidinde secde halinde iken ölmüştür, 


Şerik diyor ki: Onunla bir sene beraber kaldım, yatağa yaslandığını görmedim. 


Harice"den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Dört kimse Kâbe'nin içinde bir rekatte Kur'an'ı hatmetmiştir; Ebü Hanife bunlardandır. 


Fudayl b. Dükeyn diyor ki: Tabiilerden olsun, diğerlerinden olsun çok kimse gördüm; Ebü Hanife'den daha güzel namazlısını görmedim. Namaza. başlamadan önce ağlardı, dua ederdi. Halini gören: Bu, yemin ederim ki, Allah'dan korkuyor, derdi. Ben onu gördügüm zaman, çok ibadet etmekten yıpranmış kırba gibi idi. Bir gece sabaha kadar 


la Ps) Az 9 Be sə “zü 


ayetini tekrar edip durdu. Yine bir gece Kur'an okuyordu. 


5 ` 
ç yö Meis əbik aşa ayetine geldi. Sabah ezanına kadar tekrarlayıp durdu. 


Cariyesi diyor ki: Ben onu tanıdığımdan beri yatak serip içine girmedi. Uykusu yazları öğle ile ikindi arasında, kışları da mescidinde ilk akşamda idi. 


İbn-i Ebi Ruvvad diyor ki: Mekke'de tavafa, namaza ve fetvaya karşı ondan sabırlısını görmedim. 
Bütün, gün ahiret ve kurtuluş talebinde idi, Onu yirmi sene gözetledim; gece uyuduğunu, gündüz. de tavafı, namazı ve ders okutmayı bırakarak istirahat ettiğini görmedim. 

Menkıbelerini yazan bazıları anlatıyorlar: İmam-ı Âzam son haccında, Kâbe'nin içine girebilmek için malının yarısını Kâbe muhafızlarına vermişti. İçeride tek ayak üzerinde Kur'an'ın yarısını okudu. Ve ya Rabbi! seni hakkı ile tanıdım, ama hakkı ile ibadet edemedim. Tam bildiğim halde noksan hizmetimi bagışla, dedi. Kâbe'nin bir köşesinden şöyle bir ses geldi: Beni tanıdın, hem de güzel tanıdın. İhlâs ile hizmet ettin. Seni ve kıyamete kadar mezhebine tabi olanları affettim. 


Mühim not: Eğer bu anlatılanlar doğru ise O'nun Allah'a, seni hakkı ile bildim ifadesi ile diğer bir ermişin, seni noksanlardan tenzih ederim, seni gereği gibi bilemedim., sözü arasında bir zıddiyet yoktur. 
Çünkü İmam-ı Âzam'ın maksadı, kendi ilmine göre seni hakkı ile tanıdım, demektir. Bu ise caiz görülebilir. Öbürünün maksadı ise Allah'a yaraşır şekilde gerçekten, bilmektir. Hiç kimse için bu sınıra varmak mümkün değildir. İşte gerçek budur, Yoksa Peygamberlerin ve bütün kainatın efendisi : 


OLEN Lİ İİ çar 


«Seni kendin methettiğin gibi methedemeyiz» bu- 


yurmuştur. 
Büyük Şefaat hadisinde, yaratıklar arasında hüküm verilme faslında şöyle deniyor: Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'dan şefaat etme dileğinde bulunduğu zaman kendisine daha önce gelmeyen övgü ilhamları gelir. Bunlar hep yenilenen bilgilerdir. 
Sonsuza kadar gider. 


Namazda tek ayak üzerinde durmak başka mezheplerde mekruhtur. Çünkü bunu meneden sahih hadis vardır. Kanaatimizce İmam-ı Âzam da bunun mekruh olduğunu kabul ediyordu. Buna şu şekilde cevap verilir ki, İmam-ı Âzam bunu nefsini zorlamak için yapmıştır. Bu gibi hallerde, huşuuna bir zarar gelmeyenlerin nefislerini kırma gayeleri kerahete mani olsa gerek. Bir rekatte Kur'an'ı hatmetmesi de : 


ai d aabo adi o 


«Kur'an'ı üç günden az bir zamanda hatmeden onu anlamaz» hadisine aykırı değildir. Çünkü bu, ezberi harikulade olmayanlar, kolay okuyamayanlar içindir. Bu itibarla ashap ve tabiinden birçoklarının Kur'an'ı bir rekatte hatmettikleri rivayet edilmiştir. 
Hattâ bazıları akşamla yatsı arasında dört defa hatmetmiştir. Bütün bunlar keramet kabilinden şeylerdir; itiraz edilmez. 


ONBEŞİNCİ FASIL 


İMAM-I AZAM"IN ALLAH KORKUSU VE 
ALLAH MURAKABESİ 


Esed b. Ömer diyor ki: Geceleri Ebü Hanife'nin ağıdı duyulurdu. Öyleki komşuları kendisine acırlardı. Veki diyor ki: Allah'a yemin ederim ki, o emanete 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çok riayet ederdi. Kalbinde Allah saygısı ve Allah sevgisi vardı, Allah”ın rızasını her şeye tercih ederdi, Alah hakkında, kılıçla karşı karşıya gelse idi tahammül ederdi. Allah ona merhamet etsin ve ondan iyilerden razı olduğu gibi razı olsun .Kendisi de iyilerden idi. 

Yahya b. el-Kattan diyor ki: Ben Ebü Hanife'nin yüzüne baktığım zaman Allah'dan korktuğunu anlardım. Bir gece namaza durdu. Şu ayeti dönüp dönüp okudu ve ağlayıp yakardı : 


ADEN REN aeris UA, 


«Daha doğrusu onların asıl azap vakti, kıyamettedir, O' vaktin azabı daha müdhiş, daha acıdır» (Kamer: 46). 


Bir gece SES Fa ayetine geldi. Sabaha 


kadar tekrar etti. 
Yezid b. Leys diyor ki - Bu zat iyi kimselerdendi: İmam oN eda) suresini okudu. 


Namazdan sonra baktım ki, Ebů Hanife oturmuş düşünüyor ve derin derin nefes alıyor. Kalbi meşgul olmasın diye kalktım, kandili yanık bıraktım. Yağı da azdı. Sonra geri geldim: şafak sökmüştü ve o, ayakta duruyordu. Kendi sakalından tutmuş, şöyle diyordu: «Ey zerre kadar iyiliğe iyilik, zerre kadar kötülüğe kötülük karşılığını veren Allahım, şu Numan kulunu cehennem ateşinden koru. Ve onu bol rahmetin sayesinde cennetine koy. Yezid diyor ki: Baktım ki kandil hâlâ parlıyor. Kendisi de ayakta. Ben girince: Kandili mi almak istiyorsun, dedi? Sabah ezanını okudum, dedim, Bana: Gördüklerini sakla, dedi. Ve sabahın iki rekat sünnetini kıldı, oturdu. Farz başladı. Bizimle birlikte sabah namazını akşam abdesti ile kıldı. 


Ebu1-Ahvas diyor ki: Eğer Ebü Hanife'ye: Üç güne kadar öleceksin, deseler, eskiden yaptığı amelden fazlasını yapamazdı. 


İsa b. Yunus'un yanında İmam-ı Âzam'dan bahsettiler. Ona dua etti ve O'nun en çok hassasiyet gösterdiği konu Allah'a isyan edilmemesi ve Allah'ın belirttiği haramlardan sakınılması idi, dedi. Ve Ebü Hanife'nin: Eğer halkın ihtiyacı olmasa idi fetva vermezdim. Beni cehenneme sokar, diye en korktuğum şey fetvadır. Fıkhı anladım anlayalı Allah'a karşı cüret göstermedim, sözünü ilâve etti. 


İmam-ı Âzam bir gün kölesinin, Allah'dan cennet istediğini işitti. Ağladı. Öyleki yanaklarına ve omuzlarına titreme geldi. Kölesine dükkânı kapamasını emretti, Başını örterek süratle çıkıp gitti ve: Al-Tah'a karşı ne kadar cüretliyiz. Kalkıyor birimiz Allah'dan cennet istiyoruz. Hem de bunu kendini beğenerek istiyor. Bizim gibiler Allah'dan af dileyebilir, 


Bir gün imam sabah namazında uf, y R. 


-ayetini okudu. Titredi, Öyleki etrafındakiler bunu fark ettiler. 
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Müşkil bir mesele ile karşılaşınca, arkadaşlarına, hep bu, benim günahım yüzünden, der ve Allahdan af dilerdi, Çoğu zaman kalkar abdest alır, iki rekat namaz Kılar ve istiğfar ederdi. O zaman mesele hallolurdu. Müjde, derdi, Allah tövbemi kabul buyurdu ki, meseleyi hallettik, Fudayl bu hâdiseyi duyduğu zaman çok ağladı. Sonra şöyle dedi: Allah Ebü Hanife'ye rahmet etsin. Günahı az olduğu için bu dereceye ermiştir. Ama başkaları, bunu idrak edemez. Çünkü günahlarına gark olmuşlardır. 


İmam-ı Âzam bir gün bir çocuğun ayağına bastı. 
Çocuk, ey ihtiyar, kıyamet gününde kısastan korkmuyör musun, dedi? İmam-ı Âzam bayıldı. Ayılınca, çocuğun o sözünden çok müteessir oldunuz, dediler. 
Korktum; çünkü Allah konuşturdu, dedi. 


İmam-ı Âzam ile İbnu'l-Mu'temir'i mescitte gizli gizli ağlar gördüler. Neden ağlıyorsunuz diyenlere İmam-ı Âzam: Zamanı düşündük, batıl ehlinin hak ehline galebe çaldığını düşündük de o yüzden bu kadar çok ağladık, dedi. Geceleri namaz kılarken göz yaşlarının hasırın üzerine yağmur damlası gibi düştüğü duyulurdu. Yaş izleri yanaklarında iyice görülürdü, Allah ona rahmet etsin ve kendisinden razı olsun. 


ONALTINCI FASIL 


İMAM-I ÂZAM'IN MALAYANİDEN VE KÖTÜ SÖZLERDEN DİLİNİ TUTMASI 


İmam-ı Âzam'la münazara eden biri kendisine: Bidatçı, zındık, dedi. Kendisi ise: Allah bilir ki ben böyle değilim. Allah'ı tanıdıktan beri hiç bir şeyi Ona 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denk tutmadım. Ancak O'nun affını diler, ancak O'nun azabından korkarım, dedi. Ve azap kelimesini söylerken ağladı, baygın düştü. Ayılınca adam: Bana helâl et, dedi. Kendisi: Cahillerden her kim hakkımda bir şey söylerse helâldır. İlim adamlarından kim de bende olmayan bir şey söylerse işte o, zor durumdadır. 
Çünkü ulemanın gaybetinin tesiri bir zaman devam eder. 


Fudayl b. Dükeyn diyor ki: İmam-ı Âzam heybetli idi. Ancak cevap vermek için konuşurdu, Kendisini ilgilendirmeyen şeye karışmazdı ve kulak vermezdi. 
Bir gün kendisine: Allah'dan, kork, dediler. Titredi, başını eğdi ve şöyle dedi: Kardeşim, Allah sana hayır muamele etsin. İlim sevdasına kapılan insanlar, gururlandıkları zaman kendilerine Allah'ı hatırlatacak birine ne kadar muhtaçtırlar. Biliyorum ki Allah bana bunun, cevabını soracaktır. Eğer kurtulabilirsem bana ne mutlu! 


Biri yanına girip de şöyle olmuş, böyle olmuş diye dedikoduya başladı mı, bırak bunları, şu meseleye ne dersin, diyerek sözünü keserdi. Ve, insanların hoşlanmayacakları şeyleri nakletmekten sakının. Hakkımızda kötü söyleyenleri Allah affetsin. İyi söyleyenler- den de Allah razı olsun. Allah'ın dinini öğrenin. Halkın dedikodusunu ve özel hayatlarını bırakın. O zaman Allah onları size muhtaç eder, derdi. 


İmam-ı Âzam'a: Alkame mi üstün, Esved mi üstündür, dediler? Onlara büyük saygım var. Onları ancak dua ve istiğfar ile anarım, Onları nasıl birbirin- den üstün tutabilirim, cevabını verdi. 


İbn-i Mübarek Sevri'ye: Ebü Hanife hiç gaybet etmez. Bir düşmanını gaybet ettiğini .aslâ duymadım, 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dedi. Sevri şöyle cevap verdi: O, sevabını alıp götü- 


recek bir düşmanı başına belâ etmeyecek kadar akıllıdır. 


Şerik diyor ki: Ebü Hanife çok susar, çok düşünür, az münakaşa eder, az konuşurdu. 


Damire diyor ki: Kimsenin Ebü Hanife'den şüphesi yoktu; dili temiz idi ve kimseden kötü bahsetmezdi. 
Kendisine halk senin aleyhinde konuşuyor, sen ise kimseye bir şey demiyorsun, dediklerinde ;bu, Allah'- ın bir lütfudur, istediği kuluna bahş eder, cevabını verdi. 


Bükeyr b. Maruf diyor ki: Muhammed ümmeti içinde Ebü Hanife'den daha iyi davranan birini görmedim. 


ONYEDİNCİ FASIL 


İMAM-I ÂZAM'IN CÖMERTLİĞİ 


Bir çokları O'nun arkadaşlarına ve yanına gelip gidenlere karşı çok ikramda bulunduğunu ittifakla anlatıyorlar. Bu sıfatından dolayı muhtaçları evlendirir, masraflarını görür ve herkesedurumuna göre yardım gönderirdi. 


Arkadaşlarından birinin elbisesinin eskimiş oldu-Bunu gördü. Cemaatin dağılmasına kadar oturmasını söyledi. Sonunda adama: Seccadenin altındakini al; elbiseni yenile, dedi. Adam baktı ki, on bin dirhem para var. 


Ebü Yusuf diyor ki: Kendisine ne gibi bir ihtiyaç arz etseler ille yerine getirirdi. Oğlu Hammad Fatiha 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süresine çıkınca hocasına tam beş yüz dirhem, bir rivayette de bin dirhem gönderdi. Hoca: Ne yaptım ki bana bunu gönderiyor, dedi. Hocayı çağırdı ve özür diledi. Çocuğuma öğrettiğini basit görme. Allah'a yemin ederim ki, yanımda daha çok olsa idi —Kur'an'a tazimen— daha çok gönderirdim, dedi. 


Bağdad'a yolladığı ticaret kafilesinin kârını her sene toplar hadis şeyhlerine yiyecek, giyecek gibi şeyler alır, artanını da onlara verirdi ve bunu ihtiyacınıza harcayın, Allah'dan başkasına boyun kırmayın. 
Ben size kendi malımdan vermiyorum, ancak Allah'ın bana lutfettiğinden veriyorum, derdi. 


Veki diyor ki: Ebü Hanife kırk yıldır dört bin, dirhemden fazlasına sahip olmuş değildir. Yani fazlasını sadaka ederdi. Dört bini alıkoymasının sebebi de, Hz. 
Âli'nin: Nafaka üç bin, dört bin dirhemdir, sözüdür. 
Buna da muhtaç olmasam bunu da bulundurmazdım, derdi. 


Süfyan b. Uyeyne diyor ki: Ebü Hanife çok sadaka verirdi. Kârının hepsini dağıtırdı. Bir gün bana o kadar çok hediye yollamıştı ki, çokluğundan ürktüm. 
Bunu bir arkadaşına şikâyet ettim. O da: Said b. Ürübe'ye gönderdiklerini görseydin, dedi, Hadisçilerden kimi görse bol bol ikrâm ederdi. 


Mis'ar diyor ki: Ne zaman kendisine ve ailesine yiyecek, giyecek gibi şeyler alacak olsa, önce yaşlı âlimlere alırdı. Ebü Yusuf diyor ki: İkramına karşı teşekkür edenlere üzülürdü. Ve derdi ki: Allah'a şükredin, benim verdiğim Allah'ın gönderdiği bir rızıktır. 
Beni ve ailemi yirmi sene geçindirdi, Senden cömerdini görmedim, dediğim zaman Hammad" görseydin, 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derdi. Onun kadar iyi hasletleri üzerinde toplayan birineraslamadım. 


Âlimler Ebü Hanife için şöyle derlerdi: Allah onu ilimle, amelle, açık ellilikle ve bütün Kur'an ahlâkı ile süslemiştir. 


Şakik diyor ki: İmam-ı Âzam'la beraber gidiyordum. Onu bir adam gördü ve saklandı. Başka bir yola saptı. Ebü Hanife ona seslendi ve neden yoldan saptın dedi? Adam: Bende ön bin dirhem alacağın var, süre de uzadı ve ben de fakirleştim, dedi. İmam-ı Azam: Aman ya Rabbi, bu duruma düşmüşsün de haberim olmamış. Hepsini sana bağışladım. Buna ken: dim şahidim. Benden saklanma. Benim için düşündüklerini bana helâl et ne olur, dedi. Şakik diyor ki: Bunu görünce gerçekten zahid olduğunu öğrendim. Fudayl diyor ki: İmam-ı Azam çok vermek, az konuşmak ve ilim adamlarına bol ikramlarda bulunmakla meşhur idi. 

Şerik diyor ki: İlim öğrettiklerini zengin ederdi. 
Kendilerinin ve ailelerinin masrafını görürdü. Talebesi yetişince; helâl ve haramı öğrenmekle büyük zenginliğe kavuştun, derdi. İbrahim b. Uyeyne dört bin- den fazla bir borç için hapsedilmişti. Arkadaşlanından bazıları halktan yardım toplamak istediler. Sıra İmam-ı Âzam'a gelince, halktan aldıklarını iade etmelerini emretti ve bütün borcu kendisi ödedi. 

Bir şahıs kendisine bir şey hediye: etti. Kat kat karşılıkta bulununca, adam, bilseydim sana hediye etmezdim, dedi, İmam-ı Âzam: Böyle deme. Çünkü üstünlük öncünündür, dedi. Ebü Salih yolu ile Heysem'in bana rivayet ettiği şu hadis-i şerifi duymadın mı? 
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor : 
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ale A döl 050363 2. Kigo 


«Her kim size bir iyilikte bulunursa karşılığını verin. Eğer karşılık verecek bir şey bulamazsanız onu övünə. Adam dedi ki: Bu hadis benim için her şeyden daha iyidir. 


ONSEKİZİNCİ FASIL 


İMAM-I ÂZAM'IN ZÜHD VE TAKVASI 


Abdullah İbn-i Mübarek diyor ki: Küfe'ye geldim; şehrin en zahidini sordum: Ebü Hanife, dediler. Ebü Hanife bir cariye satın almak istedi. On sene bekledi —bir rivayette— yirmi sene bekledi üzerinde şüphe korkusu olmayan esirlerden almak için seçim yaptı ve müşavere etti. Hasılı ondan müttakisini görmedim. 
Öylesi adam hakkında ne diyebilirsiniz ki, kendisine büyük mallar arz edilsin de, kabul etmesin, kırbaçlansın. O, bollukta ve darlıkta Allah'a eşit surette ibadet etmiş, başkalarının arzu ve talep ettiklerini o reddetmiştir. 


Mekki b. İbrahim diyor ki: Küfelilerle bir arada oturdum. İçlerinde Ebü Hanife'den sofisini görmedim. 
Hasen b. Salih diyor ki: İmam-ı Âzam pek sofi idi; haramdan kaçar ve şüphe korkusundan helâlin pek çoğunu terk ederdi. Nefsini ve ilmini ondan daha titiz surette koruyan bir fakih görmedim. Bütün çabası mezara dönük idi. Nadr b. Muhammed diyor ki: Ondan daha zahidini görmedim. 


Yezid b. Harun: Bin şeyhten ilim aldım. Bunların 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içinde ondan zahidini, diline ondan daha çok sahip" olanını görmedim. 


.Hasen b, Ziyad: Allah'a yemin ederim ki, beyler- den ne bir bağış, ne bir hediye kabul etmedi. Ortağına birtakım ticaret eşyası göndermişti. Bunların arasında kusurlu bir elbise vardı. Ortağına bunu satmasını ve kusurunu müşteriye göstermesini söyledi. 
Ortağı da bu elbiseyi sattı ve unuttuğu için kusurunu gösteremedi. Müşteriyi de bilmiyordu. İmam-ı Âzam durumu öğrenince satılan eşyanın tümünün bedelini sadaka olarak dağıttı. Bu para otuz bin dirhem idi ve ortağından da ayrıldı. 


Veki şöyle anlatıyor: İmam-ı Âzam konuşuk arasında yemin ettiği takdirde bir dirhem sadaka vermeye nefsine şart koştu. Bir ara yemin etti ve bir dirhem sadaka verdi. Sonra bu miktarı bir dinara çıkardı. Ve her yemin ettikçe bir dinar sadaka verdi. 


Hafs diyor ki: Onunla otuz sene sohbet ettim. Bir gün içindekinin tersini yaptığını görmedim. İçine bir şey hakkında şüphe girdi mi, bu bütün servetine de mal olsa hepsini elden çıkarırdı. 


Sehl b, Muzahim diyor ki: Biz İmam-ı Âzam'ın evine giderdik. Kamıştan yapılmış hasırdan başka bir şey görmezdik. Kendisine :Bütün dünya elinde olduğu şey görmezdik. Kendisine: Bütün dünya elinde olduğu halde sen ve ailen neden böyle dar yaşıyorsun diyenfım iki dirhemdir. İyi olsunlar, kötü olsunlar, onlar için mal toplamakla Allah'ın beni sorguya çekeceği mirasçılara mal bırakmam. Allah kendine itaat edenlere de, karşı gelenlere de rızk verir, dedi ve sonra şu ayeti okudu : 
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vale lap .. “5: 


«Semada ise, rızkınız ve va'd olunduğunuz cennet vardır». (Zariyat: 22). 


Arkadaşlarından biri hacca gitti. Cariyesini İmam-ı Azam”ın yanına bıraktı, Ve dört ay gözden kayboldu. 
Adam hacdan dönünce: Cariyemi nasıl buldun, dedi? 
İmam-ı Âzam şöyle dedi: Kur'an okuyan, halka rağmen dinini koruyan fitneden kaçınmak zorundadır. 
Allah'a yemin ederim ki, sen gittin gideli onu görmedim. Adam cariyesine dönüp İmam-ı Âzam'ın ahlâkını sordu, cariye şöyle anlattı: O'nun gibisini ne gördüm, ne duydum. Ne gece, ne gündüz cenabetten gusul ettiğini görmedim. Gündüzleri oruç yediğini görmedim. Gecenin son vaktinde biraz yemek yer, azıcık uyur, sonra da namaza çıkardı. 


İmam-ı Âzam'a bir kadın geldi. Yüz dirheme ipek bir elbise satmak istiyordu. 


İmam-ı Âzam: Bu, yüz dirhemden çok eder. Kaça satacaksın? 


Kadın: (Yüz yüz artırarak) Dört yüz dirheme. 

İmam-ı Âzam: Bu dört yüzden de çok eder. 

Kadın: Benimle alay mı ediyorsun? 

İmam-ı Âzam: Git, bir erkek çağır. 

Kadın bir erkek getirdi ve elbisesini beş yüz dirheme sattı. 


İmam-ı Âzam derdi ki: İlim kaybolur diye, Allah korkusu olmasa idi, kimseye fetva vermezdim. Bunun keyfi onlara, vebali bize oluyor. 
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Bağdat'ta hapse atıldığı zaman, oğlu Hammad'a haber gönderdi: Oğlum, dedi, benim aylık yiyecek masrafım iki dirhemdir. Bir defa kavrulmuş un, bir defa da ekmek yerim. Bunları bana acele gönder. 


Bir ara Küfelilerin koyunları ile çalınmış koyunlar birbirine karışmıştı, Bir koyun kaç yıl yaşar, diye sordu. Yedi yıl, dediler. Bunun üzerine yedi yıl koyun eti yemedi. 


O günlerde bir askerin et yediğini gördü. Asker etin fazlasını Küfe nehrine. (Fırat'a) attı. Balığın kaç sene yaşayacağını sordu. O müddet içinde balık eti yemedi. 


Şafii mezhebine mensup arkadaşımız üstat Ebulkasım Kuşeyri (Kuddise sirruh), tasavvufa ait kitaplardan en büyüğü olan Risale'sinin «Takva» bölümünde diyor ki: Ebü Hanife, borçlusunun ağacının gölgesinde oturmazdı. Ve: menfaat celp eden her borç faiz- dir, derdi. Yezid b. Harun'un şu sözü de buna uy maktadır: Ebü Hanife'den, daha muttekisini görmedim. O'nu bir gün, bir insanın kapısının önünde güneşte otururken gördüm. Ya Ebü Hanife, gölgeye gel- sen, dedim. Bana dedi ki: Bu evin sahibinde birkaç dirhem alacağım var. Fakat evinin gölgesinde oturmak istemiyorum, Yezid diyor ki: Bundan daha üstün bir takva olur mu?: Bir rivayette de, borçlusunun gölgesinde durmak istemeyince şöyle demiştir: Evin sahibinde biraz alacağım var. Bu yüzden duvarının gölgesinde durmak istemedim. Aksi halde borç menfaat sağlamış olur. Bunun halka vacip olduğu görüşünde değilim. Fakat âlim halka söylediğinden daha tedbirli olmak zorundadır. 

İmam-ı Âzam'ın takvasına dair anlatılanlar daha çoktur. 
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ONDOKUZUNCU FASIL 


İMAM-I ÂZAM'IN EMANETE RİAYETİ 


Şamlı bir adam Hakem b. Hişam es-Sekafi'ye: Ebü Hanife'yi bana anlat, dedi. Hakem şöyle konuştu: O, insanlar içinde emanete en çok riayet edendi. Zamanın hükümdarı kendisine maliye nazırlığını teklif etti. 
Kabul etmediği takdirde sırtına kırbaç vuracağını söyledi. O ise hükümdarın azabını Allahın azabına tercih etti. Şamlı: O'nu senin gibi vasfedenini görmedim, dedi. Hakem: Allah'a yemin ederim ki, öyle idi, dedi. 


Veki diyor ki: İmam-ı Âzanı emanete çok riayetkâridi. 
Ebü Naim ve Fudayl b. Dükeyn anlatıyorlar: 


Ebü Hanife; güzel bir dindar ve emanete çok riayetkar idi. 


YİRMİNCİ FASIL 


Hatib-i Bağdadi Abdullah İbn-i Mübarek'ten naklen anlatıyor: Ebü Hanife'den daha akıllı bir kimse görmedim. Bir gün Harunürreşid'in huzurunda, Ebü Hanife'den bahsedilince, Harunürreşid acıdı ve şöyle dedi: O, başkalarının baş gözü ile göremediğini kalp gözü ile görür. 


Ali b. Âsım'dan: Eğer Ebü Hanife'nin aklı dünya halkının yarısının aklı ile tartılsa idi onlarınkinden ağır gelirdi. 
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Muhammed b. Abdullah el-Ensari'den: İmam-ı Âzam'ın aklı konuşmasında, davranışında, yürüyüşün- de, giriş ve çıkışında belli olurdu. 


Harice diyor ki: Bin kadar âlime rasladım. Bun- 


ların içinde üç, veya dört akıllı gördüm. Ebü Hanife bunlardandır, 


Yezid b. Harun dan: İnsanlar arasında Ebü Hanife'den akıllısını, ondan üstününü ve ondan daha takvalısını görmedim. 


Yahya b. Main: Ebü Hanife yalan söylemeyecek kadar akıllı idi. İbn-i Mübarek'in onu övdüğü, vasfettiği ve hayır ile yad ettiği kadar onu anlatanını görmedim. 


Oğlu Hammad anlatıyor: Bir gün babam elbisesine bürünmüş mescitte oturuyordu. Çatıdan kucağı- na büyük bir yılan düştü. Allah'a yemin ederim ki, sansılmadı ve yerinden kımıldamadı, sonra: Alnımıza yazılandan başkası başımıza, gelmez, dedi ve yılanı sol eliyle tuttu, dışarı attı. İmam Şafii diyor ki: Analar bir daha Ebü Hanife gibisini doğurmaz. Bekr b. Hubeyş: Ebü Hanife'nin aklı ile zamanı halkının aklı top: lansa da tartılsa idi Ebü Hanife'ninki ağır basardı. 


YİRMİBİRİNCİ FASIL 
İMAM-I ÂZAM'IN FERASETİ VE İLERİ GÖRÜŞLÜLÜĞÜ 
Bunlardan birkaçı şöyledir: Arkadaşlarından bazı- 


larına bir şeyler söylemişti; dediği gibi çıktı. Meselâ, Davud'u Tai'ye: Kendini ibadete verirsin, demişti; öyle 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oldu. Ebü Yusuf'a: Sen dünyaya meyledersin, demiş ve öyle çıkmıştı. 


İmam-ı Azam şöyle derdi: Uzun boylu bir adam görürsen bil ki ahmaktır. Kendisine Medine âlimlerini sordular. Eğer içlerinden biri kurtulursa oda kumral saçlı, mavi gözlü olanıdır, dedi, yani İmam Mâlik. Gerçekten öyle oldu. Çünkü İmam Mâlik o asırda hiç bir Medinelinin ulaşamıyacağı ilim derecesine kavuştu. 


Baş talebesi Ebü Yusuf diyor ki: Ebü Hanife'den olgun akıllısını, ondan daha mükemmel kişilik sahibi olanını görmedim. 


Ve derdi ki: Hafızası kuvvetli birisini görürsen ilimden topladıklarına güven, Sakalı uzun birini görürsen ahmaklığına hükmet. Boyu uzun ve akıllı bir adam görürsen bırakma. Çünkü bu nitelikte akıllı insan az bulunur. 


Süfyan-ı Sevri, Mis'ar, Şerik ve kendisi Halife Mansur'a götürülürlerken onlara şöyle dedi: Sizin hakkınızda tahmin yürüteceğim: Ben başımın çaresine bakarım. Süfyan ise yolda kaçar. Mis'ar kendisini deliye vurur. Şerik ise yakasını kaptırır. 


Yola koyulunca Süfyan ayak yoluna gitmek istiyorum, dedi, Asker de yanında gitti. Süfyan abdest bozmak için bir duvarın arkasına geçti. Asker geride oturdu. Süfyan'ın yanından diken yüklü bir gemi geçti. Süfyan onlara: Duvarın arkasındaki adam beni bogazlamak istiyor, dedi. gemiciler: İçeri gir, dediler ve üzerini dikenle örttüler. Gemi askerin yanından geçti. 
Asker Süfyan'ı göremedi. Süfyan gecikince aşker: Ya Ebü Abdillah, diye seslendi. Süfyan cevap vermedi, Asker kumandanına dönünce iyi bir dayak yedi. 
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Diğer üçü Halife Mansur"un huzuruna, çıkınca Mis'ar atıldı: Nasılsınız, Halife hazretleri, cariyelerin nasıllar, hayvanların nasıl, bana kadılık vereceksin değil mi, dedi? Halife: Bu, delidir, çıkarın bunu, dedi ve Mis'ar'ı serbest bıraktı. 


Halife Ebü Hanife'yi çağırdı. Ebü Hanife: Ya Emirelmüminin, ben Sâbit oğlu Numan'ım. Yani ipek işi ile uğraşan bir kölenin oğlu, Küfeliler, ipek işi ile uğraşan bir kölenin oğlunun başa geçmesine razı olmazlar, dedi. Halife: Doğrusun, diyerek serbest bıraktı, 


Şerik konuşmaya başladı. Halife sus, dedi. Senden başka, kimse kalmadı, bu görevi al, dedi. Şerik: Halife Hazretleri, bende unutkanlık var,. dedi. 

Halife: Günlük sakızı çiğnersin, dedi. 

Şerik: Efendimiz, bende hafiflik var. 

Halife: Mahkemeye çıkmadan muhallebi yersin, 


Şerik: Efendim, ben hatıra gönüle bakmam. 


Halife: İstersen evladımın aleyhinde karar ver. 
Şerik: Öyle yaparım. 
Ve Ebü Hanife'nin dediği gibi oldu. 


İmam-ı Âzam mescitte bir adama rastladı. Bu adam yabancıdır, yeninde tatlı var ve öğretmendir, dedi. Ve öyle çıktı, Nasıl bildiniz, diyenlere şöyle izah etti: Adamın sağa sola baktığını gördüm; yabancılar böyle yapar. Yenine sineklerin konduğunu gördüm. 
Ve çocuklara dik dik bakıyordu. 
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YİRMİİKİ ve YİRMİÜÇÜNCÜ FASIL 


İMAM-I AZAM”IN ÜSTÜN ZEKÂSI VE ZOR MESELELERE VERDİĞİ SUSTURUCU 
CEVAPLAR 


İmam-ı Âzam'ı sevmeyenlerden biri kendisine şöyle bir soru sordu: Şu adam hakkında ne dersin? 
Bu adam cenneti ummaz, cehennemden korkmaz, Allah'dan çekinmez, ölü etini yer, rükusuz, secdesiz namaz kılar, görmediği şeye şahitlik eder, haktan nefret eder, fitneyi sever, rahmetten kaçar, Yahudi ve Hıristiyanlar tasdik eder? İmam-ı Âzam adama: Bunun cevabını sen biliyor musun, dedi? Adam: Hayır, fakat bundan daha kötü bir şey bulamadığını için sana bunu sordum, dedi. İmam-ı Âzam arkadaşlarına: Bu adam hakkında ne dersiniz, dedi? Onlar: Kötü adamdır; bu, kâfir sıfatıdır, dediler, İmam güldü ve şöyle dedi: Bu, Allah'ın gerçek veli kullarından biridir, dedi ve adama: Eğer bunun böyle olduğunu isbat edersem bana dil uzatmaktan vaz geçer ve hafaza meleklerini rahat ettirir misin, dedi? Adam kabul etti. 
İmam-ı Âzam anlattı: Bu adam cennetin Rabbine ümit bağlıyor, cehennemin Rabbinden korkuyor, adaletsizlik etmiyeceği için Allah'dan korkmuyor, balık eti yiyor, cenaze namazı kılıyor, veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat getiriyor. Görmediği şeye şahitiğinin manası ise Allah'dan başka tanrı olmadığına ve Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resülü olduğuna şahitlik etmesidir. Haktan nefreti ise, Allah'a daha çok ibadet etmek için hak olan ölümden nefret etmesidir. Fitne mal ve evlâttır; rahmet yağmurdur. 
Yahudileri: 
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: göde “ədl Sual a 


«Hıristiyanlar, din işinde bir şey üzre değildirler» demelerinde tasdik eder. Hıristiyanları da: 


£ 1 çölə ə ə 2 Gi 


——— 


«Yahudiler din işinde güvenilir bir şey üzre değildir: (Bakara: 113) demelerinde tasdik eder. 


Adam kalktı imam-ı Âzam'ın elini öptü; şahitlik ederim ki, sen doğru yoldasın, dedi. 


Ebü Yusuf hastalanınca, İmam-ı Âzam: Eğer bu çocuk ölürse dünyada kimse yerini dolduramaz, dedi. 
Ebü Yusuf iyileşince, kendisini beğendi ve kendisine özgü bir fıkıh meclisi kurdu. Halkın ileri gelenleri başına toplandılar. İmam-ı Âzam bu durumu görünce, yanındakilerden birine: Ebü Yusuf'un meclisine git ve ona şu soruyu sor, dedi: Bir dam kassara, iki dirhem karşılığında, kasarlaması için bir elbise verdi. Kassar elbiseyi inkâr etti. Adam tekrar başvurup elbiseyi isteyince elbiseyi kasarlanmış olarak iade etti. Kassar ücret isteyebilir mi, isteyemez mi? Evet, derse yanıldın. 
de. Hayır, derse yine yanıldın, de, Adam gitti aynı ineseleyi Ebü Yusuf'a sordu. Ebü Yusuf: Evet, ücret alır, dedi. Adam: Yanıldın, dedi. Ebü Yusuf bir ara düşündü; hayır, dedi. Adam: Yine yanıldın, dedi. Ebü Yusuf derhal yerinden kalktı, İmam-ı Âzam'a koştu, İmam-ı Âzam, Ebü Yusuf'u görünce: Gelişine sebep herhalde kassar meselesi olmalıdır, dedi. Ebü Yusuf: Evet, dedi. 
İmam-ı Âzam: Sübhanallah, bir âlim halka fetva ver- 


İMAM-I AZAM”IN MENKIBELERİ 91 


mek için meclis kuruyor, sonra küçük bir icar meselesini cevaplandıramıyor, dedi. Ebü Yusuf: Bunun cevabını bana anlat, dedi. İmam-ı Azam: Eğer usta gasbettikten sonra kasarlamışsa ücret istemez, çünkü kendi nefsi için kasarlamıştır. Yok eğer gasbetmezden önce kasarlamış ise ücret isteyebilir. Çünkü mal sahibi için kasarlamıştır, diye izah etti. 


Bir gün İmam-ı Azam bir düğün ziyafetinde bulunmuştu. Düğün sahibi iki kızını iki erkek kardeşe vermişti. Kızların velisi çıktı: başımıza büyük bir musibet geldi, kızlar yanlış kocalarına, gittiler ve karı koca da oldular, dedi. Süfyan dedi ki: Bunda bir şey yok. 
Netekim Hz. Ali aynı bir meseleye böyle hüküm vermişti, Meseleyi kendisine Muaviye sormuştu: Herikierkek, kızlara dokunmâlarına karşılık mehirlerini verirler ve kızlar esas kocalarına giderler. Mecliste hazır bulunanlar cevabı çok beğendiler. İmam-ı Âzam ise seslenmiyordu. Mis'ar, İmam-ı Âzam'a cevabını ver- sene, dedi. Süfyan: Başka ne diyebilir ki, dedi. İmam-ı Âzam şöyle açıkladı: Güveyileri bana getirin, dedi. Damatlar geldi. Damatlara: Zifafa girdiğiniz kızlarla evlenmek ister misiniz, dedi? Gençler: Evet, dediler. Tekrar gençlerden her birine: Kardeşinin yanında bulunan kadının adı nedir, dedi. Onlar da adını söylediler. Benden boş, deyiniz, dedi. Ve sonunda her erkeği gerdeğe girdiği kızla evlendirdi ve yeniden bir düğün yapmalarını emretti. Halk bu fetvadan şaşakaldılar. Öyleki Mis'ar kalktı; İmam-ı Âzam'ı öptü, Ve O'nu sevdiğim için beni kınıyorsunuz, dedi. Süfyan ise susmuştu. Bir şey demiyordu. 


Not: Süfyan-ı Sevri'nin Hz. Ali'ye dayanarak verdiği fetva ile İmam-ı Âzam'ın verdiği fetva arasında bir ayrılık yoktur. Bilakis her ikisi de haktır. Süfyan-ı Sevri'nin fetvasının izah tarzı şöyledir: Bu vatı' (cinsi münasebet) şüphe ile olmuştur, Şüpheli vatı'da mehir gerekir. Ve bu, nikahı feshetmez. Ebü Hanife'- nin fetvasının gerekçesi de şudur: Hüküm, her ne ka. 
dar Süfyan-ı Sevri'nin dediği gibi ise de, ancak orta yerde bir fesat, hem de nasıl bir fesat vardır. Çünkü her iki güveyi, başkasının dokunmuş olduğu ve iç güzelliğini gördüğü zevcesini geri alırsa gönlünün ona bağlanmasından korkulur. Ve buna karşı bir teselli de bulamaz. Hattâ gittikçe ilgisi artar. Çünkü elinden alınmış ve başkasının olmuştur, Hikmet Ebü Hanife fetvasının daha üstün olmasını gerektirir. Buda her iki güveyinin, diğerinin vat'ettiği zevcelerini boşayıp kendi vad'ettikleri ile evlenmeleridir. Bunda iddet beklemeye de gerek yoktur. Çünkü yeni vatı'la evlilik akdedilmiş olur. Hiç kimsenin reddetmiyeceği bu açık yarardan dolayı Süfyan sesini çıkarmamış ve halk da bu fetvayı beğenmiştir. Öyleki Misar kalkıp İmam-ı Azam" öpmüştür. 


Haşimi ve Seyyidlerden bir oğlan çocuğunun. cenazesinde Küfe"nin ileri gelenleri ve âlimleri hazır bulunuyorlardı, Birden çocuğun annesi başı ve yüzü açık olarak çıkageldi. Şiddetli yangısından dolayı elbisesini çocuğun üzerine attı. Kocası, dönmediği takdirde karısını boşamaya yemin etti. Karısı da namazı kılınma- dan döndüğü takdirde bütün kölelerini azat edeceğine yemin etti. Halk durdu. Herkes sustu, Çocuğun babası İmam-ı Âzam'a sordu. İmam-ı Âzam her ikisinden de yeminlerini tekrar etmelerini istedi. Sonra erkeğe çocu-Sun namazını kılmasını, kadına da geri dönmesini emretti. Bunun üzerine İbn-i Şübrüme dedi ki: Analar senin gibisini doğurmaktan âcizdir. Sana ilimde bir zorluk yoktur, ya Ebü Hanife, dedi! 
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Bir adam İmam-ı Âzam'a duvarına küçük bir pencere açmak istediğini sordu, İmam-ı Âzam istediğin şekilde pencere aç, ancak komşunun evine bakma dedi. 
Komşusu bunu Kadı İbn-i Ebi Leylâ'ya şikâyet etti. Kadı adamı pencere açmaktan men etti, Adam İmamı Âzam'a döndü; İmam duvara bir kapı aç, dedi. İbn-i Ebi Leylâ bunu da men etti. Adam tekrar İmam-ı Âzam'a döndü. İmam-ı Azam: Duvarının kıymeti nedir, dedi? Adam: Üç dinar olduğunu söyledi. İmam-ı Âzam: Duvarı yık, üç dinarı ben ödeyeceğim, dedi. 
Adam duvarı yıkmak isteyince komşusu meseleyi Kadı İbn-i Ebi Leylâ'ya götürdü. Kadı: Adam duvarını yıkmak istiyor ve sen benden buna mani olmamı istiyorsun, dedi, Adama: Git, duvarını yık, istediğini yap, dedi. Komşusu: Pencere açsa bundan iyi idi, dedi. Kadı dedi ki: Hatamı gösterene giderken olmalı idi. Artık hata meydana çıktı başka ne yapabilirim? 


Abdullah İbn-i Mübarek O'na şu meseleyi sordu: Bir adamın iki dirhemi ile başka bir adamın bir dirhemi karıştı, sonra karışan paradan iki dirhemi zayi oldu. Zayi olanın da hangisi olduğu bilinmiyor? İmam-ı Âzam: Kalan bir dirhemi aralarında üçte bir nisbetinde bölüşürler, dedi. İbn-i Mübarek diyor ki: İbn-i Şübrümeye rastladım. Ona da aynı meseleyi sordum, İbn-i Şübrüme: Başkasına sordun mu, dedi? Bende: Ebü Hanife'ye sordum, dedim. İbn-i Şübrüme: Kalan bir dirhemi üçte bir nisbetinde bölüşürler, dedi değil mi, dedi. Ben de evet, dedim. Hata etmiş; çünkü ilim; zayi olan iki dirhemden birinin, o iki dirhem ile diğerinin bir dirheminden olduğunu gösterir. Kalanı aralarında eşit olarak bölüşürler, dedi. Cevabını beğendim, sonra tekrar Ebü Hanife ile karşılaştım — O Ebü Hanife ki, aklı yeryüzündeki insanların tüm aklı ile tartılsa ağır 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gelirdi, İbn-i Şübrüme ile aramızda geçenleri aynen anlattı ve şöyle dedi: Üç dirhem birbirine karışınca aralarında bir şirket hasıl olmuştur. Binaenaleyh bir dirhemin sahibine her dirhemin üçte biri, iki dirhemin sahibine de her dirhemin üçte ikisi düşer. Hangi dirhem giderse hisselerini beraber götürür. 


Not: Temyiz olmadan paraların karışmasını şirket-i şuyu kabul edenlere. göre Ebü Hanife”nin dediği doğrudur. Bu şekilde şirketi kabul etmeyenlere göre. 
de İbn-i Şübrüme'nin dediği doğrudur. Onun görüşünün açıklaması şöyledir: Zayi olan iki dirhemden biri, yakinen bellidir ki, iki dirhemin sahibine aittir. Geriye her birine bir dirhem kalıyor ki, mevcudun o olduğu muhtemeldir, Birinin lehine tercih sebebi de yoktur. Binaenaleyh kalan tek dirhem ikisi arasında taksim edilir. 

İmam-ı Âzam'ın bir genç komşusu vardı. Meclisine geldi; eşraf bir aileden evlenmek istediğini, ancak veremiyeceği kadar çok mehir (başlık) istediklerini söyledi. İstihareye yattıktan sonra evlenmesini emretti Genç kabul etti. Kız tarafı ise hütün mehri tamamen ödemedikçe gelini vermeyeceklerini bildirdiler, Damat adayı durumu İmam-ı Âzam'a bildirdi. İmam-ı Âzam: Bir çaresine bak, borç para bul, gerdeğe gir, dedi. Kendisi de bu arada gence bir miktar ödünç para verdi. 
Güveyi gerdeğe girince; İmam-ı Âzam: Gelini uzak bir yere götürmek istiyormuşsun gibi hareket et, dedi. Genç: öyle yaptı. Bu, kızın ailesine zor geldi. İmam-ı Azam'u gelip şikâyet ettiler ve fetva sordular. İstediği yere götürmeye hakkı var,diye fetva verdi. Kız tarafı: Kızımızı uzak yere gönderemeyiz, dediler. İmam-ı Azam: Öyleyse aldığınız mehri geri vermek suretiyle damadınızı, memnun edin, dedi. Onlarda razı oldular. İmam-ı 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Azam gence: Aldıklarını geri vermeye ve kalan başlıktan seni ibra etmeye (vaz geçmeye) razı oldular, dedi. Genç: Ben daha fazlasını isterim, diye tutturdu. 
İmam-ı Âzam: Buna mı razısın, yoksa bir adam çağırtayım sende alacağı olduğunu mu söylesin? O zaman borcunu ödemedikçe bir yere gidemezsin, dedi. 
Genç: Aman ya Rabbi, bunu duymasınlar, yoksa bana bir şey vermezler, dedi. 


Bir kadın geldi; kardeşim vefat etti, altı yüz dinar miras bıraktı. Bana ise ancak bir dinar düştü, dedi. 
İmam-ı Azam: Mirası kim taksim etti, dedi? Kadın: Davud-u Tai, dedi. İmam-ı Âzam: Hissen ancak bu kadardır, dedi ve izah etti: Kardeşin geriye iki kız, bir anne, bir karı, on iki kardeş ve bir bacı bırakmıştır, değil mi, dedi? Kadın: Evet, dedi. İmam-ı Âzam: Hissen bu kadardır, buyurdu. 


Bir gün İmam-ı Âzam, Kadı İbn-i Ebi Leylâ'nın meclisinde hazır bulundu. Kadı, İmam-ı Âİzam'a gösteriş için davacıların içeri girmelerine izin verdi, İçeri bir davacı girdi. Birinin kendisine «veled-i zina» dediğini şikâyet etti. Kadı davalıya, ne dersin, dedi? İmam-ı Âzam: Buna ne soruyorsun, hasım bu değil ki: hasım anasıdır. Anasından vekâlet aldığı sâbit midir, dedi? 


Kadı: Hayır, dedi. 


İmam-ı Âzam: Ona sor; anası diri midir, ölü müdür? Sordu; ölü, cevabını aldı. 


İmam-ı Âzam: Delil gerekir, Bunu da anasının ölümü ile isbat etmiş oldu. Kadı davalıya sordu. 


İmam-i Âzam (kadıya): Davacıya sor; anasının başka mirasçısı var mıdır? Yok, cevabını aldı. 
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İmam-ı Âzam: Bu hususta isbat gerekir; onu da yaptı. Kadı davalıya sordu. 


İmam-ı Azam: Davacıya sor, anası hür müdür, cariye midir? Hür, cevabını aldı. 


İmam-ı Âzam: Delil gerekir, o da yerini buldu, Kadı davalıya sordu. 


İmam-ı Âzam: Davacıya sor; Anası müslüman mıdır, gayrimüslim midir? Müslüman, cevabını aldı. 


İmam-ı Âzam: Bu hususta delil gerekir; onu da yerine. getirdi; şimdi istediğini yap (1). 

Katâde Küfe'ye gelince: Kim bana helâl ve harama dair ne sorarsa muhakkak cevabını alır, dedi. İmam-ı Âzam, ona şöyle bir mesele gönderdi: Şu adam hakkındane dersin; bu adam yıllarca ailesinden ayrılmış, gaip olmuş, sonra da ölüm haberi gelmiş. Karısı, öldüğünü sanarak evlenmiş. Karısı çocuk doğurduktan sonra kocası çıkagelmiş, İlk koca çocuğu kabul etmiyor, ikinci koca kabul ediyor. Şimdi her iki koca da kadına iftira mı etmiş durumdalar, yoksa yalnız ilk koca mı müfteri durumundadır? Ebü Hanife buna şunu da ilâve etti: Eğer bu hususta kendi reyi ile bir şey söylerse hata eder. Eğer bu hususta bir hadis rivayet ederse yalan söyler, dedi. Katâde: Bu hâdise olmuş mudur, dedi? Hayır, dediler, Olmamış bir şeyi bana niçin soruyorsunuz, dedi? İmam-ı Âzam dedi ki: Âlimler belâ gelip çatmadan önce tedbirini alırlar, hazırlık yaparlar, ta ki nereden girip nereden çıkacaklarını bilsinler. Katâde: Bu meseleyi bırakın, bana tefsirden sorun, dedi. 


İmam-ı Âzam: «Yanında kitaptan bilgi olan kimdir?» 


(1) Bu muhavere pek iyi anlaşılmaınıştır. Mütercim. 
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Katâde: Asaf b. Berhiya, Süleyman aleyhisselâm'ın Katibi. Bu, İsm-i Azam duasını bilirdi. 


İmam-ı Azam: Süleyman aleyhisselâm da İsm-i Âzam'ı bilir miydi? 
Katâde: Hayır. 


İmam-ı Âzam: Bir Peygamber zamanında ondan daha bilgilisi bulunabilir mi, bu, caiz midir? 


Katâde: Hayır. Allah'a yemin ederim ki, size tefsire ait bir şeyden bahsetmiyeceğim. Bana, ulemanın ihtilâf ettikleri meselelerden sorun. 


İmam-ı Âzam: Sen mümin misin? 
Katâde: Eh ümit ederim. 
İmam-ı Azam: Neden? 


Katâde: Çünkü ayette şöyle buyuruluyor: 


86000 


«O'dur ki, hesap gününde günahımın bağışlanmasını kendisinden umarım» (Şuara: 82). 


İmam-ı Âzam: Hz. İbrahim gibi şöyle deseydin ya! 


loukosteri 


«Allah: «İnnanmadın mı?» buyurdu. İbrahim: «Evet inandım, fakat kalbim tam yatışsın, diye sordum» dedi. 

Katâde, öfke ile kalktı, yemin olsun size bir şey anlatmam, dedi. 


98 İMAM-I ÂZAM'IN MENKIBELERİ 


Bir adam, aklı bozuk bir kadına bir şeyler dedi. 
Kadın da ona «zina çocuğu» karşılığını verdi (ana ve babasını birlikte kasdederek). Kadını Küfe kadısı İbn-i Ebi Leyla'ya şikâyet ettiler. Kadı kadına mescitte ayak üzerinde iki ceza tatbik etti. İmam-ı Âzam: Kadı altı yönden hata etti, dedi: 


1 — Deliye ceza tatbik etti, 
2 — Mescitte tatbiketti, 


3 — Kadına ayakta dayak attırdı (halbuki kadına 
ancak oturarak ceza tatbik edilir), 


4 — İftira kelimesi bir defa söylendiği halde iki 
ceza tatbik etti. Birkaç kişiye dahi iftira edilse bu takdirde ancak bir ceza gerekir. 


5 — Şikâyet hakkı ebeveyne ait idi, halbuki onlar 
da ortada yok idiler. 


6 — Birinci cezanın yaraları daha iyileşmeden ikinciyi tatbik etti, 


Kadı İmam-ı Azam", Bey'e şikâyet etti. Bey de İmam-ı Azam" fetva vermekten men etti. Daha sonra Bey'e (İsa b. Musa'ya) birtakım mesele geldi. Bey bunları İmam-ı Âzam'a sordu. Verdiği cevaplar Bey'in ho- 


şuna gittiği için kendisine tekrar izin verdi ve meclisine oturttu. 


Dahhak (İmam-ı Âzam'a): Hakem olayını caiz gördüğün için tövbe et, dedi. 

İmam-ı Âzam: Benimle tartışır mısın, dedi? 

Dahhak: Evet. 


İmam-ı Âzam: İhtilâf edersek aramıza kim gire cek? 
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Dahhak: İstediğini seç. 


İmam-ı Azam (Dahhak'ın bir arkadaşına): Sen aramızda hakem ol, dedi ve Dahhak'a hitaben: Bunun aramızda hakemlik etmesine razı mısın, dedi? 


Dahhak: Evet. 

İmam-ı Âzam: Sen de hakemi caiz gördün, dedi ve Dahhak bir daha ağzını açmadı. 

İmam-ı Âzam, Atâ'ya şu ayetin tefsirini sordu: 


“ 


ı 
— : ə ahı ə a iğ A Ya 


«O'na (Eyyub'a) hem ailesini, hem onlarla beraber daha bir katını verdik» (Enbiya: 84). 


Ata: Allah Tealâ Eyyub'a hem ailesini, hem de ailesinin ve çocuklarının bir mislini verdi. 

İmam-ı Âzam: Allah bir peygambere kendi sulbünden olmayan bir evlât verir mi? 

Dahhak: Ya sen ne dersin? Allah sana sağlık ve neşe versin! 


İmam-ı Âzam: Allah O'na ailesini ve sulbünden olan çocuklarını ve çocuklarının bir misli sevabını verdi. 


Dahhak: Bu, daha güzel. 


Not: Ne mani vardır? Cenab-ı Allah, Eyyub aleyhisselam'a evlâdı kadar evlât ve bir o kadar da su âyette bahsi geçen hanımından vermiş ola! 


ESN gk re ee 2 A 2-9 
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«Eline bir demet sap al da, onunla (zevcene) vur; yemininde durmazlık etme” (Sad: 44). Ayetten anlaşılan da budur ve bu da pek açıktır. 


Bir adam İmam-ı Azam "a: Kendisi benimle konusmadıkça karımla konuşmağa yemin ettim. O da ben kendisi ile konuşuncaya kadar benimle konuşmamaya yemin etti, dedi? İmam-ı Azam: Bir mahzuru yok, yemin kefareti gerekmez, dedi. Süfyan-ı Sevri bunu duydu, öfke ile koşarak geldi. Milleti kötü yola sevk ediyorsun, nereden çıkarıyorsun bunları, dedi? İmam-ı Âzam: Kadın, kocasından sonra yemin etmek için ağzını açınca konuşmuş oldu ve yemini sakıt oldu, düştü. Eğer kocası onunla konuşursa hiç birine kefâret lâzım gelmez. Çünkü yeminden sonra birbirleri ile konuşmuş oldular ve her ikisinden de yemin düştü. 
Süfyan dedi ki: İlim sana öyle şeyleri keşf ediyor ki, hepimiz. onlardan gafiliz, dedi. 


Abdullah İbn-i Mübarek İmam-ı Âzam'a şu soruyu sordu: Bir adam yemek. pişirirken kazanın içine bir kuş düşmüş ve ölmüş, bu nasıl olur? İmam-ı Âzam, arkadaşlarına; ne dersiniz, dedi? Onlar da İbn-i Abbas'ın rivayetine göre, çorba dökülür, et yıkanır ve yenir, dediler. İmam-ı Âzam: Bu, yemek kaynamamışsa böyledir. Eğer yemek kaynıyor idiyse et de atılır, dedi. İbn-i Mübarek sebebini sordu. Çünkü, dedi, bu durumda necaset etin içine geçmiştir. Halbuki ilk durumda böyle değildir. Çünkü onda necis sadece etin dışına bulaşmıştır, dedi, İbn-i Mübarek bu açıklamayı pek begendi. 

Bir adam yere bir miktar mal-gömdü, fakat gömdüğü yeri unuttu. İmam-ı Âzam'a geldi. İmam-ı Âzam: Bu, fıkha girmez, ama senin için bir çare düşüneyim. 
Sen git, bu gece sabaha kadar namaz kıl, düşün, dedi. 


İMAM.I AZAM”IN MENKIBELERİ 101 


Adam, gecenin bir çeyreği geçince hatırladı: haber vermek üzere İmam-ı Âzam'a geldi. İmam-ı Azam: Biliyordum, şeytan seni bir gece namaz kılmaya bırakmaz. Yazık sana, Allah'a şükür için geceyi tamamlasa idin, dedi. 


Bir adam İmam-ı Âzam'a şikâyete geldi. Malını emanet ettiği birinin, malını inkâr ettiğini söyledi. 
İmam-ı Âzam: Kimseye haber verme, dedi ve emanetçiyi yanına çağırdı, Dedi ki, bana. haber gönderdiler; kadı olacak münasip bir kişi soruyorlar. Ben de seni düşündüm; ister misin? Adam' önce çekimser davrandı, sonra İmam-ı Âzam'ın teşviki ile kabul etti. İmam-ı Âzam, mal sahibine de; Git, emanetçiye de ki: Unuttuğunu sanıyorum; sana şu işaretli bir mal emanet etmiştim. Emanetçi malı derhal teslim etti. Ve İmam- -1 Âzam'a geldi, kadılığa tayinini istedi. İmam-ı Âzam ona dedi ki: Ben seni dahaiyi bir şey için saklıyorum, şimdilik adını vermedim, dedi. 


Hırsızlar gece bir adamın evine girdiler, ve elbiselerini aldılar. Kimseye dememesi için de karısı üç defa boş olacağına dair yemin ettirdiler. Adam yemin etti. Sabahleyin baktı ki, elbiseleri satılıyor. Kimseye bir şey de diyemedi, İmam-ı Âzam'a sordu. İmam-ı Âzam mahallenin büyüklerini bana getir, dedi. Gelince bir yerde toplanmalarını ve teker teker dışarı çıkmalarını emretti, Her çıkanı göstererek: Hırsız bu mu,dedi? O değilse hayır, diyecek; o ise seşlenmiyecek. 
İstenilen gibi yaptılar. Hırsız tanındı. Adam bütün mallarını geri aldı ve yemini de bozulmadı. Çünkü onları kimseye demedi. 


İmam-ı Âzam'a, kamet getirirlerken müezzinlerin öksürmesini sordular. Bu, dedi, onların kamet etmek 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istediklerini bildirir, Hz. Ali'den şöyle dediği rivayet edilmiştir: Ben geceleri Resülullah sallallahü aleyhi ve sellem'in yanına giderdim. Eğer namazda ise öksürerek bana haber verirdi. 


Bir adam bir kadınla gizlice evlendi. Kadın çocuk doğurunca adam çocuğu reddetti. Kadın kadı İbn-i Ebi Leylâ'ya şikâyet etti. Kadı, nikâhın kıyıldığına, dair delil getir, dedi. Kadın: Beni Allah'ın velâyeti, kiramen kâtibin meleklerinin şahadeti üzerine aldı, dedi. Kadı kadını kovdu. Kadın İmam-ı Âzam'a geldi, durumu anlattı. İmam-ı Âzam şöyle dedi: Kadıya git; kocamı getirin, nikâhın kıyıldığını isbat edeceğim, de. Kocan huzura gelince: Ben veliye ve şahitlere inanmıyorum, desin. Adam bunu diyemeyince nikâhı kabul etmek zorunda kaldı ve çocuğu tanıdı. 


Not Bu nikâhın külliyen velisiz ve şahitsiz kıyı!- mış olacağı sanılmasın. Çünkü bu icma ile batıldır. 
Fakat öyle anlaşılıyor ki, nikâh gizlice iki meçhul şahidin huzurunda kıyılmış idi. Kadın bunu isbat edemeyince böyle dedi. Sonra İmam-ı Âzam kendisine çare gösterdi. Bu da kocayı, nikâhı ikrar etmeye zorladı, Koca da Allah'dan korkan birisi idi. Netice İmam-ı Âzam'ın kalbine doğan gibi oldu. Allah kendisine rahmet eylesin. 


İmam-ı Âzam, İbn-i Şübrüme'den kendi adına yepılan bir vasiyeti tasdik etmesini istedi. İbn-i Şübrüme delili kabul etti ise de, sonradan: şahitlerinin doğru şahitlik ettiklerine yemin et, dedi. İmam-ı Âzam: Bana yemin düşmez; ben, orada yok idim, dedi. Kadı: Ölçülerin şaştı, dedi, İmam-ı Âzam kadıya şöyle dedi: Bir kör hakkında ne dersin. Bu körün başını yarmışlar, Fa kat iki şahit, lehinde şahitlik etmişler. Şimdi şahitlerin 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doğru olarak şahitlik ettiklerine dair köre yemin etmek düşer mi, ki o kör onları hiç görmemiştir. Böyle deyince kadı konuşamaz oldu ve vasiyeti tasdik etti. 


Küfe kadısı Yahya b. Said, Küfelilerin Ebü Hanife'nin görüşlerini ittifakla kabul etmelerinden hoşlanmıyordu. İmam-ı Azam kadı ile tartışmak üzere birkaç arkadaşını yolladı. Bunların arasında, Züfer ve Ebü Yusuf da vardı. Bunlar kadıya şöyle dediler: Ne dersiniz, ortaklık bir köleyi, sahiplerinden biri azat etti, bu olur mu? Kadı: Hayır, dedi; çünkü bu zarardır; zarar ise yasaktır. Ya dediler, öbür ortak azat ederse? Kadı caizdir, dedi. Çelişkiye düştün, dediler. 
Mademki birincinin azat etmesi geçersizdir, öyle ise köle halâ köledir. Bunun üzerine kadı sustu, konuşama- dan kaldı. 


Leys b. Sa'd diyor ki Ben Ebü Hanife'nin ününü duyar ve görmek isterdim. Bir gün Mekke'de idim. Baktm halk bir şahsın başına toplanmış. Birinin ona «ya Ebâ Hanife» diye seslendiğini gördüm. O zaman kendisini tanıdım. Bir adam ona şöyle bir soru sordu: Efendim, ben zenginim. Bir de erkek çocuğum var. Kendisini evlendiriyor ve çok masraf ediyorum, Karısını boşuyor, malım boşa gidiyor. Bunun çaresi var mıdır? 
Ebü Hanife şöyle dedi: Oğlunu al, esir pazarına götür. 
Hoşuna giden bir cariye al, sonra kendisini onunla evlendir. Eğer boşarsa senin cariyen olur. Eğer azat etmeye kalkarsa geçersizdir. Leys diyor ki: Yemin ederim ki, süratle cevap vermesi, verdiği cevaptan daha hoşuma gitti. 


Bir adam, karısını boşayıp boşamadığı hususunda şüpheye düştü. Bunu İmam Şerik'e sordu. Şerik: Karını boşa, tekrar dön, dedi, Adam bir de Sevriye sordu. Sevri: Eğer boşamış idiysen geri döndüm, de, dedi. Züfer de: O, senin karındır. Şüphen zail olmadıkça nikâh bakidir, dedi. Adam bir de Ebü Hanife'ye sordu. Ebü Hanife dedi ki: Sevri işin takva tarafını almıştır. Züfer'in dediği fıkhın, ta kendisidir, Şerik'in cevabı ise şune benzer: Bir adama diyorsun ki, elbiseme idrar değdi mi, değmedi mi bilmiyorum. O da diyor ki: Elbisene çiş et, sonra da yıka, 


Not Bu imamların sözlerinin arasında mâna yönünden bir ihtilâf yoktur. Çünkü karısını boşadığında şüphe eden bir kimseye hiç bir şey lâzım gelmeyeceği- ne ve nikâhın devam edeceğine ulemanın icması vardır. ihtilâf evlâ üzerindedir. Meselâ Şerik, boşanmanın gerçekleşmiş olduğunu beyan etmişti Çünkü şüphe edilince geri dönmekle kuşku sona ermez, Bu durumda rica'ti talik etmede ise ihtilâf vardır. Sevri talik ile birlikte ricat edileceğini savunmuş ve hilâfı dikkate almamıştır. Züfer ise bunlara kulak asmamış ve asıl hükmü bildirmiştir; o da bu surette boşamanın geçersizliğidir. 

Halife Mansur'un mabeyincisi Rebi İmam-ı Âzam'a düşmanlık beslerdi. Bir gün Halife'nin huzurunda İmam-ı Âzam'ı itham etmek istedi. Halife'ye dedi ki: Efendim, bu Ebü Hanife, deden İbn-i Abbas'a muhalefet ediyor, Deden: Bir şeyi kabul ettikten sonra derhal «inşallah» demek lâzım değildir, demişti. Bu ise kabul etmiyor. Ebü Hanife buna şöyle cevap verdi: Ya Emirelmüminin, Rebi, askerlerinin sana biat etmediklerini iddia ediyor. Çünkü onlar yüzüne karşı biat yemini ediyor, sonra da evlerine dönüp «inşallah» diyorlar, o zaman biatları bozuluyor, dedi. Halife güldü ve: Ey Rebi. Ebü Hanife'ye sataşma, dedi. Halife gidince Rebi, Ebü Hanife'ye: Beni öldürtmek istedin, dedi. Ebü Hanife: Hayır, asıl sen beni öldürtmek istedin. Ben ise hem seni, hem de beni kurtardım, dedi. 


İmam-ı Âzam'ın düşmanlarından biri: Bugün Ebü Hanife'yi Mansur'un huzurunda ölüme mahkum ederim. dedi. Ve: Ya Ebü Hanife, Halife bizden birini çağr rıyor ve bir adamın boynunu vur, diyor, biz de meselenin ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi onun boynunu vurmak bizim için caiz midir, değil midir, diye sordu? 
İmam-ı Âzam: Halife, haklı mı emir buyurur, haksız mı, dedi? Adam: Haklı emreder, tabi, dedi. İmam-ı Âzam: Nerede olursa olsun sen hakkı yerine getir, ge risini sorma, dedi. Sonra İmam-ı Âzam dedi ki: Bu adan beni bağlamak istedi, fakat ben kendisini bağladım. 


İmam-ı Âzam'ın komşusunun tavusu çalınmıştı Adam geldi İmam-ı Âzam'a şikâyet etti. İmam-ı Âzam ona: Sesini çıkarma, dedi. Sonra kalkıp ikisi birden mescide gittiler, Cemaat toplanınca İmam-ı Âzam dedi ki: Utanmıyor mu o adam ki, komşusunun tavusunu çalıyor. Sonra tavus kuşunun tüyü başında olarak camie gelip namaz kılıyor. Adamın biri elini barına attı. 
İmam-ı Âzam ona: Komşunun tavusunu geri ver, dedi. 
O.da geri verdi. 


A meş, sinirli olduğu için İmam-ı Âzam'dan sıkılırdı. Tesadüf, bir gün hanımına «eğer bana unun bittiğini haber verirsen, yahut yazarsan, haber gönderir, veyanut bana söylemesi için pır adama anldur, veya bu hususta herhangi bir işarette bulunursan, benden boşsun» dedi. Kadın şaştı kaldı. Kadına, Ebü Hanife'ye koş, dediler. Kadın durumu anlattı. İmam-ı Âzam kadına şöyle dedi: Un torbası boşaldığı vakit kocan uykuda iken elbisesine bağla, Uyandığı zaman torbayı görür ve unun bittiğini anlar. Kadın aynısını yaptı. Âmeş baş 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ladı şöyle demeye: Yemin olsun ki, bu Ebü Hanife'nin düzenidir. Hayatta iken onun elinden nasıl kurtulacačz. Bizi kadınlarımızın arasında rezil ediyor, kadınlammıza aczimizi ve anlayışsızlığımızı gösteriyor! 


Bir adam Ramazan'da gündüzün karısına yaklaşacağına yemin etti. Herkes bu işten nasıl kurtulacağ. 
na: şaştılar. İmam-ı Âzam şöyle dedi: Sefere çıkar ve karısına yaklaşır, 


İmam-ı Âzam zamanında bir adam Peygamberlik tasladı. Bana mühlet verin, size bir mucize göstereyim, dedi. İmam-ı Âzam dedi ki: Kim bundan mucize isterse kâfir olur, Çünkü bu hususta Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: 


ALSA >) 
«Benden sonra. Peygamber yoktur» 
Ondan mucize bekleyen bu hadisi inkâr etmiş olur. 


İmam-ı Âzam, oğlu Hammad'ın anasının üstüne başka bir kadınla evlendi. Hammad'ın anası: İlle bunu boşayacaksın, yoksa seninle oturmam, diye tutturdu. 
İmam-ı Âzam bir çare düşündü; eski hanımının yanında iken yeni hanımının oraya gelmesini ve «bir kadının kocasını terk etmesi helâl midir» diye sormasını emretti, Kadın girdi aynı soruyu sordu. Eski hanım, ille yenisini boşayacaksın, diye ısrar etti. İmam-ı Âzam şöyle dedi. Bu evin dışında ne kadar karım varsa boştur, dedi. Kadın bu kadarına razı oldu ve yeni kadın da boşanmadı, 


Bir Rıfızi İmam-ı Âzam'a: İnsanların. en kuvvetlisi kimdir, dedi? İmam-ı Âzam: Bize göre Hz. Ali'dir. 
Çünkü hakkın Ebü Bekir'e ait olduğunu bildiği için sesini çıkarmadı. Size göre ise en kuvvetli adam Ebü Bekir"dir. Çünkü halifeliği Hz. Ali'den zorla. aldı. Ali de bu hakkı geri alma imkânı bulamadı. 


İmam-ı Âzam'a şöyle bir soru sordular. Bir adam: Eğer bugün cenabetten gusül edersem avradım üçten dokuza. boştur. Eğer bugünün namazlarından, birini terk edersem avradım üçten dokuza boştur, demiş? 
İmam-ı Âzam şöyle buyurdu: İkindiyi kılar, sonra karısı ile yatar, gusleder. Güneş battıktan sonra da akşam ve yatsı namazlarını kılar. 


Bir soru: Bir adam, merdiven üzerinde duran karısına: Yukarı çıkarsan boşsun, aşağı inersen, boşsun, demiş? Bunun çaresi nedir, dediler? Buyurdu: Kadın merdivenle birlikte kaldırılır, yahut zorla oradan alr nır ve yere konur. 


Soru: Bir adam, elinde bardak tutan karısına: Bardakdakini içersen veya dökersen, yahut yere koyarsan, veyahut bir kimseye uzatırsan boşsun, demiş. İmam-ı âzam: Bardağın içine bir tülbent parçası sarkıtır, suyu emerek içer. 


Bir adam yumurta yememeye yemin etti Sonra da, falancanın elinde tuttuğu şeyi yemeye yemin etti. 
Baktı ki, o da yumurta imiş? İmam-ı Âzam: Yumurtayı kuluçka bir tavuğun altına kor. Çıkan civciv piliç olunca kebap eder, veya pişirir, veyahutta çorba yapar yer, dedi. 

Not: Bize göre bunun çaresi şudur: Yumurta pastaya konur öylece yenir. Çünkü bu durumda adamın avucunuakini yemiştir. "Artık ona yumurta denmez. 
Çünkü pastaya karışmıştır. 


Bir kadın sırtları birbirine bitişik iki oğlan çocuğu 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doğurdu. Biri öldü, Küfe âlimleri, ikisi birlikte defnolunmalı, dediler, İmam-ı Âzam ise, ölü bitişme noktasına kadar toprağa gömülür ve toprak vasıtasıyle diğerinin ayrılmasına çalışılır, dedi. Öyle yaptılar; diri ayrıldı ve yaşadı. O çocuğa «Ebü Hanife'nin azatlısı» derlerdi. 


İmam-ı Azam Medine'de Hz, Ali kerremallahu veche'nin oğlu Hasen'den torunu Muhammed radiyallahu anh ile karşılaştı: 


Muhammed Kıyas ederek dedemin hadislerine karşı gelen sen misin? 


İmam-ı Azam Böyle şeyden Allah korusun. Oturun: çünkü sizin de —dedeniz gibi— hürmet hakkınız vardır. Muhammed oturdu, İmam-ı Azam da karşısında diz çöktü ve sordu: 

İmam-ı Âzam Erkek mi güçsüzdür, kadın mı? 

Muhammed Kadın. 

İmam-ı Azam Kadının miras hissesi ne kadar? 

Muhammed Erkeğin hissesinin yarısı kadar. 

İmam-ı Âzam : Eğer kıyasla dese idim: hükmü ters çevirirdim. Sonra İmam-ı Azam sordu Namaz mı efdal, oruç mu? 

Muhammed Namaz. 

İmam-ı Azam Eğer kıyasla konuşsa idim, âdet gören kadına, orucunu değil de namazını kaza ettirirdim, Sonra sidik mi necistir, yoksa meni mi? 

Muhammed Sidik. 


İmam-ı Azam Eğer kıyasla hüküm verse idim, meniden değil de sidikten gusül gerektiğini söylerdim. Hadise muhalif bir şey söylemekten Allah'a sığınırım. Ben dedenin hizmetçisiyim. Bunun üzerine Muhammed kalktı, İmam-ı Âzam'ın yüzünü öptü. 


Küfe'ye çok güzel karısı olan bir yabancı geldi. 
Küfe'linin biri bu kadına tutuldu ve kendi karısı oldugunu iddia etti, Kadın da kocasından yüz çevirdi. Kocası evliliklerini isbat edemedi. Mesele İmam-ı Âzam'a intikal etti. Kendisi, İbn-i Ebi Leylâ ve bir grup halk adamın göçüne gittiler. İmam-ı Âzam, bir bölük kadına çadıra girmelerini emretti. Adamın köpeği kadınlara uludu. Sonra kadına, içeri girmesini emretti, köpek kadına yaltaklandı. İmam-ı Âzam: Gerçek meydana çıktı, dedi, Kadın da suçunu itiraf etti. 


Bunun bir benzeri de Hanefi imamlardan nakledilmiştir. Bu imamlar şöyle demişlerdir: Bir adam, yanında köpeği olarak bir kadınla halvete girse halvet sahih olur ve mehir gerekir. Kadının köpeği varken halvete girse mehir gerekmez. 

Vali İbn-i Hübeyre İmam-ı Âzam'a, üzerinde: uu... «Ab dullah oğlu Atâ» ibaresi yazılı bir yüzük kaşı gösterdi ve «bu yüzüğü takmak istemiyorum; çünkü üzerinde başkasının adı yazılıdır ve kazımak da mümkün olmuyor» dedi. İmam-ı Âzam: Be harfinin başını çevir; o zaman ibarenin mânası «Allah'ın bir lütfu» olur, dedi (1). 


5 
el VE edəc 


İbn-i Hübeyre onün tez buluşundan hayret etti. Ve bize sık sık gel, dedi. İmam-ı Azam: Yanında ne yapayım? 


(1) Malümdur ki, o zamanlar hari üzerinde nokta, henüz gelişmemişti, veya hiç yoktu. Mütercim. 
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Yanına yaklaştımrsan beni fitneye düşürür, uzaklaştırırsan beni rezil edersin. Senden korkacak bir hareketim de yok, dedi, 


İmam-ı Âzam, aynı şeyleri bize sık sık gel, diyen Halife Mansur'a ve Küfe Bey'i İsa b. Musa'ya da söylemişti. 


Dahhak-ı Mervezi Küfe'ye girdi, bütün erkeklerin kılıçtan geçirilmesini emretti. İmam-ı Âzam, bir gömlek ve bir harmani giyerek Dahhak'a karşı gitti. Ve: Neden erkeklerin, öldürülmesini emrettin, dedi? Dahhak: Çünkü onlar dinden döndüler, mürtet oldular, dedi, İmam-ı Âzam: Dinleri başka mı idi de bu dine döndüler, yoksa eski dinleri de bu mu idi, dedi? Dahhak: Söylediklerini tekrar et, dedi. İmam-ı Âzam tekrar etti. Dahkak: Biz yanıldık, dedi. Kılıçlarını kınlarına soktular ve halk kurtuldu. 


Bir rivayette ise şöyle anlatılıyor: Kendilerine muhalif olan herkese kâfir damgası vuran Hariciler Kü-İe'ye girince: Burada Ebü Hanife var, hepsinin şeyhi- dir, dediler Hariciler İmam-ı Âzam'ı getirtip, küfürden tövbe et, dediler. O da: Ben küfrün her çeşidinden tövbe ederim, dedi, O'nun bu sözünden, Hariciler kâfir- dir mânası çıkar diyerek, Haricilere ters anlattılar. 
Hariciler kendisini tuttular. Beni bilerek mi tuttunuz, yoksa zan ile mi, dedi? Onlar, zan ile dediler. Kendisi dedi ki: Bazı zanlar günahtır. Günah işlemek ise size göre küfürdür. Öyleyse küfürden tövbe ediniz. Onlar da: Sen de küfürden tövbe et, dediler. 


Not Ebü Hanife'yi çekemeyen ve ona iftira eden bazıları birtakım ayıplarını sayıyorlar. Diyorlar ki: Ebü Hanife iki defa küfre gitti ve iki defa tövbe etti. 
Bu da haricilerle olmuştur. Böyle diyerek O'nu düşürmek istiyorlar. Bu, bir nakisa değildir, bilâkis şereftir. Çünkü O'ndan başka karşılarına çıkacak ve onlarla tartışacak biri bulunmamıştır. Allah kendisine gani gani rahmet etsin, 


Bir adam bir başka adamı çocuğuna vasi tayin etti ve ona içinde bin altın bulunan bir kese verdi ve çocuğum büyüdüğü zaman ona sevdiğini ver, dedi. Çocuk büyüyünce adam altınları değil de boş keseyi verdi. Çocuk İmam-ı Âzam'a geldi, durumu anlattı. İmam-ı Âzam vasiyi çağırdı ve bin altını çocuğa ver, dedi. 
Çünkü senin sevdiğin altındır. Zira herkes çoğu zaman sevdiğini alır, sevmediğini verir. 


Hadisçilerden, biri İmam-ı Âzam'a dil uzatırdı, Bir gün, zor bir duruma düştü: İmam-ı Âzam'dan başka da kendisini kurtaracak kimse göremedi. Mesele şu: Hadisçi karısına demiş ki: Bu gece benden seni boşamamı istersin de boşamazsam benden boşsun. Karısı da: Bu gece beni boşamanı istemezsem kölem azattır, demişti. İmam-ı Âzam kadına: (Ondan seni boşamasını iste, dedi. Kocaya da, «İstersen benden boşsun» demesini söyledi. Sonra da, gidiniz yemininiz sınmadı, dedi. 
Hadisçiye de: Sana ilim taşıyan birine dil uzatmaktan vazgeç, dedi. Hadisçi tövbe etti, Sonraları hadisçi ve karısı her namazdan sonra İmam-ı Âzam'a dua ederlerdi. 


Bir şahıs karısına hitaben: Bana bir yemek pişireceksin, içine iki batman tuz katacaksın ve tuzun da tesiri yemeğe çıkmayacak. Eğer çıkarsa benden boşsun, dedi. Bunu İmam-ı Âzam'a sordular. Bir kazanda yumurta haşlar ve üzerine, yemin edilen miktarda ve daha çok tuz katar, buyurdu. 


Dehrilerden (Allahsızlardan) bir grup İmam-ı 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Azam" öldürmek istediler. Onlara dedi ki: Sizinle bir mesele üzerinde münakaşa edelim, Sonra istediğinizi yapın, Dedi ki: Ne dersiniz; dalgalı bir denizin ortasın- da, kaptansınız, yüklü bir gemi. Bu olur mu? Bu, imkânsız, dediler. Dedi ki: Ya bu kadar düzenli bir dünyanın, hikmet sahibi bir yaratanı olmadan nasıl yürüyebileceğini kabul ediyorsunuz? Bunun üzerine hepsi birden tövbe ettiler, kılıçlarını kınlarına soktular. 


İmam-ı Âzam'a bir adam geldi. Bu adam birine bin lira vermiş, şimdi o da bunu inkâr ediyor. Ve yemin etmeğe de razı. Davacının beş bir şahidi var. 
İmam-ı Âzam adamın doğru olduğunu anladı ve o parayı şahidin huzurunda orada bulunan birine bagışlamasını söyledi. Sonra para kendisine bağışlanan şahsa borçludan bin lirayı dâva etmesini buyurdu. Şahide ve bağışta bulunana para üzerine şahitlik etmelerini istedi. Bunlar aynısını yapınca kadı adamı bin lira vermeye mahküm etti. 


Bu bap uzundur. Bizim anlattıklarımız da yeter. 
Üstelik bizim yazmadıklarımızın bazılarının sübütun- da noksanlık ve ihtilâf vardır, O bakımdan onları almamak gerekti. 


YİRMİDÖRDÜNCÜ FASIL 


İMAM-I ÂZAM'IN HİLMİ ve AĞIRBAŞLILIĞI 


Yezid b. Harun diyor ki: İmam-ı Âzam'dan daha halim selim birini görmedim. Faziletli idi, dindar idi, muttaki idi, diline sahip idi, fuzuli şeylere karışmazdı. 


Birisi anlatıyor: Bir adam İmam-ı Âzam'a sövdü ve zındık falan fibi laflar ederek ileri gitti, İmam-ı 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Azam karşılık olarak: Allah seni affetsin. Allah bilir ki, ben böyle değilim, dedi, 


Abdürrazzak diyor ki: O'ndan daha halimini görmedim. Hayf mescidinde O'nunla beraber idim. İnsanlar etrafına toplanmışlardı. Basralı birisi ona, bir mesele sordu. Cevabını verdi. Hasen'i Basri böyle demiyor, diye itiraz etti, İmam-ı Âzam: Hasen-i Basri yanılmıştır, dedi, Adam: Sen mi Hasen-i Basri yanılmıştır, diyorsun, piç, dedi. Halk bağırarak adamı linç etmek istedi. İmam-ı Âzam bir an başını yere eğdi, sonra kaldırarak: Evet, Hasen-i Basri hata etmiş; İbn-i Mes'üd ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet ederek isabet etmiştir, dedi; hadis ile cevap verdi. 


İmam-ı Âzam şöyle derdi: Hiç kimseye kötülükle karşılık vermedim. Hiç kimseye lânet etmedim. Hiç bir müslümana ve hiç bir gayr-i müslim vatandaşa zulüm etmedim. Kimseyi kandırmadım. 


İmam-ı Âzam'a: Süfyan-ı Sevri sana dil uzatıyor, hakkında kötü konuşuyor, dediler. Allah taksiratını affetsin, dedi ve sonra methetti. 


İmam-ı Âzam'ın ayakkabıcı bir komşusu vardı. 
sarhoş olduğu zaman: 


ə” pg R ” ` 
PE ieSe - Lee əsirə ea 


aBeni telef ettiler. Benim gibi hangi genci telef ettiler, savaş gününde ve sınırların korunmasında» şiirini okurdu. Birkaç gün sesi kesildi, Polislerin götürdügünü anladı. Atına bindi, Emirin yanma gitti, Emir, İmam-ı Âzam'a çok hürmet etti ve o gece ve o gece- den sonra yakalanan suçluların bırakılmasını buyurdu. 
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İmam-ı Âzam atına bindi, ayakkabıcı da arkasında yürüyordu. Gence: Seni telef ettik mi, dedi? Genç: Hayır, bilâkis korudunuz. Allah sizden razı olsun, dedi, Sonra güzelce tövbe etti, İmam-ı Âzam'ın meclisine gidip gelmeye başladı ve fakih oldu. 


Velid b. Kaasım diyor ki: İmam-ı Âzam doğuştan cömert idi. Arkadaşlarını daima sorar ve onlara çok iyilik ederdi, 


İsam diyor ki: Ebü Hanife'nin arkadaşları üzerinde olduğu kadar hiç kimsenin bir başkası üzerinde hakkı yoktur. Arkadaşlarından birinin üzerine sinek konsa bunun ızdırabını çekerdi. Arkadaşlarından birinin damdan düştüğünü duyunca bir haykırdı, mescittekiler bütün duydular. Sonra kalktı feryat ederek, yalın ayak koştu ve ağladı. Eğer acısını çekmem mümkün olsaydı çekerdim, dedi. Ta adam iyileşinceye kadar sabah akşam ziyaretine gelirdi. 


İmam-ı Âzam'a bir adam geldi; senin prensipleri- ne uygun olarak falancaya bir kitap yazdım, bana dört bin dirhem verdi, dedi, İmam-ı Âzam: Eğer bu şekilde faydalanıyorsanız yapın, dedi. 


Ebü Muaz diyor ki: İmam-ı Âzam, benim Süfyan'a yakınlığımı bilmesine ve Süfyanla kendi arasında akranlık rekabeti olmasına rağmen beni meclisine alır ve ihtiyacımı görürdü. Kendisi ağırbaşlı ve muttaki idi. Allah onda tüm iyi huyları toplamıştı. 


Derste bir adam İmam-ı Âzam'a sövdü, hem de çok sövdü. İltifat etmedi ve sözünü de kesmedi. Arkadaşlarını karşılık vermekten men etti. Dersi bitince, adam kendisini evinin kapısına kadar takip etti. Adama: Burası benim evimdir. Eğer söyleyecek bir şeyin kaldı ise 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tamamla, tâ ki içinde kalmasın, dedi. Adam çok utandı. Bir rivayette de adam İmam-ı Azam" evine kadar takip etmiş, sövüp saymış, kimse kendisine cevap vermemiştir. Adam: Beni köpek mi sayıyorsunuz, deyince, evin içinden: Evet, cevabını vermişlerdir. 


Ebü Yusuf diyor ki: İmam-ı Âzam, anasını merkebe bindirir, Ömer b. Zerr'in meclisine götürürdü. Çünkü anasını kırmak istemezdi, Bunu İmam-ı Âzam kendisi şöyle anlatır: Çoğu zaman anamı Ömer b. Zerr'in meclisine götürürdüm. Bazen de bana, ona gidip bir mesele sormam ve cevabını getirmemi isterdi. Gider Ömer'e: Anam sana şu. meseleyi sormamı emretti, derdim: 

Ömer: Sen mi bunu soruyorsun? 

Ben Anam emretti. 


Ömer: Cevabını sen ver de, senden öğrenip anana söyleyeyim. 


Ben Cevabı şudur, derim, o da bana söyler, ben de anama iletirdim. 


Bunun bir benzeri de şudur: Anam bir mesele sordu, ben cevabını verdim, kabul etmedi: ille hikayeci (vaiz) Zer'a'nın sözünü kabul ederim, dedi, Hikâyeci- ye gittim: anam senden şu meselenin, cevabını istiyor, dedim. Hikayeci bana: Sen alimsin, fakihsin: fetvasını sen ver, dedi. Şöyle fetva verdim, dedim. Hikayeci Zer"a: Söz Ebü Hanife'nin sözüdür, dedi, anam da kabul etti, 


Cürcani diyor ki: Benim yanımda bir genç İmam-ı Azam "a bir soru sordu. İmam-ı Âzam cevabını verdi. 
uenç: Hata ettin, dedi. Ben oradakilere: Sübhanallai. 
bu şeyhe hiç saygınız yok mu, dedim? İmam-ı Âzam 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bana döndü; bırak onları, çünkü bunu onlara ben öğrettim, dedi. 


İmam-ı Âzam derdi ki: Ne vakit namaz kılsam, anam babamla birlikte merhum hocam Hammad'a da dua, ederim. Ayağımı hocamın evinden tarafa uzatmadım; halbuki aramızda yedi sokak vardır. Ben, kendilerinden ilim öğrendiklerime ve beni okutanlara Allah'dan af dilerim. 


Abdullah İbn-i Mübarek diyor ki: Meclisinde kendisinden vakarlısı yoktu, Endamı hoş, elbisesi temiz, yüzü güzeldi. 


Züfer diyor ki: Hocam İmam-ı Âzam çok tahammüllü ve çok sabırlı idi. 


Bir gün Süfyan b. Uyeyne oradan geçmiş, İmam-ı Âzam'ın talebeleri mescitte yükses sesle konuşuyorlardı. Süfyan: Ya Ebü Hanife, burası mescittir. Burada yükses sesle konuşulmaz, dedi. İmam-ı Azam: Bırak onları, ancak bu şekilde anlıyorlar, dedi. 


Harunürreşid, Ebü Yusuf'a: Bana Ebü Hanife'nin ahlâkını anlat, dedi. Ebü Yusuf şöyle dedi: Ağzımızdan her çıkan kelime Allah'a malumdur. Merhum hocam hakkında bilgim şöyledir: 


«O, harama yaklaşılmasını şiddetle men ederdi. 
Çok muttaki idi. Din hususunda bilmediği bir şeyi söylemek istemezdi. Allah'a itaat edilmesini severdi. Dünya ehlinden uzak dururdu, Dünyanın şatafatına rağbet etmezdi. Çok susardı. Daima düşünürdü, geniş ilmi vardı. Boşboğaz ve geveze değildi. Bir mesele sorulur- sa, o hususta bilgisi varsa konuşur ve isabet de ederdi. Yoksa gerçeğe göre kıyas ederdi. Ve gerçeğe uyardı, Nefsini ve dinini korurdu. İlim ve mal hususunda 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eli açık idi. Kimseye arz-ı ihtiyaç etmezdi. Tamahın semtine uğramazdı. Gıybetten uzak dururdu. Herkesi iyilikle anardı>. Harunürreşid: Bu, iyilerin ahlâkıdır, dedi. 


Muafa el-Mevsili diyor ki: İmam-ı Âzam'da on haslet vardır ki, bunlardan biri bir insanda bulunsa zamanın reisi olur, kabilesine başkanlık eder, Bunlar: Takva, doğruluk, iffet, halkı idare, gerçek dostluk, faydalı şeyi yapma, süküt, yerinde konuşma, düşman da olsa düşküne yardım (1). 


İbn-i Nümeyr diyor ki: İmam-ı Âzam; Züfer, Davud-u Tai, Kaasım b. Ma'n gibi arkadaşları ile oturur, ortaya bir mesele atarlardı. Yüksek sesle müzakere ederlerdi. Sonra Ebü Hanife konuşur, sözünü bitirince- ye kadar O'nu dinlerler ve konuştuklarını ezber ederlerdi. O meseleyi sağlama bağladıktan sonra diğerine geçerlerdi. Ve İmam-ı Âzam derdi ki: Eğer cahiller kölem olsa idi onları azat eder yüklerinden kurtulurdum. 


25. FASIL 


İMAM-I ÂZAM'IN, ELİNİN EMEĞİ İLE GEÇİNMESİ ve BAĞIŞ KABUL ETMEMESİ 


Tevatürle sabittir ki, İmam-ı Âzam ipek ticareti yapardı. Mutlu idi. Ticareti maharetle yürütürdü. Küfede dükkânı ve ortakları vardı. Bunlar taşraya gider mal getirirlerdi. Kendisi de bu malları satardı. Kendi kendine geçimini sağlar, fazla tamaha meyletmezdi. 
Bu bakımdan Hasen, b. Ziyad şöyle demiştir: 


(1) Görüldüğü gibi burada bir madde eksiktir. Mütercim. 
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Allah'a yemin ederim ki, ne halifelerden, ne emirlerden bağış ve hediye kabul etmedi. 


Halife Mansur kendisine ara ara otuz bin dirhem gönderdi. Halife”ye: Ya Emirelmüminin, ben Bağdat'ta garibim. Yanımda halka ait emanet mallar var. Yerim yok, siz bunları hazineye koyunuz, dedi. Halife de kabul etti, İmam-ı Âzam vefat edince halkın emanetleri hazineden çıkarıldı ve halk bunları gördüler. Mansur: Ebü Hanife bizi yanılttı, dedi. 

Mus'ab diyor ki: Mansur İmam-ı Azam"a on bin dirhem bağışta bulundu. Reddederse kızacağından, kabul ederse de din işlerinde etkisi altında kalacağın- dan korktu. Bana danıştı. Ben de: Bu mal, halife'nin nazarında büyüktür. Teslim alman için çağırıldığın zaman «emirülmüminin'den bunu ummazdım» de, dedim, Malı teslim almaya çağırıldı, aynı şeyi söyledi. 
Mansur duyunca bağışı durdurdu. Ebü Hanife benden başkası ile istişare etmezdi. 


Halife Mansur zevcesine yüz vermemeye başlayınca zevcesi ile arası açıldı. Ebü Hanife'nin aralarında 


hakemlik etmesine razı oldular. Ebü Hanife saraya çağırıldı ve perdenin arkasına oturdu. Mansur İmam-ı Âzam'a sordu: Bir erkek kaç kadın alabilir? dedi. 


İmam-ı Azam Dört, dedi, 

Mansur Bir erkek kaç cariye alabilir? 

İmam-ı Âzam İstediği kadar. 

Mansur Hiç kimse bunun tersini söyleyebilir mi? 
İmam-ı Âzam : Hayır. 

Mansur (karısına) Dinle bunları! 


İmam-ı Âzam Halife Hazretleri, Allah bu hakkı karıları arasında adalet gözetebilecekler için tanımıştır. Yoksa, bir kadın ile yetinilmelidir. Nitekim Allah teala: 


sələ əN gizil 


«Adalet edemiyeceğinizden korkarsanız bir kadın alınız» (Nisa: 3) buyuruyor. Binaenaleyh, bizler Allah'ın edebi ile edeplenmeliyiz, öğüdünü tutmalıyız, dedi. Halife sesini çıkaramadı, İmam-ı Âzam dışarı çıkınca Sultan Hanım arkasından kiymetli hediyeler gönderdi. İmam-ı Âzam bunları reddetti ve: Ben Allahın dinini savundum; bir kimseye yanaşmak ve dünya menfaati sağlamak için değil, dedi. 


26. FASIL 


İMAM-I ÂZAM'IN GİYİM KUŞAMI 


Oğlu Hammad diyor ki: Babam düzgün kıyafetli idi. Çok'koku sürünürdü: görünmeden önce kokusundan bilinirdi. 

Ebü Yusuf diyor ki: Hocam Hanife, ayakkabısının tasmasına kadar dikkat ederdi; tasması kırık görülmezdi. 


Başkaları anlatıyorlar: İmam-ı Âzam uzun siyah külâh giyerdi, diyorlar, 

Nadr diyor ki: İmam-ı Âzam atla bir yere gitmek istiyordu. Benden elbisemi istedi, kendi elbisesini bana verdi. Yolculuğundan dönünce: Elbisenin kabalığı ile beni hacil ettin dedi. Halbuki benim elbisem beş altın kiymetinde idi. Sonraları üzerinde bir elbise gördüm; Otuz altın değerdi. Harmanisi ile gömleği dört yüz 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dirhem kıymetinde idi, Biri samur, biri tilki iki kürkü vardı, namazda bunları giyerdi. Harmanisinin üzerinde şekiller vardı. Biri siyah olmak üzere yedi külahı vardı. 


27. FASIL 
İMAM-I AZAM'IN HİKMETLİ SÖZLERİ 


Çoğu zaman yeri geldikçe misal olarak şu şiiri okurdu: 


ş 
1 


ie a Yay AN 2 - aiiai LN o 


a 


«Sakin bir hayatın olmayışı keder olarak yeter. Ve Allah'ın razı olacağı iyi bir amel de yoktur.» 


Her kim ilme ait bir şey konuşur da; din işlerinde nasıl fetva verdin, diye Allah'ın kendisini sorguya çekmeyeceğini sanırsa aldanmıştır. 


Vakti gelmeden önce riyaset isteyen zillet içinde yaşar. 


Meclisi şen olmayanlar fıkhın ve fıkıhçıların kıyınetini bilmezler. 


Günah işlemek, zillet, günahı terk etmek mürüvvet, sonu diyanettir, 


İhtiyaç miktarından fazlasını terk etmekle kafayı dinlendirmek fıkıh öğrenmeye yardım eder. 


Dünya ve ahirette Allah'ın velileri âlimler değilse veli yok demektir. 
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Sabah namazından sonra bir takım meselelere cevap vermişti. Biri: Eskiler bu gibi vakitlerde hayırdan başka bir şey konuşmayı iyi saymazlardı, dedi. İmam-ı Âzam: Şu helâldir, bu haramdır, demekten daha hayırlı ne vardır? Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ediyor, insanları günah işlemekten sakındırıyoruz, dedi 


Un torbası boş olanın aklı evde kalır. 


Bir adam, İmam-ı Âzam'dan ilim okumak için bir tavsiye mektubu getirdi. Ona şöyle dedi: 


Bu ilim öğrenmek değildir. Allah ilmi halka öğreteceklerine ve saklamayacaklarına dair âlimlerden söz almıştır. Âlimin gözdesi olmaz. Âlim, insanlara ilim öğretir ve bununla da, Allah'ın rızasını ister. 


İmam-ı Âzam birine şöyle dedi: 


Yürürken, halkla konuşurken, uyurken ve bir şeye yaslanmışken bana.din işlerini sorma. Çünkü bu gibi yerlerde insanların aklı başında olmaz. 


İmam-ı Âzam'a, Hz, Ali ve Muaviye arasında geçen savaşları ve Sıffin'de ölenlerin durumlarını sordular. 
Şöyle dedi: Beni sorumlu tutacağı bir hususta Allah'ın önüne geçmekten korkarım. Eğer dilimi tutarsam beni sorguya çekmez. Beni ancak mükellef olduğum şeylerle sorumlu tutar. Bunlarla uğraşmaksa daha iyidir. 


Arkadaşlarına şöyle derdi: İlminizle hayır istemezseniz muvaffak olamazsınız, 


Zan ile konuşan ve zan ile iş yapanlara şaşarım. 
Çünkü Allah Tealâ Peygamberine (S.A. S.): 


de ayal Ya 
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«Bilmediğin şeyin ardına düşme» (İsra: 36) buyuruyor. 


Not: Muhakkak ki, İmam-ı Âzam rahmetullahi aleyh bu sözüyle, kesin bilgi isteyen itikat konuları üzerinde zanla konuşanları, zanla amel edenleri, veya müçtehit olmadığı, bir müçtehidi taklit etmediği halde fer'i meseleler üzerinde duranları kasdetmiştir, Ama müçtehit ve müçtehidi taklit edenler için durum ayrıdır. Çünkü fıkıh zanla ilgili bir ilimdir 


İlmi dünya için öğrenen bereketini görmez, ilmi kalbine yer etmez ve az insan o ilimden faydalanır. Kim de ilmi din için öğrenirse bereketini görür, kalbine yer eder ve çok insan o ilimden faydalanır. 


İbrahim Edhem'e şöyle dedi: Ya İbrahim, ibadetten biraz nasibin var. İlim de aklında olsun, Çünkü ilim ibadetin başı ve bütün işlerin esasıdır. 


Hadis öğrenip de fıkıh bellemeyenler, faydasını bilmeden ilâç toplayanlara benzerler. 


Bir ihtiyaçla karşı karşıya kalırsan, o ihtiyacı görmeden yemek yeme. Çünkü yemek aklı bozar. (Çok yemeyin demek istediği açıktır). 


Halife Mansur, İmam-ı Âzam'a: Neden bizi hiç aldatmıyorsun, dedi? İmam-ı Âzam: Senden korkum yok ki; yanına sokulursam beni fitneye düşürür, uzağında kalırsam beni rüsvay edersin, cevabını verdi. 


Küfe Emir'ine de şöyle dedi :Bir parça ekmek, bir bardak su, ve bir hırka ile yaşamak, sonunda, pişman olacağım müreffeh bir hayattan daha iyidir. 


Yanında dedikodu yapanlara derdi ki: Kovuculuk yapmaktan sakının. Bizim için kötü söyleyenleri Allah 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.affetsin. Hakkımızda iyi söyleyenlere Allah rahmet etsin, Allah'ın dinini öğrenin, Halkı beğendikleri şeylerle başbaşa bırakın: Allah onları size muhtaç eder. 


Nefsine kıymet veren, dünyayı ve dünyanın bütün zorluklarını küçümser. 


Konuşurken sözünü keseni insandan sayma. Çünkü onda ilim ve edep sevgisi azdır. 


Dostun (nefsin) için günah, düşmanın (mirasçın) için mal toplama. 


Kim Hz. Ali ile savaşmışsa muhakkak Ali ondan haklıdır. Hz. Ali'nin onlara karşı nasıl davrandığı bilinmese idi asi müslümanlarla nasıl savaşılacağı bilinmezdi. 


İmam Şafii de buna benzer bir söz etmiştir: 


Âsilere ve âsilerle savaşmaya dair hükümleri Hz. 
Ali'nin Muaviye (Allah her ikisinden de razı olsun) ile yaptığı savaşlardan çıkardım. 


İmam-ı Âzam bir meseleye cevap verdi. Meseleyi soranlar; Sen bu şehirde, Küfe'de oldukça burası zeval bulmaz, dediklerinde şu şiiri okudu: 


ə UL R k əə əlkədə A ALDA, 2 ə, A ana oba 


«Memleket boşaldı; tebaasız efendi oldum. 
Tek başıma efendi oluşum da bir sıkıntıdır». 


Oğlu Hammad namaz kıldırmak için ileri atıldı. 
Eteğinden çekti; bir başkasını ileri sürdü. Oğlu: Baba beni rezil ediyorsun, dedi. Hayır, dedi, sen kendini rezil 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etmek istiyorsun. Eğer sana mani olmasa idim arkadan. 
biri «namazımızı iade edin» der, bu da kitaba geçer ve kıyamete kadar kötülenirdin, dedi. 


28, FASIL 


İMAM-I ÂZAM'IN ÇEKTİĞİ MİHNETLER 


Rebi diyor ki: Son Emevi Halifesi Mervan'ın Irak Valisi Yezid b. Amr b. Hübeyre, Ebü Hanife'yi çağırmak üzere beni gönderdi. Halife onu maliye bakanı yapmak istiyordu, kendisi kabul etmedi, Bunun üzerine O'na yüz değnek vurdular. Bu kıssanın tefsilatı şöyledir: 


İbn-i Hübeyre, Emevilerin Irak genel valisi idi. 
Irak'ta kargaşalık çıktı. İbn-i Hübeyre Iraklı fakihleri topladı, her birine bir görev verdi. Ebü Hanife'ye de hazine emirliğini vermek istedi. Mühür kendisinde bulunacek, kendisi mühürlemeden hiç bir yazının hükmü olmayacak ve hazineden hiç bir şey dışarı çıkmayacaktı İmam-ı Âzam kabul etmedi. Vali, diretirse dayak attıracağına dair yemin etti, Diğer fakihler: Allah için olsun, kendini tehlikeye atma. Biz senin kardeşleriniz. 
Hiç birimiz bu görevleri istemiyoruz, ama ne yapalım ki, kabul etmekten başka çaremiz yok, dediler, Yine kabul etmedi ve: Eğer benden mescidin kapılarını saymamı istese yine yapmam, kaldı ki bunu. Birinin boynunu vurmak isteyecek, bunu benim tasdik etmem låzım! Allah'a yemin ederim ki, hiç bir zaman bu riski göze alamam, dedi, Bunun üzerine kendisini iki hafta hapsettiler. Sonra da on dört kırbaç vurdular. Bir rivayette de şöyle deniyor. Üst üste birkaç gün dayak yedikten sonra valinin yanına bir adam geldi: Hoca ölecek, dedi. Vali: Öyleyse yeminimizi yerine getirsin, cevabını verdi. İmam-ı Âzam: Mescidin kapılarını sayma- mı istese yapmam. Bırakın beni, arkadaşlarıma danışayım, dedi. Vali bunu fırsat bildi, tahliye edilmesini buyurdu. İmam-ı Âzam atına bindi, hicri 130 senesinde Mekke'ye kaçtı. Hilâfet Abbasilere geçene kadar orada kaldı. Mansur zamanında Küfe'ye geldi. Mansur kendisine çok ikram etti ve saygı gösterdi. On bin dirhem para ile cariye gönderdi, fakat İmam-ı Âzam bunları kabul etmedi, 


Hatibi Bağdadi, İmam-ı Âzam'ın İbni Hübeyre ile başka bir hadisesini de anlatıyor: Vali İmamı .Azam”a Küfe belediye başkanlığını teklif etti. O da kabul etmeyince, her gün on değnek olmak üzere, yüz yirmi değnek vurdu. O, halâ kabul etmiyordu. Nihayet serbest bıraktılar. Bir rivayet de şöyledir: İbn-i Hübeyre O'na kadılık teklif etti, Kabul etmeyince hapse atıldı. 
Hapiste İmam-ı Âzam'a: Bir iş almadan Vali seni serbest bırakmayacağına yemin etti. Şimdi ise bir bina yaptırmak istiyor, onun kerpiçlerini sayarsın, diyenlere: Allah'a yemin ederim ki, mescidin kapılarını saymamı istese kabul etmem, dedi. 


Hapisten çıktıktan sonra: Dayak yememe anamın üzülmesi dayaktan daha zor geldi, derdi. O günlerde Vali, Resülullah sallallahu aleyhi vesellem'i rüyasında gördü. Peygamberimiz ona: Suçsuz yere ümmetimden birini dövmekten Allah'dan, korkmuyor musun, dedi ve tehdit etti. Bunun üzerine Vali, İmam-ı Âzam'ı serbest bıraktı ve helâllik diledi. 


Ahmed b. Hanbel rahmetullahi aleyh de işkence çektiği günlerde, İmam-ı Âzam'ı hatırlar ve acırdı. 


İmam ı Âzamt'ın, Halife Mansurla da böyle bir ha-. 
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disesi olmuştur. Şöyleki: Küfe kadısı İbn-i Ebi Leylâ vefat edince Mansur: Şehir, adaletli bir hâkim kaybetti, dedi; Ebü Hanife, Mis'ar, Süfyan-ı Sevri ve Şerik'i kendisine getirmelerini emretti. Bunlar yolda giderlerken Ebü Hanife dedi ki: Şimdi sizin üzerinizde tahmin yürüteceğim: Ben, bir çaresine bakar kurtulurum. Mis"ar kendisini deliliğe vurur. Süfyan kaçar, Şerik yakayı ele verir. 


Bu dört fakih Bağdad'a yaklaşınca Süfyan abdest bozmak ister gibi yaptı. Görevli muhafız bir duvarın arkasında bekledi. Süfyan o sırada bir gemi gördü. 
Kaptanına: Eğer beni gemiye almazsan boğazlayacaklar, dedi. Böyle demekle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisini tevil ediyordu: 


MN eye gəzə liz əə 


«Kadı olan bıçaksız boğazlanmış demektir». 


Süfyan-ı Sevri kaptana birkaç dirhem verdi. Muhafız, Süfyan'ı kaçırınca o da kaçtı. Diğer üç fakih Mansur'un huzuruna çıkınca Mis'ar deli gibi atıldı ve Halife'ye: Elini ver, nasılsın, hayvanların nasıl, çocukların nasıllar, dedi. Halife: Bunu dışarı atın, bu delidir, dedi, Sıra Ebü Hanife'ye gelince kabul etmedi. Halife, kabul edeceksin, diye yemin etti, İmam-ı Âzam'da kabul etmeyeceğim, diye yemin etti. Mabeyinci Rebi: Görmüyor musun, halife yemin ediyor, dedi? İmam-ı Âzam: O, yemininin kefaretini benden daha iyi verir, dedi. Halife İmam-ı Âzam'ın hapse atılmasını emretti, sonra geri çağırdı: Demek bizi beğenmiyorsun, dedi! İmam-ı Âzam: Allah, Emirelmüminine iyi haller versin. Ya Emirelmüminin, Allah'dan, kork. Allah'dan 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korkmayan birini işine ortak etme. Ben Allah'ın rızasın- dan emin değilim, kaldı ki, gazabından emin olayım. 
Ben bu işe yaramam, dedi. Halife: Yalan söylüyorsun, sen bu iş için biçilmiş kaftansın, dedi. İmam-ı Âzam: Kararı siz verdiniz; eğer doğru isem bu işe yaramam, dedim. Yok eğer yalancı isem yalancı birini nasıl kadı tayin edebilirsin? Üstelik ben Arap değilim. Araplar bir başkasının, başlarına geçmesini istemezler, dedi. Hapse atıldı. Kadılık Şerik'e teklif edilince kabul etti. Süfyan-ı Sevri de: Kaçma imkânın varken niye kaçmadın, diye İmam-ı Âzam'a küstü, Bazıları İmam-ı Âzam'ın, kerpiç sayma işini kabul ettiğini söylerlerse de doğru değildir. Doğru olanı O'nun zindanda dayaktan, yahut zehirden öldüğüdür. Nitekim bu durum ileride anlatılacaktır. 


YİRMİDOKUZUNCU FASIL 


İMAM-I AZAMIN KIRAAT İLMİNDEKİ YERİ 


Kıraat ilmini, yedi kurradan biri olan İmam Âsım'dan öğrenmiştir. Bazı müfessirler, İmam-ı Azam”- ın şaz bir kıraati aldığını söylemişlerse de sonraki hâfız imamlar bunu şiddetle reddetmişlerdir. Onları yanıltan Muhammed Cafer elHauzai adında birinin, İmam-ı Âzam'ın kıraatleri hakkındaki kitabında buna yer vermiş olmasıdır. Darakutni de içlerinde dahil olmak üzere birçokları bu kitabın asılsız olduğunu ve imam-ı Âzam'ın ondan beri olduğunu açıkça ifade etmişlerdir. Çünkü o, mütevatir kıraatları bırakıp da şaz bir kıraatı tutmayacak kadar akıllı ve dindardır. 
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OTUZUNCU FASIL 


İMAM-I ÂZAM'IN HADİS İLMİNDEKİ YERİ 


İmam-ı Âzam'ın, tabiin'den və diğerlerinden dört bin şeyhten hadis aldığını yukarıda söylemiştik. Bu bakımdan Zehebi v.s. gibi tarihçiler O'nu hadis hâfızları arasında zikretmişlerdir. O'nun hadisle pek ilgilenmediğini söyleyenler ya gafildirler, ya da hasetçiler- dir. Zira öyle olsa idi, bu kadar çok meseleyi nasıl ortaya koyabilirdi! Üstelik, arkadaşlarının kitaplarında yazılı olduğu gibi, delillerden belli bir metoda göre ilk defa mesele istihraç eden O'dur. İşte bu gibi önemli şeylerle uğraştığı için hadisleri pek görülmemiştir. 
Nitekim Hz. Ebü Bekir ile Ömer radiyallahu anhümâ da müslümanların idaresi ile uğraştıklarından, kendilerinden aşağı rütbede olan ashaptan, hattâ ashabın gençlerinden .bile daha az hadis rivayet etmişlerdir. 
Meselâ İmam Mâlik ve Şafii de böyledir. Bunlar kendilerini rivayet işine veren Ebü Zer'a ve İbn-i Main gibi hadisçi olarak bilinmezler. Çünkü onlar hadisten mesele çıkarmakla uğraşmışlardır. Üstelik dirayet olmadanrivayetin pek övülecek tarafı da yoktur, Hattâ İbn-i Abdilber bunun aleyhinde hususi bir bap ayırmış ve şöyle demiştir: İslâm fakihleri ve İslâm âlimleri şuna kanidirler ki, üzerinde derin derin düşünmeden çok hadis toplamak, methe lâyık bir şey değildir. 


İbn-i Şübrüme şöyle demiştir: Az hadis rivayet etmek fıkhın tâ kendisidir. 


İbn-i Mübarek de: Dayanağın hadis olsun. Hadisi açıklayan reyi de elden bırakma, demiştir. 


Sonra İmam-ı Âzam şu bakımdan da mazurdur. 
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Diyor ki: Bir adam, bir hadisi duyduğu günden rivayet ettiği güne kadar ezberinde tutamazsa o hadisi rivayet etmesi uygun değildir. Bu bakımdan İmam-ı Azam hafızasında tutamayanların hadis rivayet etmelerini caiz görmezdi. 


Hatib-i Bağdadi İsrail b. Yunus'dan şöyle dediğini rivayet ediyor: Numan b. Sâbit ne güzel adamdır. Fıkıhla ilgili hadisleri hafızasında iyice tutar, üzerinde durur ve herkesten iyi fıkhını çıkarırdı. 


Ebü Yusuf diyor ki: Hadisi Ebü Hanife'den daha iyi açıklayan ve fıkha temas eden noktalarını daha iyi bilen birini görmedim. Ne zaman fikrine muhalif çıktı isem, muhakkak O'nun fikrinin ahirette daha yararlı olacağını gördüm. Ben hadise meylettiğin zaman sahih hadisi de benden iyi bilirdi. Bir görüş üzerinde direttiği zaman, bunu takviye eden bir eser, yahut bir hadis bulabilir miyim, diye Küfeli hadisçileri dolaşırdım. Çoğu zaman iki, yahut üç hadis bulur kendisine getirirdim, Kimisine bu, sahih değildir, kimisine bu, meçhuldür, derdi. Ben, bunları nereden biliyorsun, derdim. Bana, ben Küfelilerin ilmi ile âlimim, derdi. 


Bir gün Âmeş'in yanında bulunuyordu. Birkaç mesele sordular, Âmeş, İmam-ı Azam a: Ne dersin, dedi? 
Cevabını verdi. Tekrar Âmeş: Bunları nereden çıkardın, dedi? Senden rivayet ettiğim hadislerden, dedi ve hadisleri senedleri ile okudu. Âmeş: Yeter, dedi; sana yüz günde söylediğim hadisleri sen bana bir saatte söylüyorsun, Senin bu hadislerle amel edeceğini bilmezdim. Ey fakihler, sizler doktorsunuz, bizler de eczacı. Vesen, ey Ebü Hanife, her ikisini de elde etmişsin. 


Hadis hafızları İmam-ı Âzam'ın hadislerinden birçok müsnedler ortaya koymuşlardır, Bunların çoğu bizlere ulaşmıştır. Nitekim şeyhlerimizin müsnedleri arasında zikri geçmiştir, Üzerinde çok konuşmak gerekeceği için onları almadım. Üstelik hedefimizin dışında kalıyorlar. 


OTUZBİRİNCİ FASIL 


İMAMI ÂZAM'IN VEFATI 


Yukarıda anlatmıştık; Abbasi Halifesi Mansur, İmam-ı Âzam'a başkadılık teklif etti, o da kabul etmedi. Halife yemin etti ve kaba konuştu: dediğimi yapmazsa hapsederim ve baskı yaparım, dedi. Yine kabul etmedi, hapse. atıldı; Halife: Kurtulmak, istiyorsa kabul etsin, diye haber gönderdi. Yine kabul etmedi. Kabul etmemede diretince, hapisten çıkartılıp on değnek vurulmasını ve sokaklarda dolaştırılmasını emretti. Feci şekilde dövdüler. Öyleki kan topuklarından aktı. Bu şekilde sokaklarda dolaştırıldıktan sonra hapse gönderildi. Orada çok tazyik ettiler, Hattâ yiyeceğine içeceğine el koydular. Daha sonra aynı şeyi ikinci, üçüncü ve onuncu güne kadar tekrarladılar. İşte o zaman ağladı, acı acı beddua, etti. Beş gün sonra da öldü. 


Bir çokları da, kendisine zehir sunduklarını rivayet ediyorlar. İçmedi ve: O”nun ne olduğunu biliyorum, intihar etmem, dedi, Yere yatırdılar, zorla ağzına döktüler. Ve öldü. Bunun Mansur'un, huzurunda yapıldığını söyleyenler de var. İmam-ı Âzam öleceğini hissedince secdeye kapandı ve ruhunu o şekilde teslim etti. 


Bazıları da diyorlar kii Mansur'un İmam-ı Âzam'ı bu şekilde öldürtmesine sebep kadılığı reddetmiş olması değildir. Asıl sebep şudur: İmam-ı Âzam'ın bazı 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düşmanları Mansur'a jurnal ettiler. Dediler ki: Hz, Ali torunlarından İbrahim'i senin üzerine kışkırtan O'dur. 
Ve ona çok mali yardımda bulunmuştur. Halife bu haberden çok korktu ve teleşlandı. Çünkü İmam-ı Âzam hatırlı idi. Çok malı vardı. Bunun üzerine Halife, İmam-ı Âzam'ı Bağdad'a getirtti. Sebepsiz yere öldürtmeye cesaret edemedi. Ortaya bu kadılık meselesini attı. Çünkü kabul etmeyeceğini biliyordu. Sonunda muradına erdi. 


OTUZİKİNCİ FASIL 


İMAM-I ÂZAM'IN ÖLÜM TARİHİ 


İmam-ı Âzam rahmetullahi aleyh'in hicri 150 senesinde vefat ettiği sabittir. 151'de öldü diyenler yanılıyorlar. Birçoklarının ifadesine göre Recep ayında ölmüştür, Şaban'da, hattâ Şaban'ın 15 inde vefat ettiğini söyleyenler de vardır. Geride oğlu Hammad'dan başka kimsesi kalmamıştır. 


OTUZÜÇÜNCÜ FASIL 


İMAM AZAM”IN TECHİZ VE TEKFİNİ 


İmam-ı Âzam rahmetullahi aleyh vefat edince hapisten çıkarıldı, Beş şahıs taşıyarak yıkama. yerine götürdüler. Bağdat Kadısı Hasen b. Umare yıkadı, suyunu Ebü Reca Abdullah b. Vâkıd el-Harevi döktü. Kadı yıkama işini bitirdikten sonra: Allah sana gani gani rahmet etsin, otuz yıldır oruçsuz bir gün geçirmedin, kırk yıldır geceleri yatağa girmedin. En fakihimizdin, en âbidimizdin, en zahidimizdin, en hayırlımızdın. Kabre 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hayr ile girdin, senden sonrakileri zor duruma düşürdün, dedi, 

Daha yıkama işi biter bitmez, Bağdat halkı sökün etti. Ne kadar olduklarını bir Allah bilir. Sanki ölümü herkesin kulağına fısıldandı. Namazını kılanların elli, altmış bin kadar clduğu tahmin edildi. Üzerine altı kere namaz kılındı. Sonuncusunu Oğlu Hammad kıldırdı. 
İzdihamdan ikindiye kadar gömmek mümkün olmadı. 
Halk nöbet nöbet kabri üzerinde yirmi gün namaz kıldılar. Hayzüran mezarlığının batı tarafına defnedilmesini vasiyet etti. Çünkü orası gasbedilmemiş ve temizdi. Mansur bunu duyunca: Ölün de, dirin de mazurdur, dedi. Mekke Fakihi ve Şafii'nin büyük hocası İbn-i Cüreyc duyunca: İnna lillah ve inna ileyhi raciün, dedi ve ilim gitti, cümlesini ilâve etti. Şübe duyunca o da: Küfe'nin ilim nüru söndü. Bir daha benzerini göremezler, dedi, Aradan uzun bir müddet geçtikten sonra Kral Ebü Sa'd el-Müstefi el-Harezmi, mezarının üzerine büyük bir türbe ve yanına da bir medrese yaptı. 


OTUZDÖRDÜNCÜ FASIL 


İMAMI ÂZAM ÖLDÜKTEN SONRA GAİPTEN 
DUYULAN SESLER 


Duası makbul bir zat olan Sadaka el-Muğabiri'nin, imam-ı Âzam'ın defninden sonra üç gece “üst üste şu şiiri duyduğu rivayet edilmiştir: 
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«Fıkıh ilmi gitti; artık size fıkıh kalmadı. Allah'dan korkun ve İmam-ı Âzam'ın yerini tutun. Ebü Hanife Numan öldü, Artık karanlık geceleri sabaha kadar kim ihya edecek?». 


Diyorlar ki: Öldüğü gece cinniler de O'na ağladılar. 
Göze görünmeden bu iki beyti onlar söylediler. 


OTUZBEŞİNCİ FASIL 


İMAM-I ÂZAM'A, SAĞLIĞINDA OLDUĞU GİBİ ÖLÜMÜNDE DE DİĞER İMAMLARIN SAYGI GÖSTERMELERİ VE İHTİYAÇ ANINDA KABRİNİN ZİYARET EDİLMESİ 


Bil ki, alimler ve ihtiyaç sahipleri İmam-ı Âzam'ın kabrini ziyaret edegelmişler ve O'nunla tevessül etmişlerdir ve faydasını da görmüşlerdir. Meselâ bunlardan biri İmam Şafii rahmetullahi aleyhtir. Pu zat Bağdat'ta iken şöyle anlatıyor: Ebü Hanife ile teberrük eder kabrine giderdim. Bir ihtiyacım olduğu zaman iki rekat namaz kılar ve mezarına giderdim. Orada Allah'- a dua ederdim. İhtiyacım derhal görülürdü. 


Nevevi'nin Minhac'ına şerh yazanlardan biri İmam Şafii'nin, İmam-ı Âzam'ın kabrinin yanında sabah namazı kıldığını ve kunut duasını okumadığını yazıyor. 
İmam Şafii'ye. sebebi sorulduğunda: Mezarda yatandan haya ettim, demiştir. Başka birinin rivayetinde de, besmeleyi açıktan okumadığı ilâvesi vardır. 


Bu anlatılanlarda bir müşkilât yoktur. Gerçi bazıları öyle sanmışlarsa da değildir. Çünkü öyle hal olur ki, orada sünneti terk etmek yapmaktan evlâ olur. 
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Şüphe yok ki, ulemaya saygı önemlidir. Ve bu, ihtiyaç anında çekemeyenlerin burnunu kırmak veya, cahillere öğretmek için, sırf kunut okumaktan ve besmeleyi açıktan çekmekten daha üstündür, Çünkü bu iki şeyde ihtilâf var da, ulemaya saygı göstermede ihtilâf yoktur. 
Bir de ulemaya saygının yararı geniş, onların ki ise dardır. Yine şüphe yok ki, İmam-ı Âzam'ın, hem sağlığında, hem de ölümünden sonra çok düşmanları vardı. Öyleki başına ne belâlar getirdiler Yukarıda anlatıldığı üzere feci şekilde ölümüne sebep oldular. Yine şüphe yok ki, bir şeyi yaparak açıklamak sözle açıklamaktan daha tesirlidir. Çünkü fiilin delâleti akli, kavlin delâleti vaz"idir, İkincisinde tahalluf görülebilirse de birinci de görülmez. Meselâ bir kimsenin, ben cömerdim, demesi, bilfiil cömertlik yapmasına benzemez. 
Şimdi bu gerekçeler ortaya serildikten sonra, İmam-ı Âzam'a hürmeten İmam Şafii'nin o hareketi kunut okumaktan ve besmeleyi açıktan, çekmekten daha üstündür. Çünkü İmam-ı Âzam; kendilerine uyulması gereken imamlardandır. Onlara saygı göstermek ve tazim etmek gereklidir. Bunlara ölümünden sonra bile karşı gelmekten haya edilir, kaldı ki sağlıklarında. O'nu çekemeyenler açık surette ziyan etmişler ve Allah'ın doğru yolundan sapmışlardır, 


Abdullah İbn-i Mübarek İmam-ı Âzam'ın kabrinin başına dikildi ve, Allah sana rahmet etsin. İbrahim ve Hammad b. Süleyman vefat ettiler, yerlerine seni bı- 


raktılar. Sen vefat ettin, yerini tutacak kimse bırakmadın, dedi ve şiddetle ağladı. Hasen b. Umare de mezarının başında şöyle dedi: Bizim aramızda geçmişlerin yerini sen tuttun, ama kimse senin yerini tutamaz. Öğrettiğin ilimde tutsalar bile, takvada tutamazlar, Ancak bundan Allah'ın tevfikine nail olanlar müstes- 
.na (1). 


OTUZALTINCI FASIL 


İMAM-I ÂZAM'IN GÖRDÜĞÜ VE O'NUN HAKKINDA GÖRÜLEN BAZI İYİ RÜYALAR 


Rivayete göre İmam-ı Âzam, Allah Tealâ'yı doksan dokuz defa rüyasında görmüş, tam yüz. defa görürsem “mahlükat senin azabından ne ile kurtulur» diye sorarım, demiş ve görmüştür de. Cenab-ı Allah da cevabını vermiştir. Rüyasında Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrini açtığını gördüğünü daha önce yazmıştık. İbn-i Sirin ve talebesi bunu, Peygamberin hadisini ve ilmini eskiler içinde örneği olmayacak şekilde yayacaktır, diye tabir etmişlerdi. Hişam diyor ki: Ebü Hanife bu rüyadan sonra ilim okutmaya başladı. Ar- 


(1) Hakim müəzzinim ve hemşehrim Gaziantepli Abdülbasir Kocaoğlan bana, İmam-ı Azam Hazretlerinin mezar kitabesinde şu iki beytin yazılı olduğunu, Hadimi'nin Eyyühelveled'inde gördüğünü söyledi, Teberrüken onları buraya kay. 
dediyoruu. 


O 2 s - Sa la Bal 

E 
Q həs İb 1 Q xam S NI 
«Ey mezarımın başında durup da halimi düşünen 


kişi, unutma ki, dün ben de senin gibi idim. Yarın da sen benim gibi olacaksın». 
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kadaşlarından biri de aynı rüyayı görmüştü: İmam-ı Âzam Peygamber'in kabrini açıyor, herkes O'na bakıyor ve kimse ses çıkarmıyordu, Sonra kabrin toprağın- dan epeyce aldı, dört tarafa savurdu. Rüya, sahibi bunu İbn-i Sirin'e anlattı. İbn-i Sirin: Eğer bu adam fakih, yahut âlim ise büyük ve ulu bir kimsedir, dedi. Ben de fakihtir, dedim, İbn-i Sirin şöyle tabir etti: Bu zat, hiç kimsenin yapamayacağı şekilde, Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilmini açıklayacaktır. Adı doğuya, batıya ve otoprağın savrulduğu her tarafa yayılacaktır. 


Ezher b. Keysan diyor ki: Rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Arkasında Hz. Ebü Bekir ve Hz. Ömer vardı, Onlara dedim ki, Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir şey soracağım. Sor, fakat sesini fazla yükseltme, dediler. O'na Ebü Hanife'nin ilmini sordum. Çünkü ben o hususta biraz çekingendim. Bana, şöyle buyurdu: «Ebü Hanife'nin ilmi hızırın ilmindendir». Gökten arka arkaya üç yıldızın düştüğünü gördüm. Bunlar; Ebü Hanife, Mis'ar ve Süfyan-ı Sevriidi. Bu rüya Muhammed b. Mukatil'e anlatıldığı zaman ağlamış ve: Elhak, âlimler dünyanın yıldızlarıdır, demiştir. 


İmam-ı Âzam Hazretleri rüyasında Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Havuz-u Kevser başında ayak üzerinde gördü. Sağında İbrahim aleyhisselam vardı. 
Yanağını Resülullah'ın göğsüne dayamıştı. Sonra Hz. 
Ebü Bekir ve on yedi büyük sahabi de aynı hareketleri yaptılar. Havuzun önünde komşularından birini gördü. 
Önünde bir bardak duruyordu. Ondan içmek için bir 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bardak su istedi. O da, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e danıştı. Peygamberimiz müsaade etti, İmam-ı Azam”a bir bardak su verdiler, hem kendisi içti, hem de arkadaşlarına içirdi. Bardak bir santim bile eksilmedi. Su, sütten ak, kardan soğuk ve baldan tatlı idi. 


Ermişlerden biri İmam-ı Muhammed'i rüyasında gördü. Allah Tealâ sana ne gibi müamele etti, dedi? 


İmam Muhammed: Allah bana «ilmi senin kafana, seni azap etmek için koymadım» dedi, 


Ermiş: Ya, Ebü Yusuf nerede? 
İmam Muhammed: O, benim üstümde. 
Ermiş: Ya, İmam-ı Âzam nerede? 


İmam Muhammed: O, âlây-ı illiyinde. (Bir rivayette: Ebü Yusuf'dan kat kat yukarıda). 


İyi bir kimseyi rüyada gördüler: Allah sana ne yaptı, dediler? Allah beni affetti ve benimle, Ebü Hanife Numan b. Sâbitle meleklere karşı iftihar etti. Ben ve o, âlây-i illiyindeyiz, dedi. 

Mukatil b. Süleyman'ın halkasında oturan biri kalktı, şöyle dedi: Rüyamda gördüm; gökten 'bir adam indi, Üzerinde beyaz elbiseler vardı. Bağdad'ın en yüksek minaresinin, üzerinde durdu ve insanların gaybettiklerini ünledi. Mukatil: Eğer rüyan doğru ise, dünyanın en âlimi ölecektir, dedi. Bir de baktık, Ebü Hanife öldü. Mukatil: İnna lillah ve inna ileyhi racıün, ümmet-i Muhammed'in sıkıntısını def eden öldü, dedi. 


Ebü'-Muafa Fadl b. Halid'den: Rüyamda Resülul-Jah sallallahu alehhi ve sellem'i gördüm: ya Resülallah, Ebü Hanife'nin ilmine ne dersin, dedim? İnsanlar O'- nun ilmine muhtaçtır, buyurdu. 
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Musedded b, Abdurrahman el-Basri'den: Mekke'- de Rükn ile Makam-ı İbrahim arasında uyudum. Sabaha karşı rüyamda Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Ya Resülallah, Küfe'den çıkan Numan b. 
Sabit hakkında ne dersin, O'nun ilminden istifade etsem mi, dedim? O'nun ilminden istifade et, gittiği yola git. O, ne güzel insandır buyurdu. Kalktım günahlarıma tövbe ettim, Çünkü ben O'nu sevmezdim. 


Hanbeli imamlarından biri anlatıyor: Rüyamda Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm, O'na mezhepleri sordum. Üç mezhep var, dedi. Aklıma, Ebü Hanife'nin, mezhebini çıkarır; çünkü o, akla tabi oluyor, diye geldi. Sonra şöyle buyurdu: Bunlar; Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhepleridir. Dördüncüleri de Maliki mezhebidir. Bunların hangisi daha üstün, dedim? 
Aklımda kaldığına göre «Hanbeli mezhebi» dedi. 


Not İmam-ı Âzam-ı çekemeyen bazıları iddia ediyorlar ki, Ebü Hanife hakkında kötü rüyalar da görülmüştür, Meselâ Zübeyr b. Ahmed'in rüyası gibi. Zübeyr b. Ahmed, rüyasında Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş. Solunda Ebü Hanife varmış. Ondan tarafa dönmüş, şu ayeti okumuş: 


vz”? dö. 
ə yala AES EN ala Sob 


«Şimdi onlar buna nankörlük ediyorsa, biz onların yerine, Peygamberleri ve kitapları inkâr etmiyecek bir kavmi vekil ederiz» (En'am: 89). Sağında İmam Şafii varmış. Ondan tarafa dönmüş, şu ayeti okumuş: 


. 


o əzə) PUR d Gaay ENİ 
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“Onlar, Allah'ın hidayetine eriştirdiği kimselerdir. 
“Sen de onların gittiği yoldan git» (En'am: 90). Bu rüya gerçek değildir. (Çünkü Firdevs yazarı İmam Hâfız Deylemi, Şafii olduğu halde, Muzaffer ve Hâfız Ebü Ca'fer Kayini tarikinden şöyle rivayet etmiştir. Kayini, uzun ve şümullü bir rüya görmüş, Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem'e birçok sorular sormuş. Ezcümle mezhep imamlarının ihtilâfını da sormuş. Peygamberimiz buna: «Hepsi de içtihadında, isabetlidir» demiş. Kayini: Ebü Hanife «Her iki müçtehit de isabetlidir, hak birdir» diyor. Şafii de: «İki müçtehitten biri isabetli, digeri hatalıdır. Hata eden de aftır» diyor, bu nasıl olur, sorusuna, Peygamberimiz: «Bu iki söz, gerçi lafzen değişikse de, mâna bakımından birbirine yakındır» buyurmuş. Hangisi daha iyidir, sorusuna «İkisi de haktır» ceva'bını vermiş. Kayini: Ya, demiş, Zübeyr b. Ahmed'in o sözünün mânası nedir, demiş? Peygamberimiz Hatırlamıyorum; eğer bir şey dese idim, Onlar Allah'ın doğru yola kavuşturduğu kimselerdir, derdim, buyurmuş. Rüya sahibi: Bize genişlik veren Allah'a hamd olsun, umarım ki, ulemanın ihtilâfı bizim için rahmettir, demiş. 


Daha başka rüyalar da anlatıyorlarsa da çirkin olduğu için onları almadım. Zaten bu anlattıklarımız onları reddetmeye yeter. Ve bunlar çoktur. Ben, kısa olsun, diye en parlaklarını seçtim. 


OTUZYEDİNCİ FASIL 


İMAM-I ÂZAM KIYASI SÜNNETE TERCİH 
EDİYOR DİYENLERE REDDİYE 


Hâfız İbn-i Abdilber özetle diyor ki: 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«Kıyası sünnete tercih ediyor, diyerek hadisçiler Ebü Hanife'yi kınamada aşırı gitmişlerdir. İlim adamlarının çoğu «hadis sahih ise rey ve kıyas batıl olur» diyorlar. Ancak Ebü Hanife, bazı âhâd haberleri muhtemel tevillerle reddetmiştir. Aynı şeyi çokları kendisinden önce yaptığı gibi, kendisinden sonra yapanlar da çoktur, Bu hususta kendi daha çok Küfe âlimlerine bağlı kalmıştır; meselâ İbrahim Nahai ve İbn-i Mes'üd Hazretleri gibi. Ancak kendisi ve arkadaşları bu husu- sa diğerlerinden daha çok müracaat etmişlerdir. Bu yüzden Ahmed b. Hanbel'e, Ebü Hanife'nin nesini kınıyorsunuz, diyenlere, reyini kınıyoruz, demiştir. İmam Malik de reyle konuşmaz mı idi, sorusuna, ama Ebü Hanife reye daha çok baş vurmuştur, demiştir. Öyle ise herkes hakkında hissesi kadar konuşsanız, denince İmam Ahmed susmuştur. 


Leys b. Sa'd diyor ki: İmam Malik'in reyle hükme bağladığı yetmiş kadar meselesini gördüm. Bunların hepsi Resülullah'ın sünnetine muhalif idi. Bu hususta kendisine uyarı mektubu yazdım. 

Hangi âlim Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisini reddetmişse, muhakkak nesih gibi bir delil ileri sürerek reddetmiştir. Eğer delilsiz reddetse idi imamlık sıfatından fazla olarak, adalet sıfatını da kaybeder ve fâsık ismini alırdı, Allah onları bu gibi tehlikeli şeylerden korumuştur. Ashab-ı Kiram'ın da bazı esaslara riayet ederek rey ve kıyasla içtihat ettikleri sâbittir, Tabiiler de aynı şeyi yapmışlardır. Fakat bunların izahı uzun sürer». 

İbn-i Abdilber'in bu açıklamasında İmam-ı Âzam'a dil uzatanlara yeterli cevap vardır. Özeti şu ki, kıyasa baş vuran bes Ebü Hanife değildir. Bilâkis diğer fakihler de aynı şeyi yapmışlardır. 
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Not: Bazıları İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh Hazretlerini Mürcie fırkasından sayıyorlar. Bu söz birkaç yönde doğru değildir: 


1 — Mevâkıf şarihi diyor ki: Mürcie fırkasına tabi 
olan Assan, İmam-ı Âzam'ın Mürcie'ye uygun fikirlerini açıklar ve Onu kendi fırkalarından sayardı. Bu, düpedüz iftiradır, Assan'ın maksadı, bu yolla mezhebini terviç etmektir. 


2 — Amidi diyor ki: Belki İmam-ı Azam" Mürcie'den sayanlar şu bakımdan mazur görülebilirler: İlk Mutezililer kader konusunda kendilerine muhalif olanlara Mürcie lakabını takarlardı. Yahutta İmam-ı Azam «İmam artıp eksilmez» dediği için, ameli imandan geri koyuyor, diyerek O'nu Mürcie'den sanmışlar. Halbuki durum hiç de öyle değil, Çünkü O'nun, ne kadar amel ettiği, çabaladığı malumdur. 


3 — İbn-i Abdilber diyor ki: Bazıları Ebü Hanife'yi 
çekemezlerdi. Bu yüzden Ona yakışıksız şeyler isnad ederlerdi. Bir gün Veki, İmam-ı Âzam'ı düşünceli gördü. İmam-ı Âzam kendisine nereden geldiğini sordu. 
Veki: Şerik'in yanından dedi. Bunun üzerine İmam-ı Âzam şu şiiri okudu: 


iğ ai Yl kB Lİ Az 0 Gə əzəzəl 
\ Eran ULEN Ml, > sgis Gi euè 


«Beni çekemiyorlarsa onları kınamam. Benden önce de nice fazilet ehlini çekemediler. Her ikimiz de aynı hal üzre devam etmiş, çoğumuz kahnndan çatlayıp ölmüştür». 
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Veki diyor ki: Sanırım; Şerik”ten taraf kulağına bir şeyler gelmişti, 


OTUZSEKİZİNCİ FASIL 


İMAM-I AZAMI CERH EDENLERE REDDİYE 


Ebü Ömer Yusuf b. Abdilber diyor ki: Ebü Hanife'- den hadis rivayet edenler, sağlam bilenler ve övenler, Onu cerh edenlerden çoktur. Hadisçilerin Onu en çok ayıpladıkları şey, rey ve kıyasa dalmasıdır. Aslında bu da ayıp değildir. Geçmişler içinde bir adam hakkında insanlar ikiye ayrılmışsa bu, onun büyüklüğüne delil sayılır, derler. Meselâ Hz. Ali'yi ele alalım: İnsanlar onu aşırı sevenler ve aşırı yerenler olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. 


İmam Ali b, el- Medini diyor ki: Sevri, İbn-i Mübarek, Hammad b. Zeyd, Hişam, Veki, Abbad b. el-Avvam ve Cafer b. Avn Ebü Hanife'den hadis rivayet etmişlerdir. Kendisi güvenilir biridir, zararsızdır. Şübe de Ebü Hanife hakkında iyi düşünürdü. Yahya b. Main diyor ki: Arkadaşlarımız Ebü Hanife hakkında pek ileri gidiyorlar. Yahya'ya: Ebü Hanife yalan söyler miydi, diyenlere, O, buna tenezzül etmeyecek kadar asil idi, karşılığını vermiştir. 


Şeyhülislâm et-Tac es-Sübki'nin Tabakat'ında şöyle deniyor: Aman ha aman sakının, cerh tadilden üstündür, kaidesini mutlak olarak anlamayın. Doğrusu şudur ki, bir kimsenin imamlığı ve doğruluğu sâbit ise, medhedenleri ve temize çıkaranları çok ise, cerh edenleri az ise ve cerh sebebi mezhep taassubu gibi şeylerle ilgili ise, Onun hakkındaki cerhe iltifat edilmez. Ve 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bir kimsenin taati günahından çok ise, yukarıda geçtiği şekilde cerhi mezhep taassubu ile, dünyevi rekabet ile ilgili ise yine kabul edilmez. Nitekim böyle şeyler akranlar v.b, arasında çok olur. Hal böyle olunca Sevri ve diğerlerinin Ebü Hanife hakkında, İbn-i Ebi ipin v.b.nin İmam Malik hakkında, İbn-i Ma'in'in Şafii hakkında ve Nesei nin Ahmed b. Salih hakkında dediklerine iltifat edilmez. Yoksa imamlardan hiç biri bundan kurtulamaz. Zira her imama ille biri dil uzatmıştır, Gerçi onlar da bu yüzden helâk olmuşlardır. 
İbn-i Abdilber diyor ki: Bu bahiste çokları yanılmış, cahil fırkalar yollarını şaşırmışlardır. Halkın çoğunlurgunun dinde imam kabul ettiği kimse hakkında, çıkan dedikoduların kabul olunmayacağına delil, geçmişlerin de birbiri hakkında öfke halinde çok, şeyler demiş olmalarıdır. Bu sözlerin bazısı çekememezlikten söylenmiş, bazısı da tevil edilmiştir, ki bunlar karşı taraf hakkında bir şey gerektirmez. Meselâ, ashap, tabiin ve tebe-i tabiin'den akranlar arasında birtakım sözler sadır olmuştur ki, hiç bir âlim bunlara önem vermemiş ve dayanmamıştır. Çünkü onlar da insandır; öfkelenirler de, sakinleşirler de. Öfke halinde söylenen söz, sükunet halinde söylenen sözden farklıdır. Her kim âlimlerin birbirine dediklerini kabul edecekse, ashap, tabiin ve imamların da birbirlerine dediklerini kabul etsin; İşte o zaman sapıtır ve açık şekilde zarar eder, Eğer bunu yapmazsa - ki Allah'ın hidayeti ve ilhamı ile yapmaz- öyle ise bizim çizdiğimiz hudutta dursun. Çünkü hak budur, diğerleri doğru dekildir. 
İmam Mâlik, Şafii ve Ebü Hanife gibileri hakkında konuşanlar Hasen b. Hâni'nin dediği gibi olurlar: 


ol gaz yk gaza - a İL) gi 
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«Ey yaralamak için yüce dağa kafasını çarpan! Daga acıma kendi başına acı». 


Ebu'l- Utahiye de bu konuda güzel demiştir: əs ə. elə, Ol yek 3- Ule o” CA əə eta KUR ə. 


«Halkın dilinden kim kurtulabilir; çünkü halk zannın peşinde koşarak dedikodu eder». 


Abdullah İbn-i Mübarek'e, falanca İmam-ı Azam” ın hakkında konuşuyor, denince: 


eN aşi) lezle adl Səsə 


«Allah, soylular gibi sana da fazilet ihsan edince seni çekemezler» şiirini okumuştur. 


Aynı şey Ebu Âsım en-Nebil'e denince: O da Ebu'l-Esved ed-Dueli gibi demiştir: 


—...- r. 


«Halk bir insana ulaşamadı mı onu çekemez ve ona düşman kesilir”, 


Ebü Amr, İbn-i Abbas radiyallahu anhuma/dan şöyle dediğini rivayet etmiştir: İlmi nerede bulursanız alınız. Fakihlerin birbiri hakkında söyledikleri sözleri kabul etmeyiniz. Çünkü onlar ağıldaki tekeler gibi birbirleri ile çekişirler. Bir rivayette de: Alimlerin sözlerini dinleyin. Birbirlerine dediklerini tasdik etmeyin, yemin ederim ki onlar, ağıldaki tekelerden daha, çok çekişirler, demiştir. Amr b. Dinar da aynı şeyi 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söylemiştir. Bu bakımdan Mâliki mezhebine ait Mebsut kitabında şöyle denilmişti: Âlimin âlime karşı şahitliği kabul edilmez. Çünkü onlar birbirlerini herkesten daha çok haset eder ve birbirlerine daha çok kızarlar. 


OTUZDOKUZUNCU FASIL 


İMAM-I AZAM HAKKINDA BAĞDAT TARİHİNDE 
GEÇEN BAZI ŞEYLERE REDDİYE 


Bil ki, Hatib-i Bağdadi, tarihine bunları yazmakla İmam-ı Âzam'ı kötülemek istememiştir. Onun maksadı, diğer tarihçiler gibi, bir adam hakkında iyi ve kötü söylenen şeyleri toplamaktır. Bunun da en açık delili, önce İmam-ı Azamı methedenlerin sözlerini yazmış olmasıdır. İmam-ı Âzam'ın menkıbelerini yazanların çoğu bunlara dayanmışlardır. Hatib-i Bağdadi daha sonra da O muhterem zata dil uzatanların sözlerini yazmıştır. Tâ ki, O'nun da hasetçilerin ve cahillerin dilinden kurtulamadığı ortaya çıksın. 


Sonra bunun böyle olduğunu gösteren delillerden biri de o senedlerin içinde zayıf ve meçhul insanların bulunmasıdır. Bu gibi şeylere dayanarak bir müslümanın ırz ve namusuna dil uzatılamayacağı icma ile sabittir, kaldı ki böylesi bir imama. Şeyhülislâm İmam Taki İbn-i Dakik'il-id diyor ki: Halkın namusu cehennem çukurlarından bir çukurdur. Birçok hâkim ve hadisçi bu çukurun içine düşmüştür. Hatib-i Bağdadi'nin dediklerini doğru kabul etsek bile yine itibar edilmez. Çünkü onları söyleyen İmam-ı Âzam'ın akranı değilse düşmanlarının dediklerini, veyahut yazdiklannı taklit eden biridir, Eğer akranı ise, akranın akrana 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söylediklerinin makbul olmadığını yukarıda anlatmıştık. Hafız Zehebi ve Hafız İbn-i Hacer Askalani aynı şeyi açıklıkla ifade etmişlerdir. Hele bunun düşmanhktan, yahut mezhep taassubundan ileri gelmesi halinde hiç kıymeti yoktur. Çünkü hasetten ancak pek azları kurtulabilir. İmam Zehebi diyor ki: Peygamber ve sıddıklar asrı hariç, hiç bir asırda insanlar bundan kurtulmuş değildir. 

Et- Tac es-Sübki de şöyle diyor: Ey doğru yolun yolcusu, geçmiş imamlara karşı edepli olmalısın. Açık bir delil olmadıkça onların birbiri hakkındaki sözlerine bakmayasın, Sonra eğer o sözleri tevil edebilir, veyahut hüsnü zanda bulunabilirsen yap. Yoksa aralarında geçen şeylere karışma. Sen bunun için yaratılmadın. Sen kendi işinle uğraş, seni ilgilendirmeyen. şeye burnunu sokma. Bence bir ilim adamı, eskilerin arasında geçen şeylere karışmadıkça asildir. Sakın sakın, Ebü Hanife ile Sevrinin, İmam Mâlikiile İbn-i Ebi Zi'b'in, Ahmed b. Salih ile. Nesei'nin, Ahmed b, Hanbel ile Hars b. Esed el-muhasibi”nin arasında geçen şeylere kulak asmayasın. Eğer bu gibi şeylerle meşgul olursan mahvolacağından korkarım. O gibi imamlar bayrak şahsiyetlerdir. Sözlerinin çok mânası vardır.’ Belki bir kısmını anlayamazsın, Bize düşen, sahabe-i Kiram hakkında olduğu gibi, onlardan razılık getirmek ve aralarında geçen şeylere karşı ses çıkarmamaktır. 


KIRKINCI FASIL 


İMAM-I ÂZAM, ELİNDE HİÇ BİR SAĞLAM DELİL YOKKEN AÇIK VE SAHİH HADİSLERE KARŞI GELMİŞTİR DİYENLERE REDDİYE 


Bu bahis çok geniştir; fıkhın bütün baplarını ortaya dökmeyi gerektirir. Ancak biz, icmali kaidelere işa- 
‚ret edelim. Bunlar tafsili delillerin yanı sıra kullanacaklara fayda, sağlar. Bil ki, İmam-ı Azam” bu şekilde itham edenlerden eskiler içinde Süfyan" Sevri, müteahhirinden Hafız Ebü Bekir b. Ebi Şeybe el Küfi ile Buhari'nin şeyhi vardır. Bunların bu yola gidişlerinin sebebi kendilerini pek üzmeyip İmam-ı Âzam'ın koyduğu kaideler üzerinde düşünmemiş olmalarıdır. İmam Hâfız İbn-i Abdilber'in dediği gibi bu kaidelerden biri de şudur: İttifakla kabul edilen kaidelere uymayan haber-i vahid kabul edilmez. Bu durumda kıyas haber-i vahide tercih edilir. İmam-ı Âzam bu konuda şu bakımdan da mazurdur ki, kendisi bunu boş yere, veya sahih bir hadisi reddetmek için yapmış değildir. Hâşâ ki böyle bir şeyi yapmış olsun. Bilâkis bunun mucibi olmalıdır. Bu mucipleri şöyle sıralamak mümkündür: 


1 — İmam-ı Âzam'ın o hadisi görmemiş olması veya O'na göre hadisin gayri sahih, yahutfakih olmayan bir sahabinin rivayet etmiş olması. Meselâ Ebü Hüreyre'nin musarrat hadisi gibi (1). Ancak hanefilerin çoğu bunu reddetmişlerdir. Çünkü diyorlar, hadisi kıyasa takdim etmek için ravinin fakih olması şart değildir, diyorlar. Bu yüzden Hanefiler Ebü Hüreyre'nin «unutarak oruç yeme» hadisini, kıyasa muhalif olduğu halde kabul etmişlerdir. Hattâ İmam-ı Âzam rahmetullahi aleyh, bu hususta rivayet olmasaydı kıyasla hüküm verirdim, demiştir. Şu da sabittir ki, İmam-ı Âzam «Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi baş göz üstüne» demiştir. Sonra seleften hiç birinin, ravinin fakih olması gerekliği şartını ileri sürdüğü naklo- 


71) Musarrat : Sütü çok sanılsın, diye birkaç gü: sağılmayan satılık deve ve koyun gibi hayvanlara denir, Mütercim. 
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lunmamıştır. Demek ki bu söz sonradan uydurulmuştur, Üstelik bazıları diyorlar ki, Ebü Hüreyre fakih idi. 
Çünkü içtihat şartlarının hepsine haizidi. Ashap zamanında fetva veriyordu. O zamanlar müçtehit olmayanlar fetva vermezdi. Mahyevi el- Kureşi de «Tabakatu'l-Hanefiyye» sinde aynı şeyi kabul etmiş ve Ebü Hüreyre ashabın fakihlerindendi, demiştir. Nitekim İbn-i Hazm de aynı şeyden bahsetmiştir. Şeyhimiz Şeyhülislâm et-Taki es-Sübki Ebü Hüreyre'nin fetvalarını bir ciltte toplamış. Bunu kendisinden duydum. 


2 — Ravinin, rivayet ettiği hadisin aksine amel etmesi. Çünkü bu, neshe delâlet eder. Bu bakımdan Ebü Hüreyre'nin tatbikatını kabul ederek köpeğin değdiği kabın üç defa yıkanacağını söylemişlerdir. Halbuki Ebü Hüreyre yedi rivayet etmiştir. İbn-i Abbas'ın da «mürted kadın öldürülmez” kavli de aynı şekilde kabul edilmiştir. Halbuki «dininden döneni öldürünüzə diye genel bir rivayeti de vardır. 


3 — Umumu belva olması. Yani herkes bilmek zorunda olmalı. Çünkü adet bu gibi haberlerin yayılmasını gerektirir. Demek ki, bu gibi haberi bir tek kişinin rivayet etmesi o haber için bir kusurdur. Bu bakımdan Büsre'nin rivayet etmiş olduğu «erkek tenasül uzvunu ellemekle abdest bozulur» hadisini almamışlardır, Çünkü böyle bir şey olsa idi herkesin duyması gerekirdi. 


4 — Hadisin had veya keffaret konularında varid 
olması, Çünkü had ve keffaret şüphe ile düşer. Hadisi tek başına rivayet eden ravinin yanılma ihtimali de bir şüphedir. 


5 — Haberin kıyas-ı celiye, veya destekli bir hadise ters düşmesi. 
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6 — Seleften bazılarının hadiste teknik kusur bulmaları. Meselâ Kasâme hadisi gibi (1). 


7 — Hakkında haber-i vahid olan meselede ashabın ihtilâf edip onu delil olarak kullanmamaları. Ashabın hadise o kadar önem vermelerine karşılık delil olarak kullanmamaları mensuh olduğunu gösterir. 
Meselâ boşama hakkının erkeklere ait olduğunu gösteren hadis gibi, Çünkü bu hususta ihtilaf vardır: Kimileri talâkın sayısı için erkeğin'hürriyeti ve köleliği muteber diyorlar; meselâ İmam Şafil gibi. Kimileri de kadının hürriyeti ve köleliği muteber diyorlar; İmam-ı Azam gibi. Diğerleri de karı kocadan köle olanın durumu muteber olur diyorlar. 


8 — Haberi vahidin, Kur'an-ın zahirine muhalif 
olması. Çünkü Ebü Hanife haber-i vahidle Kur'an'ın umumunun tahsis edileceğini, veya mensuh olacağını kabul etmez. Çünkü haber-i vahid zanni, Kur'an ise yakinidir. Kuvvetli olan delili tercih etmek gereklidir. 
Buna. misal, fatihasız namazın olmayacağını bildiren 


haberdir. Çünkü bu haber Kur'anın: ala mtoke 15 p 5 
eKolayınıza geleni okuyun» umumuna muhaliftir. 

9 — Haber-i vahidin, meşhur sünnete muhalif olması. Çünkü haber-i meşhur, haber-i vahidden daha kuvvetlidir. Mesela şahit ve yemin hadisi gibi. Çünkübu 

«Şahit davacıya, yemin inkar edene düşer» meşhur hadisine muhaliftir, 


Siz dek elə gələ əə 


(1) Kasame : Katili meçhul ölünün sahiplerinden veya sanıklardan elli kişinin yemin etmeleri. Mütercim. 
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10 — Haber-i vahidin Kur'an'a bir şey ilâve etmesi, Meselâ 8. maddede olduğu gibi. Çünkü bu durum Kur'an-ı Kerim'de «iki erkek, veya bir erkek iki kadın» şeklindedir. Hem şahit, hem yemin ise buna ilâvedir. 


Şimdi bu kaideler tesbit edilince, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhin düşmanlarının veya kaidelerini tanımayanların, kendisine nisbet. ettikleri, delilsiz yere haber-i vahidi terk etmekten, beri olduğu meydana çıkar. 
O, bir haberi ancak daha kuvvetli ve daha açık bir delille terk etmiştir. 


İbn-i Hazm diyor ki: Bütün Hanefiler müttefiktir ki, İmam-ı Âzam'ın nazarında zayıf hadis bile reyden üstündür. İmam-ı Âzam'ın hadise verdiği bu önemi ve derin saygıyı artık siz düşünün. Bu yüzdendir ki, Mürsel hadisle amel etmeyi kıyasla amel etmekten yeğ tutarak «yüksek sesle gülmekle abdestin bozulacağını» zaruri kabul etmiştir. Halbuki bu, kıyasa göre abdesti bozmaz, Aynı şeyi cenaze namazı ve tilâvet secdesi için de söylememiştir. Çünkü nass rükulu ve secdeli namazlar hakkında varit olmuştur. 


Gerçeği araştıran âlimler diyorlar ki: Üzerinde kafa yormadan hadisle amel etmek caiz değildir Çünkü hadisin mânasını anlayacak olan akıldır. Akıl ise ahkâmın dayanağıdır. Bu yüzdendir ki, bazı hadisçiler emişmede haramın dayanağının ne olduğunu idrak edemediklerinden, koyun sütü ile de emişme sabit oulr ve emenler birbirleri ile evlenemezler, demişlerdir. Hadisi nazarı itibare almadan da sırf rey ile, akılla amel etmek de doğru değildir, Unutarak yemek yiyen kimsenin orucunun bozulmaması, zorla kusanın orucunun bozulması gibi. Halbuki kıyasa bakılırsa birinci de orucun bozulması gerekir. Çünkü oruca zıt bir şey yapumış, yenilmiştir. İkincisinde de oruç bozulmamalı idi; çünkü orucu mideye giren şey bozar, mideden çıkan değil. 


SONUÇ 


Bu anlattıklarımızla iyice anlaşılmış oluyor ki, İmam-ı Âzam Hazretleri, bazı ahâd haberleri bu gibi, kaide ve mazeretler dolayısıyle terk etmiştir. Öyle ise sen de ayaklan kayanlardan, yahut doğru yolu şaşıranlardan olmaktan sakın. Yoksa onlar gibi sen de amelini elden kaçırır, onlar gibi sen de kötü adla anıhrsın. Zararını kaldıramayacağın şeyle karşılaşır, tehlikesinden kurtulamayacağın uçsuz bucaksız çöle dalarsın. Binaenaleyh, elinden geldiğince selâmete koş ve kurtuluş yoluna gidenlerden, sabah akşam o yoia çağıranlardan ve içini, dışını —cüz'i bir miktar da olsa— bir müslümanın namusuna dil uzatmaktan koruyanlardan ol. Yoksa Allah seni rezil-u rüsvay eder, hor ve hakir eder. Bu Allah'ın bir âdetidir ve Allah'ın âdeti değişmez. 


Kendilerini bu sivri okun karşısına atan ve bu kötü huyla süsleyen birçokları; o büyük imamın derecesini düşürmek, çağdaşlarını vedaha sonra yaşayanları ondan ve O'nun sevgisinden ve ona uymaktan alıkoymak istediler. Fakat başaramadılar. Sözleri boşa gitti, Çünkü O, gökten destek almaktadır Kimse o desteği kaldıramaz, Allah'ın yücelttiğini, ona bol ha- 
“zinesinden verdiğini kimse alçaltamaz, kimse ona mani olamaz. Allah bizleri, İmamlara lâyık hakları yerine getiren ve onlara karşı gelmekle kirlenmemis ve 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hak sahibinin hakkını tanıyan, gereği gibi eda eden kullarından eyleye. Allah Tealâ Hezretleri cümlemizi inayeti altına aldığı ve karanlıkların kandili, göklerin yıldızı olan İmamların yardımında kimseden çekinmeyen kullarından eyleye. Allah Tealâ hiç birimizi tevfikinden mahrum eylemeye. Ayağımızı kaydırmaya, aklımızı şaşırtmaya. Hiç birimizi insaf ve şeref derecesin- den düşürmeye. 


Allah'ım, bizleri, din büyüklerimizin, bilhassa Peygamber Efendimizin onlar hakkında «en hayırlı nesil» dediği selef-i salihin'in hukukunu tanıyan kullarından eylemeni tazarru ve niyaz ederiz. Onlar ki, çekemeyenlerin, müfterilerin rağmine bütün kusur ve noksanlardan münezzehtirler. Onlar, Allah'ın aziz kitebında, daha sonrakilerin kendilerine dua etmeleri gereği ile övülmüşlerdir: 


«Onlardan sonra gelenler şöyle derler: «Ey Rabbimiz, bizi ve iman ile bizden evvel geçmiş olan kardeşlerimizi bağışla; iman etmiş olanlar için kalbimizde bir kin bırakma. Ey Rabbimiz, muhakkak ki sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin» (Hasr: 10). 


Bizi de onlarla haşr et. Çünkü biz onları seviyoruz. 
Kim, birilerini severse onlarla beraber haşr olur, Bizi onların zümresine ilhak et. Bizi onların hizmetkârları arasına kat. Onların iyi hallerinden, zahir kerametlerinden üzerimize bereketler ihsan eyle. Tâ ki onlara tabi olanlardan, onların taraftarlarından olalım. Sen cömertsin, merhametlisin. Ey Rabbimiz! Zatının heybeti- ne, Saltanatının azametine yaraşır şekilde sana hamd olsun, Sana yüz bin şükürler olsun, Çünkü sen bizi evliyalarının bayrağı altına girmeye lâyık gördün. Sen bizi dostlarından kıldın. 
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Allahım, Efendimiz Muhammed'e en üstün salât ile salât et, en üstün selâm ile selâm et, en üstün bereket ile bereket ver. Âl-u ashabına aynı muameleyi yâp. İlmin sayısınca ebedi olarak, kelimelerin sayısınce, sonsuza dek. Seni ve onu zikredenler zikrettikçe, seni ve onu gafiller unuttukça, 


Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasıfün. ve selâmün alel mürselin, Ve'l-hamdü lillâhi Rabbi'l-âlemin. 
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